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Camiyi bombalayıp 
92 kişiyi öldürenleri 
CIA yetiştirmiş 


ardında CIA'nin yer aldığı ortaya çıktı. ABD yönetimi sözcüleri Washington Post gazetesinin 


failini baştan bildiriyorlardı 


Yazısı Sayfa 4'de 


Türkiye Postası 


1985 Gençlik Yılı 
Yarışması 


Türkiye Postası Uluslararası Gençlik Yılı dolayısıyla gençlerimiz için büyük bir yarışma başlatıyor. Yarışma altı dalda 

yapılacak. Bu dallar şunlar: edebiyat (şiir, hikaye, deneme, mizah, gezi, anı), müzik (sözlü veya sözsüz besteler), görsel sanatlar (fotoğraf, karikatür, resim), film (kısa belgesel veya kısa konulu film), gazetecilik ve bir de inceleme-araştırma 


Türkiye Postası 1985 Gençlik Yılı Yarışmasına katılmak isteyenler eserlerini'en geç 
26 Ekim 1985 günü postaya 
vermelidirler. o Yarışmanın sonuçları Aralık ayı başında açıklanacak ve ödüller yine Aralık ayı sonunda yapılacak bir törenle kazanan yanşmacılara verilecek 


Yarışmaya 15 ile 25 yaş arasındaki gençler katılabilecek. Buna göre yarışmaya ancak 1960 ile 1970 yıllar arasında doğmuş (1960 ve 
1970 de dahil) olanlar kabul 
edilecekler. Bu gençler iki grupta (birinci grup 15-19 yaştakiler, ikinci grup 20-25 yaştakiler) yarışacaklar 


Yarışmayla ilgili fazla bilgi gelecek sayımızda 


e 


Özal hükümetinin hazırladığı “Polis Görev ve 


Yetki Yasası” mecl 


Lal 


e NN isin oniy bekliyor 


[epa 


Sıkıyönetimin yerini polis devleti alıyor 


Özal hükümetinin “Pişmanlık Yasası” ma hemen ardından Meclise gönderdiği ve Adalet Komisyonu'nun da kabul ederek Meclis Başkanlığına gönderdiği “Polis Görev ve Yetki Yasası” tasarısı kamuoyun= da sert tepkilerle karşılandı. Eğer bu tasarı 


EA 


19 


Meclis tarafından kabul edilecek olursa, Türkiye'de sıkıyönetim kalktığında onun yerini “polis devleti” almış olacak. Yasa tasansı, İçişleri Bakanlığına ve illerde de valilere bağlı olan polis örgütünü, bugün sıkıyönetimin sahip olduğu bütün yetki- 


SEE we 


Mayıs'ta gençler bir kere 


daha 


ses verdi: Bedel düşürülmelidir! 


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayrami bu yil Avrupa'da birbirinden güzel sportif ve kültürel etkinliklerle kutlandı. Özellikle askerlik çağındaki gençlerin bedel sorunu- 


nunağırlıklı olarak elealındığı toplantılarda gençlerin iş, eğitim gibi diğer yakıcı sorunları da dile getirildi, Bilgi yarışmalarından tiyatrolara, orkestra müziğinden halk 


Tam demokrasi 


Memlekette demokrasi isteyen sesler daha gür ve daha sık duyulmaya başladı. Evren paşanın tektir ve tehditlerine rejmen bu sesler susturulamıyor. Susturulamıyor, çünkü yasaklar ülkesi haline sokulan ülkemizde insanlar kurtuluşun demokrasiyle olacağını kavrıyor. *Ümidimiz demokrasi” diyen yurttaşların sayısı günden güne artıyor. 

Ümidimiz demokrasi, Bu ümit boş bir hayal değil. Gerçeğin ta kendisi, Memleket yaz güneşinde kavrulan tarlaların suya susadığı gibi demokrasiye susamıştır. 

12 Eylülden bu yana Türkiyenin içine sokulduğu Pentagon ve 
IMF markalı cenderenin sancılarını bir avuç holdingci ve vurguncunun dışında herkes hissediyor. Üstelik bunca acıya mal olan reçetelerin Türkiyenin sorunlarını çözmek bir yana büsbütün kat- 


merleştirdiği de belli oldu. : Türkiye Postası 


devamı 2. sayfada 


türkülerine, halk danslarından korolara kadar zengin kültür programları sunuldu. Alman ve diğer uluslardan katılımlarla kutlamalar uluslararası bir şölen havasına büründü. 

Diğer taraftan gençler kitle sporunun çeşitli alanlarında yarışmalar düzenlediler. Binlerce genç ve yakını tarafından izlenen spor turnuvalarında gençler sadece seyirci olarak değil, bizzat aktif olarak yer aldılar. Başarılı olanlara çeşitli ödüller verildi, 

Türkiye'deki yöneticiler göstermelik olarak kutladıkları 19 Mayıs Bayramı'nda gençliğin önüne boş laflarla çıkarken, onların sorunlarını çözümsüz bırakırken, gençler bu eylemleriyle kendilerine olanak tanındığı takdirde yaratıcı çalışma» lar örgütleyebileceklerini kanıtladılar, 


© Yazısı Sayfa 7'de 


lerle donatıyor ve polisi her türlü denetimin dışında bırakıyor. Özal hükümetinin böyle bir tasarı hazırlayarak Meclise göndermesi, Türkiye'de “demokrasiye geçiş” diye bir şey olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi, SODEP Genel Başkanı Erdal 


M.Ali Ağca bir kez daha yargılanıyor: 
emperyalist propaganda aygıtı ile hukuk çarpışacak 
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Inönü, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Nusret Tuna, Refah Partisi Genel Sekreteri Ahmet Nedim Çetin, Anayasa profesörü Bahri Savcı, Ceza Hukuku profesörü Çetin Özek ve prof. 
İzzettin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 


politikacı ve hukukçular yasa tasarısına karşı sert tepki gösterdiler. Tasarının Avrupa kamuoyu ve uluslararası kuruluşlar- da da büyük tepki uyandırması bekleniyor. 


© Yazısı Sayfa 3'te 
Özal mı IMP'yi, IMF mi Özal'ı reddediyor? 


Türkiye ile IMF arasında yeni anlaşma neden imzalanamadı ? 


Özal hükümetinin Nisan ayı başından beri IMF ile yenilemeye çalıştığı anlaşma sağlanamadı ve görüşmeler Eylül ayına ertelendi. Boyalı basın, anlaşmanın yenilenmemesi Özal hükümetinin IMF'nin dayattığı ağır koşulları kabul etmemesi biçiminde göstererek Özal'ı kamuoyuna “hoş” göstermeye çalıştı. Oysa anlaşmayı imzalamak isteyen Özal,imzalamaya yanaşmayan ise İMF idi. Bunun nedeni de, 1980 yılından beri bütün dünyaya “örnek” gösterilen Türkiye ekonomisinin, bunalımdan çıkmak bir yana, gittikçe daha da kötüleşmesiydi. Kısacası, IMF, reçete diye Türkiye'ye dayattığı 24 Ocak programı- r nin sorumluluğundan kaçıyordu. © Yazısı Sayfa 8'de 


Sosyal 
Yardımlar emeklilik sigortası priminden kesilemiyor 


Bir yurttaşımızın emeklilik sigortası primlerinden yanlışlıkla aldığı sosyal yardımın kesilmesi üzerine Türkiye Postasi AWO genel merkezi sekreteri Fuat Bultan'la bir söyleşi yaptı. 
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Essen Yabancılar 
Danışma Meclisi 
Başkan yardımcısı 
Ahmet Aktaş ile bir söyleşi 
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Sayfa 2 


Türkiye Postası, 31 Mayıs 1985 


Tam demokrasi 
Başı sayfa 1'de 


Ülke, içine itildiği kuyudan birkaç basit önlemle kurtanlamaz. 
Hâyalcilik, boş vaatler bizim işimiz değil, Türkiyenin ve dünyanin koşulları kolayca düze çıkma şansı tanımıyor. Amerikanın dümen suyunda gidişe, IMF ve NATO damgalı politikalara son vermeden, holdinglerin sömürüsünü sınırlamadan bir yere vanlamaz. Demek ki Özal'a karşı çıkanlar tek tük önlemlerle yetinemez, Özal'a alternatif demek, köklü bir program demek. 

Bugün iktidar koltuğunda oturanların, bırakın böyle köklü bir programı, en küçük ve masum istekleri bile nasıl tepkiyle karşıladıklarını her gün görüyoruz. “Türkiye'de siyasi mahkum vardır” demek, “işkence yapılıyor” demek bile cesaret meselesi oldu. 


Bu engelleri ancak halkın gücü, on milyonların birleşen enerjisi yıkabilir. Bu gücü, bu enerjiyi seferber etmek! Bu, demokrasiyle olur. işte bu yüzden şimdi Türkiyede herşeyin gelip düğümlendiği nokta demokrasi meselesidir diyoruz. Sade biz demiyoruz, bugünkü rejime karşı çıkan herkes ister istemez bu noktada buluşuyor. 

Demokrasi için mücadele demokrasi düşmanlarının silahlarını iyi tanımayı gerektirir. Bizde demokrasi isteyenleri susturmak için en sık başvurulan yol, “sen komünizmi savunuyorsun” veya “komünistlere yardım ediyorsun” diye saldırmaktır. Kim kidemokrasiyi biraz ısrarla savunuyor, ergeç bu saldırıyla karşılaşır. Bunun en son örneğini DYP kongresinde uğradığı yenilgiye kızıp Süleyman Demireli Mao ve Stalin'e benzeten Nazlı Ihcak verdi. 


“Hedefimiz tam demokrasidir” diyen Cindoruğun, komünistler düzeni değiştirmek istedikleri için onların yasaklanması demokrasiye uygundur, demesi doğru mu? 

Bizce bu doğru değil. Eğer egemenlik gerçekten mille'inse, eğer milli iradenin üzerinde hiçbir “daha yetkili" güç olmayacaksa, bırakın rejimin ve düzenin'değişip değişmeyeceğine milletin kendisi karar versin. Herkes gibi komünistler de fikirlerini serbestçe anlatsınlar, propaganda etsinler. Komünistlerin fikir ve programlarının yararlı mı, zararlı mı olduğuna siz değil, yurttaşların kendileri karar versin. Hür ve demokrat bir Türkiye, tam demokrasi böyle olur, 

Bugün durum ne? Bugün komünist fikirleri savunmanın cezası adam öldürmekten daha ağır. Daha geçenlerde Ankarada yalnızca TKP üyesi olmakla suçlanan insanlara onyedi yili aşan hapis 


cezaları verildi (aylarca süren işkenceler de cabası). Buna karşi” , 


hık lihan Erdost'u döve döve öldüren sıkıyönetim görevlilerine verilen ceza sadece on yıl hapistir. 


Bugüne kadar Türkiye'de komünistleri, Komünist Partisini toplum ve hukuk dışı tutmak değişmez devlet politikası oldu. Cumhuriyetin kuruluşundan 62 yıl sonra bile demokratik hür Türkiye için mücadele etmek zorunda olmamız bu politikanın yanlışlığını 


göstermeye yeter. 
Demokrasi düşmanlarının elindeki anti-komünizm silahı tesirhale getirilm. demokrasiye n 

rio lala Türkiye Postasi 


YOL ve AMAÇ 


. 

(3 Aylık Dergi) 
. 
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12 Eylül'den sonra yönetimi silah ve baskı zoru İle elinde tutan faşist cunta ve onun mahkemeleri açılan düzmece davalarla ilerici gençleri, demokrat ve yurtseverleri zindanlara doldurmuştur. Halen devam etmekte olan birçok dava daha vardır. Bunlardan özellikle bazılan kamuoyunun büyük baskılarına ve tepkilerine neden olmaktadır. Uluslararası kamuoyu ise Türkire'de demoktasi ulduğunu iddia eden çeşitli gerici çevrelere toplantı ve miting-protestö gibi eylemlerle gerekli cevabı vermektedirler, 

Bir süre önce sonuçlanan 


OKUYUCU POSTASI 


Verilen cezaların hesabı sorulmayacak mı? 


TKP davalarından bir kısmın» da 1630 yıla varan cezaların verilmesi de cuntanın demokrasi güçlerine karşı açmış olduğu savaşın en önemili göstergelerinden biridir. Aralannda çeşitli mesleklere sahip işçi, gazeteci, yazar, bilim adamı, öğretmen ve emekçilerden oluşan ve 12 Eylül öncesi çeşitli meslek örgütlerinin yönetici ve üyesi durumunda olan bu ilerici-demokrat ve yurtseverlere verilen bu cezaların Türkiye ve dünya kamuoyunda büyük tepkilere neden olduğu ve dayanışma kampanyaları açıldığı görülmektedir. 

Biz ilerici gençler, demok- 


ratlar ve yurtseverler olarak inanıyoruz ki yakın bir gelecekte özgür bir Türkiye oluşa-Cak ve en başta faşist cunta- 
& generaller olmak üzere onun. uşaklarına ve maşalık edenlere gereken yanıt verilerek hesap sorulacaktır. Tarihin eski ve köhnemiş çarklarını geri döndürmek mümkün değildir. Bunun en son örneği Arjantin'deki faşist cuntaci generallerin mahkeme önüne çıkarılması binlerce cinayetin hesabinın sorulması bizim söylediklerimizi doğrulamaktadır. 


Şemsettin Keskin/ 
Hellbronn 


Patrona karşı nankörlük mü? 


Geçenlerde sendikasız ve dindar bir Türk arkadaşımla konuştum. Kendisine anlatılan bir takım sendika düşmanı laflara inanmış. “Müslüman sendikaya üye olursa dinine zarar gelirmiş, sendikaya üye olursa komünist olurmuş, sendikaya üye 


elinde para var, Üretim araçlan var, 35 saatlik işhaftası mücadelesinde de gördük ki, hükümet de patronların arkasında. Hatta bağımsız olarak propaganda edilen mahkemeler dahi onlardan yana. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de hemen tüm patronlar işverenler birliğinde örgütleniyorlar. Patronlar buyolla aynı dille konuşuyorlar. Ağızları açıldı mi, kurulu bir plak gibi: , 


Anlatmaya devam ettim: 

“Bak bu ülkedeki Federal izin 
kanuna göre bizlerin sadece 3 
haftalık izin hakkı var. Halbuki bizler 6 hafta izin yapıyoruz. Yıllik izni 3 haftadan 6 haftaya çikaran sendikamız değil mi? Noel parasını sendikamız toplu sözleşme kapsamına almasaydı, patron kendiliğinden bizlere Noel parası öder miydi dersin? 
Ödemezdi, toplu sözleşme kapsamına girmeyen tüm sosyal haklarımızı budadığını sen de biliyorsun, Fabrikada ucuz yemek çıkıyordu, kaldırdı. Fabrika otobüslerini iptal etti. Doğum günlerinde vermekte olduğu hediyeleri vermez oldu vs. vs. 

Yine her yıl alınan zammı sendikamız gerçekleştirmiyor mu? 
Eskiden haftada 40 saat çalışırken, nisan başından beri haftada 38,5 saat çalışıyoruz. Daha erken paydos ediyoruz. Haftalık çalışma süresini kısaltan sendikamız değil mi? ji 

Sen ise sendikasız olduğun halde tüm bu haklardan eksiksiz yararlanıyorsun. Bizlerse sendika üyesiyiz. Ödediğimiz aidatlar- 


© la sendikamız haklarımızı koru- 
_yor ve yeni, haklar elde ediyor. 


wi | 


mun böyle olduğunu da bilmiyordum.” diye adeta inledi. 

Ben devamla: “Sendikamızın öncülüğünde kazanılmış birçok haklarımız var. Bu hakları korumak, daha da geliştirmek ve yeni yeni haklar elde etmek mümkündür. Ama sendikamızın safların - da senin yerin böş duruyor. Al şu üye kayıt fişini!" g 

Fişi cebine yerleştirdi, Hüseyin Kaya/ Bad Kreuznach 


Çapulcuların direnişi 


Geçenlerde staj yaptığım bölgeye giderken gözüme bir afiş çarptı. Afiş mavi ama uzaktan ne yazdığını okuyamadim. Yanına yaklaştım. Ustünde (Rösistans Afghanistan) Afganistan Direnişi yaziyurdu. Bu karşı devrimci çetelerin, Afganistan'daki olayları bir “direniş” olarak nasıl gösterdiklerini bizzat gözlerimle izlemek için, toplantı sa- | Rİ mi tim: Toplantıda yaklaşık 50 ki- | 


Abonelerimize duyuru 


kurtuluyor. 

+ Ödeme fişi, havale makbuzu veya çek doldurmaktan, bunların fotokopi- 


Bu sayımızda hem abonelerimize hem de bize,abone Ücretlerini ödemede ve yenilemede büyük kolaylıklar ge- 


trecek bir yöntem öneriyo- lerini bize göndermekten ve ruz. Bu yöntemle bize yetki bu İşlemler için aynca masveren okuyucumuzun konto- raf yapmaktan, zâman har- 


sundan abone süresi sona erdiğinde para çekme hakkımız doğuyor, Aşağıda Almanca ve Türkçe örneklerini yayınladığımiz formu doldurup, gönderen okuyumuzun bize verdiği yetkiye dayanarak onun kontosundan bir yıllık ya da altı aylık abone karşılığını çekebiliyoruz. Okuyucularımız bu hakkı istedikleri zaman geri slabiliyorlar. Yöntemin birçok pratik yararı var. 

** Abone ücretleri otomatikman ödendiği için okuyucu “abonem ne zaman bitti?”, “ne zaman ödeme yapmam gerek?" diye düşünmekten 


camaktan kurtuluyor. 


« Çeşitli nedenlerle, (ihmal, unutkanlık, zamansızlık) abonesi biten ve gazetesi kesilen okuyucularımızı gereksiz bir yükten kurtardığı gibi, gazetemiz Türkiye Postası'na abonelerimizin katkılarını da sistemleştirmiş ve düzenlemiş oluyor. 


Bize bu yöntemi öneren, araştırıp, emek verip örnekleriyle İleten okuyucumuza da ilgisinden dolayı teşekkür ederiz. 


Türkiye Postası 


ABBUCHUNGS VOLLMACHT (Kontodan çekim vekaletnamesi) 

Ich ermächtige Sie hiermit - wederruflich -, die TÜRKIYE POSTASI Abonemenigebühren von meinem Konto cinzüziehien, — jährlich 
- halbjährlich 


KONTODAN ÇEKIM VEKALETNAMESİ 


Sizlere bu imzamla - her an geri alabilmek üzere - TÜRKİYE POSTASI nın abone ücretini kontomdan çekme hakkını veriyorum. 


Kontodan çekim yöntemi : = yillik 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Faşizme karşi utkunun 40. yil- 
“dönümü üzerine halkımıza çağri -TKP MKelkinci Dünya Savay ve tarihi çarpılma çabaları -Sadık TOKeGüncel politik gelişmelerin bir kez daha kanit- 


MK Genel Sekreteri 
Haydar Kutlu Yoldaşın 
MK 4. Plenumunda okuduğu Politik Büro 


ladığı kimi gerçekler -Doğan Çalışma Raporu DINÇ è Komünistler ve günü- -Nisan 1985- müzün sorunları Güney Ame- . 


rika'da diktatörlükler çöküyor “İlhan DERİN eTürkiye Kapitalizminde bunalım:On yıl önce-on yil sonra -Salih TEMRE * Devletin ekonomik faaliyetleri üzerine -Cemil BEŞER »Sözlü ajitasyon silahından yeterince yararlanabiliyor muyuz? -$, ÖZGÖREN © Cezaevindeki davranışlarımıan örgütlenmesi -Kamil AYSANelki Rus devrimi ve Türkiye -Ahmet ALAN 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parasi yok. Üretim tue yok. Hükümet arkamızda değil O halde biz işçilerin de örgütlenmesi, daha fazla hak elde etmesi, kazanılmış fiakları koruması ve bu hakları daha da genişletmesi ve aynı dille konuş- 


Diyaloga devam ettim: 

“Bak sen dindar bir kişisin. 
Gerçek dindar bir kişi başkasının. 
sırtından geçinmemeli.” 

O, heyecanla ve öfkeyle sözümü kesti. 

“Yani ben başkasının sırtından mı geçiniyorum ?” diye bağırdı. 


. a Sonra patronlar toplu 


sözleşmelerde yarım fenik noksan vermek için sendikamızı saatlerce hatta günlerce uğraştırırken, ayni patronlar sendikasız işçilere bu paralan neden veriyorlar acaba? Siz sendikasız işçileri çok sevdiklerinden mi yoksa çoluk çocuklarınıza acıdıklarından mı?” 


im kesik bir sesle: 
“Tabii sevdiklerinden veya acıdıklarından değil, ama eğer vermeseler, o zaman işçiler gider sendikalara üye olurlar diye korktuklarından veriyorlar” 


dedi. Sözüme devamla "Peki sen patronların bu işçiler örgütlenmesin, birlikte hareket etmesin yönlü tavrını doğru buluyor musun?" dedim. Vatandaş “Doğru bulmuyorum ve ben duru- 


Özal hükümeti yıkılmalı! 


Biz burada birkaç genç olarak, size ilçemizin bazı sorunlarından söz etmeyi bir görev olarak gördük. 


ilçemiz Çorum iline bağlı 5 bin nüfuslu ufak bir ilçedir. Kazanın geçim kaynağı bamya ve pirinçtir. Arazisi ise oldukça geniştir. 
Buna rağmen geçim Sıkıntısı çekilir. Nedenleri ise açık. Bir torba gübreye yüzde yüz zam gelirken, akaryakıt ABD dolanna göre ayarlanırken, makinelere büyük zamlar gelirken, üç-beş büyük pirinç patronunun aralarında anlaşarak pirinç fiyatlarını istedikleri gibi ayarlamaları halkımıza çok ağıra patlamaktadır. Pirinç fiyatı 180 liraya kadar inmiştir. 
Üretici çok zor durumdadır. Sadece bir lokma ekmek parasına, boğaz tokluğuna, sırf işsiz, başı 


boş kalmayayım diye çalışmak- 


tadır. Ama biz gençler çoğu şeyi daha iyi görüyoruz. Inanıyoruz ki bü böyle gilmeyecektir. Bu haksızlıklara son vermek verebilmek için Özal hükümeti yıkılmalıdır. 
Aksi halde onların baskısı, zulmü, sömürüsü, zamları daha da artacaktır. 


Biz gençler bunun için birleşi- 


yoruz, sonuna kadar da savaşacağız. 


..Kazasından bir grup genç 


Değerli okuyucularımız, Yukarda okuduğunuz mek- 


tubu bir işçi arkadaşımız ülke- 


deki bir yakınının gönderdiği 


mektuptan alıntı yaparak bize göndermiş. Son zamanlarda aldığımız mektuplar arasından çok sayıda Türkiye mektubu çıkmaya başladı. Okurlarımız yakınlarından aldıkları ülkemizdeki sorunlar yansıtan mektuplardan alıntılar yaparak bize gönderiyorlar. Biz de bir değişiklik yapmadan yayınlamaya çalışıyoruz. Ama yayınlayamadıklarımız da bizim için gerçekten çok değerli bir haberleşme ve istihbarat kaynağı oluyor. Günlük basında yer almayan halkımızın sıkıntılannı, şikayetlerini, duyuş ve düşüncelerini samimi bir şekilde dile getirdikleri bu tür mektuplarınızı bekliyor, İlginiz için teşekkür ediyoruz. 
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; lardi. Çadırlarda. 


gelmiş olacaklar ki alkışlamadilar bile. Film bir röportaj filmiydi. Gruplar halindeki çocuklara sorular soruluyordu. 
Zaten filmde de bu çocukların nasıl anti-sovyetik olarak ve Afganistan devrimine karşı yetiştirdikleri, beyinlerinin nasıl yıkandığı anlatılıyordu... 
Çocuklara “Ne İstiyorsunuz?" diye soruyorlardı. Çocuklar da “Coca Cola" diyorlınayak dolaşan çocukları Cola isteyecek kadar zehirlemişler. 
işte görebildiğim kadarıyla çapulcuların Afganistan direnişi bu... 
Adinin açıklanmasını istemeyen bir okurumuz/ Fransa 


Caddesi 
Ön inin Nİ 
Tarih 


ie erm joti ni Kğ a p aiina =y 


Benim bankamın/postahanemin ismi : 


IMZA: 


.. Evet, okuyucu arkadaşlar, size artık normal gelen bir olay an- 


latmak Istiyorum. Ben bir genç kızım. Iki sene 


iş aradıktan sonra 


nihayet bir arkadaşın desteğiyle yaşlılara bakma işi buldum. Iki ay 


günde sekiz saat 


çalıştıktan sonra, dört saat çalışarak da işe de- 


vam edebileceğimi öğrendiğimde sevinçle kabul eltim, Patronum 


kaybedecek hiç bir şeyimiz yok ki zaten, Birleşelim arkadaşlar, başımızı kaldırıp, haklarımızı söke söke aldığımızda güzel günler, haklı günler, mutlu günler bizim olacak. 


OKUYUCU ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER 


Süt gölü 


Bir haber 

Basında, Televizyonda Milyonlarca insan 
Ölümle burunburuna, Afrika'da 

işsiz 

Yoksul, 


ve aç 

ve bir lokma ekmeğe 

Muhtaç!... 

Ve Insanlar yine 

Dünyanin öbür ucunda 

Süt gölleri ile 

Yağ tepeleri arasında 

Sırtı pek, 

karnı tok, 

Her türlü zenginliklerle 

Avrupa'da 

Almışlar ellerinden 

Her türlü mallarını 

Gaspetmişler zenginliklerini 

Ve açlığa sefalete, sürüklemişler 

Ve çünkü; 


Onlar aç kaldığı için Yüzüyor Avrupa süt göllerinde!.. 


Yalçın Uysal/Mannheim 


Özlem ve vatan 


Bilirmisin kara toprak 
Sen bağrında nicelerini barındırdın. 


Eyl.. yüce dağlar, 
Nice yiğitleri barındırdınız 
O taş kovuklarında, kara toprakta 
Ama biliyormusunuz? 
Eski ve yeni nice 


Siz! 


şehitleri, , 


bağrınızda onları 
Iyi bakın, besleyin onları Çok şey borçlusunuz şehitlerimize 
Onlar kanlarıyla suladılar sizleri 
Biliyormusun kara toprak Bağrında Ayşeler, Fatmalar, Denizler, Suphiler 
Ve daha nice gelecekler var. 
Batıdan, doğudan 
Vatan ve geleceğimiz için Bende gelebilirim 
Soğuk ve karanlık bir gecede 


D.M./Brüksel 


Bir yılan ki... 


Geçenlerde Türkiye'den aldığım bir mektubun son bölümünü size yolluyorum. 

"Demokrasinin “D"sinden bile bahsedemezsin. Hemen alırlar adamı içeri. Pahalılık, günlük bir olay. Kanıksanmış. 
Halk ruh gibi. Sanki uzaydan gelmiş yaratıklar. işsizlik günden güne, çığ gibi büyüyor. 
Burjuva gazeteleri bile yazı- 


malar da aşırı boyutlara vardı. Patronlara dur diyen mi var ki? Özal hükümeti onlara hizmet etmiyor mu? Gençtik, Işçi, köylü gençlik, üniversiteliler yozlaşmanın batağına saplanmış, sanki bir kaç yil ği gençlik yokmuş gi- 


“anl Türkiye'nin üstüne öyle bir yılan çöreklenmiş ki kalkası yok. Ancak güçlü bir rüzgar, patlama, alev dağıtabilir karabasanı.... 

Mektubuma son verirken selam eder gözlerinden öperim. Tez yanıt beklerim. Abin.“ 

Güner Şen/F. Almanya 


Yeni Demokrasi Partisi ve PASOK Amerikanvari kampanyalar yürütürken, 


Yunanistan'da seç 


Parlamento seçimleri arifesinde 

Yunanistan 


Rallis SARANTIS 
(Sendikacı) 
Son altı ay, özellikle de son birkaç hafta içinde Yunanistan'da politik tartışmalar, Yunanistan Parlamentosu’ 
nun yeni ve demokratik devlet başkanı seçme kararı ve Ekim ayında yapılması gereken genel seçimlerin daha erkene alınarak, 2 Haziran 1985'te yapılacak olması konusu üzerinde yoğunlaştı. 
Yeni devlet başkanı Sarzetakis'in seçilmesinde, üvarinde durulması gereken 


27 Mayıs ve 
özgürlükler 


Dilruba YENEN 


27 Mayıs her yıl ülkemizde, Anayasa Bayramı olarak kutlanırdı. 1961 anayasası- na ve onun İlkelerine saldiranlar bu bayramı da yasakladılar. 

İnsan haklarının ve özgürlüklerinin göreceli olarak var olduğu bir dönemin simgesi olan 1961 anayasası, dünyada yumuşamanın, ülkemizde ise İlerici-demokrat hareketin yükselme döne” minde yaşama geçirildi. 
1961 anayasasının iki önemli özelliği vardı. Bu anayasa, tarihte kaleme alınan ilk insan hakları sözleşmelerinde yer alan temel özgürlükler 

` yanında, insanları sosyal ve iktisadi haklarla donatmayı ve onlara İnsanca yaşama koşullan sağlamayı hedefliyordu. Ve en önemlisi de bu haklan güvence altına almaya çalışıyordu ve her ne se- 


beple olursa olsun, bu öz- 


Yunanistan halkı büyük bir coşku içinde 2 Haziran günü yapılacak olan genel seçimlere hazırlanıyor. 300 sandalyeli parlamento için yapılacak olan seçimlere 7.6 milyon seçmen katılacak Burflardan 3.9 milyonunu kadınlar oluştururken, 250 bin genç seçmen de ilk kez oy kullanacak. 

Seçimlere birçok küçük parti de katılmakla birlikte ülkenin kaderini üç partinin, sosyal demokrat PASOK, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve tekellerin partisi Yeni Demokrasi'nin aldığı oylar belirleyecek. Seçimlersonucunda oyların yüzde 42'sini alan parti hükümeti kurabilecek. 

Birkaç ay önce PASOK'un önerisi ve Yeni Demokrasi Partisi'nin desteğiyle değiştirilmiş olan seçim sistemi büyük partilerin işine yarıyor ve özellikle Yunanistan Komünist Partisi'nin çıkaracağı milletvekili sayısını azaltmayı amaçlıyor. Böylece, “Yeni Demokrasi Partisi'nin işine yarar” bahanesiyle Komünist Partisi ile işbirliğine yanaşmayan PASOK, hazırladığı seçim kanunuyla Yeni Demokrasi Partisi'ne iktidarın volunu açmış durumda... 

Seçim sisteminin o taşıdığı olumsuzluklara rağmen 1985 seçimlerinden demokrasi güçlerinin 1981'e kıyasla daha büyük bir başarı ile çıkması ve Yunanistan Komünist Partisi'nin güçlenmesi bekleniyor. 

Iktidar partisi PASOK, özellik- 


DIŞ HABERLER 


İKD'nin 10. yılında.. 


İlerici Kadınlar Derneği 3 Haziran 1975'de kurulurken, Türkiyeli kadınları eşitlik, demokrasi ve barış için örgütlü mücadeleye çekmeyi amaçlıyordu, Bu, hem kadınların toplumda eşit bir konuma doğru yol almaları, hem de demokrasi savaşımında güçleri iki katına çıkarmak demekti, IKD amacı doğrultusunda hızla gelişti. Daha dördüncü yaşını doldurmadan Türkiye'nin her yöresinde, çeşitli kesimlerden kadınları örgütlemiş, 33 şube, 3$ temsilcilik ve 20 bin üyeye ulaşmıştı, Türkiye'de ve dünyada demokrasi güçleri arasında saygın bir örgüt katına yükselmişti, 

Kadınların uyanışından ve örgütlü bir güç haline gelmelerin- den rahatsız olan çevreler, 1979 yılında, | Mayıs'a iki gün kala, hiçbir gerekçe göstermeden İKD'yi yasakladılar. İlerici kadınlar bu yasağı kaldırmaya savaşirken, 1980 askersel darbesi geldi. Ardindan IKD yöneticileri için 30 yılı Aşkın ceza talebiyle dava açıldı ve IKD yasak altında 10, yılına ulaştı. 

Faşist cuntanın yurt dışında yaşamak Zorunda bıraktığı IKD yöneticileri Danimarka'daki Dış Büro aracılığıyla Türkiyeli kadınlarla dayanışmayı öne alan çalışmalarını sürdürüyor ve IKD" nin dünya kadın hareketi içindeki saygın varlığını koruyorlar. 

Türkiye'de faşizmin altında yaşayan binlerce ilerici kadın ise, inanıyoruz ki, IKD'li olmanın onurunu koruyor, yığınlar içirde güçleniyor, sâvaşıyorlar, İnanıyoruz ki onlar, halkımızın üzerine bir kabus gibi çöken faşist cuntanın karanlığını dağıtacak güçler arasında yerlerini alıyorlardır. Kadınların katkısı olmadan Evren-Özal yönetimine son vermek, ulusal demokrasiyi kurmak olası değildir. Bu nedenle de İKD'ye ve diğer ilerici kadın örgütlerine könan yasağın kalkması demokrasi güçlerinin talepleri arasında olmalıdır. 


bu alanda kendisinden önceki hükümetlerin yantığı gibi ABDaske- 


an “baskılar” kon 


Komşularımızla aramızı bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim 


Sayın okurumuz, bölüm aktarıyoruz: “Aslında, İsim Bulgaristan'da isimlerin değiş- değiştirme olayları, baskı, işkence tirilmesini doğru bulmadığınızı olayları yıllardır olmakta idi. Zayazıyorsunuz. Fakat aynı zaman- man zaman bölgeden bu tür haber- da ülkemizde Bulgaristan'a karşı ler alınmakta, ancak ne Ankara ve yürütülen Karapanyanın amaci) he de başka ülkeler, o ülkelerin ba- 


1] 
YKP 11. Kongresinde Genel Sekreter Florakis konuşurken (solda), PASOK I üstte), Ve Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri Mitzotakis 


Jarla, müftüler 


IKD on yılını geride bırakırken, yüz yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan kadın hakları için savaşımda IKD* nin yeri, ilk yığınsal kadın örgütlenmesini ve hareketini nasıl gerçekleştirdiği incelenmeye değer. Çünkü kadın hareketini işçi sınıfı hareketinin büyük sel yatağına akıtan, kadın eşitsizliği- nin sınıfsal kaynağına inebilen, kadın sorunlarıyla demokr si ve barış mücadelesi arasındaki bağı kurabilen yığınsal kadın hareketi olarak IKD deneyimi Türkiye'de özel bir yer tutuyor. 

Koşullar farklı da olsa, Avrupa'daki göçmen kadınların yoğun sorunları için örgütlü mücadeleye çekilmelerine de ışık tutacağına inandığımız bu deneyler aktarılmalı ve tartışılmalıdır. 

Avrupa'da kadın sorunu üzerine düşünen ve aktif çalışan arkadaşların bu görevin Üstesinden geleceklerini inanıyoruz, 


Sayın Türkiye Postası yetkilileri 


Yayınlarınızı tesadüfen izliyorum. Bana gazetenizi oturduğum bölge olan Köln'de kapımı çalıp sattılar. Yazılarınızda Almanya'daki işçilerin problemlerini dile getiriyorsunuz, bize yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca yurdumuzdaki problemleri de ele alıyorsunuz. Hakikaten yurdumuzda hayat pahalılığı çekilmez hal aldı. işçiler, esnaf yandim Allah diyor. Fuhuş aldı yürüdü. Herkesin Üzerinde baskı var, kimse kolay kolay ağzını açıp bir şey söyleyemiyor. Ama ben gazeteniz İle 

lol bir konuya deği 


ineceğim, 
Bu, konu- gazetenizde yayınlanan Bulgaristaridâki Türkler a msi rr sal yi a keş lm silen ege e eşi 


Sonra Milliyet yazarlarından Örsan Öymen Bulgaristan'ı günlerce dolaştı. Yerlebir edildiği yazılan köylere, kasabalara gitti. İntihar etti, kurşuna dizildi denen imamrü Oad 


tubu ile gazetemizin cevabını birlikte sunuyoruz 


manevrası 


Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
6 Kasım seçimleri sonrasında başka örnekleri de görülen ve Türkiye'nin “demokrasiye geçtiği” izlenimini yaratmak amacıyla başvurduğu “vet manevralanna” bir yenisini daha ekledi ve meclisten geçen iki yasayı veto etti, Bu iki yasadan biri “Pişmanlık Yasası”, ötekisi ise “Mafya babaları”na af getiren “Kaçakçılara Af Yasası"ydı, Bu iki yasayı veto ederek meclise geri gönderen Evren, “para babası” olarak bilinen holdingçilerin “döviz kaçakçılığı suçlarını” af eden yasayı ise onayladı, Boyalı basın, kamuoyunda geniş tepkilere yol açan bu iki yasanın veto edilişini, Kenan Evren" in “adaletsizliğe karşı çıkan kahramanca bir davranışı” olarak göstermek için özel çaba harcadı. Oysa Evren'in politik tutukluları ve mahkumları “ihbarcılığa” teşvik eden “Pişmanlık Yasası"nı veto ederek geri çevirmesinin gerekçesi, kamuoyunun bu yasaya karşı gösterdiği tepkinin gerekçesin- den bütünüyle farklıydı. Evren'in veto gerekçesi “ihbarcılığın yasalaştırılması” değil, ihbarcılık koşuluna bağlansa dahi politik tutuklu ve hükümlüler için “af” sőzünün edilmesine gösterilen tahammülsüzlüktü. Hatırlanacağı gibi, meclisten geçen “Pişmanlık Yasası”, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125., 131., 141., 142. ve 163. 
maddelerinde yazılı “suçları işleyenler”den haklarında hiçbir ko-Wei başlamadan kendilikle- 
“ihbarda” bulunanların. 


va Pipe tümüvle afTedilmesini. 


Ceza Kanunu'nun 146. maddesine göre, bu suçun cezası Idamdıri Ama işe bakın ki, kendileri idamla yargılanmaları gerekenler iktidardadırlar ve üstelik 1961 anayasasındaki temel hakları ve “özgürlükleri savunanları yargılamaktadırlar 

Burada 1961 anayasası ile 1982 anayasasının karşılaştırmasını yapmak gereğini duymuyoruz. Çünkü, Sayin Tanifli'nin tanımladığı gibi, 1982 anayasası “Bir kış- la talimatnamesidir”. 

e Bugün, en temel hak olan yaşam hakkı ülkemiz insanları için yoktur. 

e Tüm özgürlüklerin temeli ve koruyucusu olan düşünce ve basın özgürlüğü İlkesi yok edilmiş ve Türkiye, insanlarının korkmadan konuşamadığı, iktidardakilerin görüşlerini paylaşmayan herkesin sanık sandalyesine oturtulup, işkencelerden geçirildiği bir ülke haline getirilmiştir. 

» Sösyalve ekonomik güvenceler bir yana, insanların açlığa ve sefalete sürüklenmesi devlet politikasi haline sokulmuştur. 

+ Sömürünün alabildiğine körüklenmesi için sendikalar kıskıvrak bağlanmış ve örgütlenme yasakları konulmuştur. 

Bu sıralamayı örneklerle çoğaltmak olanaklı, ancak biz şunun altını çizmek istiyoruz: Ülkede uygulanan baskı rejimine, onun yasal olmayan kurum ve araçları- na karşı çıkmak; insan temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak bir rejim için mücadele etmek her demokratın, her yurtseverin görevidir. 


Biz Bulgaristan'daki isim de-Biştirme kampanyası doğru mudur, yanlış mıdır, tartışmadık, tartişmıyoruz. Çünkü bugün siyasal alanda ayırım çizgisi Bulgaristan'ın isim değiştirme politikasını doğru bulanlarla bulmayanlar arasında değil, Bulgaristan'a karşi yürütülen kampanyayı zararlı ve yanlış bulanlarla bu kampanyayı kışkırtanlar arasında çizilmelidir. 
Çünkü bugün ulusal çıkarları savunmak, Türkiye'nin gittikçe yalnızlaştınılarak büsbütün kendisine muhtaç olmasini hedefleyen Amerikan oyununu bozmayı gerektiriyor. 

Türkiye Postası olarak baştan beri komşumuz Bulgaristan'a karşi açılan gözü dönmüş kampanyanın Türkiye'nin çıkarlarına değil, Amerikan emperyalizmiçıkarlarına hizmet ettiğini belirttik. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki bu tehlikeye işaret eden başka sağduyulu çevreler de var. Birkaç örnek verelim. 

Milliyet yazarlarından M.Ali Birand 20 Nisan tarihli makalesin- de Bulgaristan'la ilgili sözde katliam haberlerinin CIA radyoları olan Radio Liberty ile Radio Free Europe ve Bulgaristan'daki batılı elçilikler tarafından ortaya atıldı- 
$ni, Türkiye Büyükelçiliğinin ise elinde somut delil olmadığını belirtiyor. 

Yine Milliyet yazarlarından Teoman Erel 1] Mayıs tarihli yazısında güreş antrenörü Muharrem Atik'in çevresinde kopartılan yaygaranın tutarsızlığına işaret edip “Bu tür tehlikeli konularda sansasyon yapılması Türkiye'yi zor durumlara itiyor. Türkiye'nin kanlı bıçaklı düşmanları arasına Ermeniler ve Yunanlılardan sonra Bulgarların ve giderek Rusların da ilave edilmesinden kim kârlıçıkar? 
Her halde kendi kaderine hakim olması gereken Cumhuriyetimiz değil...” dedikten sonra yazısını Şu cümlelerle bağlıyor; “...Türkiye Cumhuriyetini düşmanlarla ku-Şatıp insiyatif kullanamaz hale düşürmek İsteyenler varise, onlar için kasıtlı ya da kasıtsız her türlü heyecan yaratacak söylenti, “başanlı bir gizli servis operasyonu" kadar değerlidir, kıymetlidir.” 

Son bir örnek daha verelim: “Hicret” gazetesinde bir kaç hafta önce “Bulgar Zulmü” başlığı altında bir yazı çıktı. Bu yazıdan bir 


böylesine sansasyonel sunulması bazı soruları akla getiriyor...Yoksa işin içinde başka bir plan mi var? Böyle bir plan varsa bu planı kim hazırladı ve neyi bedefliyorlar... Bulgarlar (o yalanlasa da, bölgede bir şeylerin olduğu kesin. Batılı basın yayın ofganlarının ilgisi de boşuna değil. Ve büyük bir ihtimalle bölgede kötü bir Amerikan oyunu sergilenmektedir.” 

Bu örneklerin de kanıtladığı gibi Bulgaristan'a karşı açılan kampanyanın ardındaki CLA parmağını sezenler yok değil, Gelelim katliam ve işkence iddialarına. Biz Tercüman, Hürriyet gibi gazetelerin verdikleri katliam haberlerinin nasıl uydurma olduğunu, açıklanan sayıların nasıl günden güne değiştiğini daha önceki sayılarımızda yeterince gösterdik. 


© Türkiye'de emeklilik hakkına 


Türkiye'de işçilerin durumuartık IMF'yi bile düşündürür oldu. 
Beş yıldan bu yana ücretlerin daha da kısılması, işçi haklarının yok edilmesi için her türlü baskıyı yapan IMF uzmanları, artık, işçi sınıfının yoksullaşmasının çok yüksek boyutlara vardığını ve sosyal patlamalara yol açabileceğini düşünmeye başladılar. Son günlerde açıklanan bazı araştırma raporları, Türkiye'de işçilerin karşı karşıya bulundukları ekonomik gerileme ve güçlüklerin ilk bakış- ta tahminleri de aştığını ortaya koyuyor. IMF uzmanlarının hesaplarına göre, işçi ücretlerinin maliyet içindeki payı, 1978'den bu yana yarı yarıya düşmüş. 1978'de maliyetlerin yüzde 20'sini oluşturan ücretler, 1985'te maliyetin yüzde 10'una ancak varıyor. Türk-İş araştırma dairesinin hazırlattı-Ši başka bir rapor da, son beş yil- da işçi ücretlerindeki gerilemenin yüzde 53 civarında olduğunu ortaya koyuyor. Yani, 1980'den bu yana Türkiye'de ücretliler satınalma güçlerinin yarısını kaybetmişler. Bu büyük yoksullaşma yanında, halen uygulanmakta olan sendikalar yasası, grev vb. gibi yasaların aslında işçi sınıfının elini kolu- 


bir kelimeyle olsun “yanılmışız” dediler mi? Demezler. 


Dün Yunanistan, bugün Bulgatistan ve yarın da kimbilir hangi komşumuz aleyhine yürütülen ve yürütülecek olan bu tür kampanyalar Türkiye'nin ulusal çıkarlarına hizmet etmiyor. Türkiye ile komşularının arasını açarak, onu bulunduğu bölgede İsrail gibi çevresinden yalıtlanmış bale sokarak kendi saldırgan amaçlarına daha kolay alet etmeyi planlayan Amerikan emperyalizmine hizmet ediyor. 


Türkiye Postası 


nu bağlama, sendikaları etkisizleştirme, grevi silah olmaktan çıkarma ve sermayenin serbestçe at oynatmasına olanak tanıma yasaları olduğu şimdi işçilerin günlük deneyimleriyle ortaya çıkıyor. 
Bütün işaretler, işçileri her anlamda bunaltacak bir yazın mekte olduğunu gösteriyor. 
celikle, işçi kesiminden yükselen tüm protestolara rağmen, hükümetin çıkarmakta kararlı olduğu yeni işçi emekliliği yasasıyla emeklilik yaşı yükseltilecek. Böylece ortalama yaşam süresinin 65, 


de olsa halka unutturmaktır. 


miyorum. 


civarında olduğu Türkiye'de, işçinin emekli olması ancak mezarda mümkün olacak. Özal bu konuda “Beş yıl emeklilik yeterli”, “Emekli olup ne yapacaksınız, evde oturup hanımla kavga edersiniz” veya “Emeklilik yaşını yükseltmezsek yakında SSK.da Emekli Sandı-É da iflas eder” gibi sözler söy-İemekten çekinmiyor. Edinilmiş hakları geri alan diğer bir yasa tasansı da, işçilerin kıdem tazminatı haklannı hemen hemen ortadan kaldıran Kıdem Tazminatı Fonu Yasası. Nihayet bir sonuncu yasa 


memleketin iç meselelerini gözden kaçırmak, kısa bir dönem- 


Şimdide Türklere yapılan baskılar bahane edilerek Bulgaristana karşi kampanya yürütüyorlar. Komşu ülkeler arasında problemler çıkabilir, bunlar iki ülke arasında bence dostça çözümlenebilir. Lütfen siz de yayınlannızda sanki Bulgaristanda Türkler için yapılan isim değişikliğini herkes kendi gönlüyle değiştiriyormuş gibi hava yaratmayın. Ümit ederim ki, sosyalist bir ülkeye yakışmayan bu baskılar kısa zamanda 


Bu mektubumu okuyucu köşesinde yayınlar mısınız, bilmiyorum. Mektuba bazı nedenlerle ismimi ve adresimi yaz- 


Köln'den A.T. 


değişikliği tasarısı da sendikâ ve grev yasalarıyla ilgili. İşçi kesimi- nin ve demokrasi güçlerinin tepkilerini çeken faşizan nitelikli yasalann değiştirilmesi istemi bugüne kadar çeşitli defalar ileri sürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde, Çalışma Bakanı değişiklik tasarısının hazır olduğunu bildirdi. Ancak değişiklik önerileri açıklandığında, bunların grevi daha da etkisiz ve yapılamaz hale getirmeyi, sendikalaşmayı daha da güçleştirmeyi amaçladığı anlaşıldı. Şimdi tüm bu yasalar Özal'ın masasının üzerinde 


, nnden “ihbarda 


yasayı veto edişinin gerekçesini açıklarken, “1982 Anayasasının politik suçlar için her ne şekilde olursa olsun af edilmesine olanak tanımamasını” gösterdi. 

Böylece “Pişmanlık Yasası”nın. 
tümünü değil, yalnızca cezanın tümünü kaldıran bölümünü veto etmiş oluyordu. Yasanın, “ihbarcıların” cezalarından indirim yapılmasını öngören maddelerine biritirazı yoktu. Herhangi bir politik affa bu kadar kesinlikle karşı çıkılırken, silah kaçakçılığını da yürütmüş olan mafya babalarının af edilmeleri, hem Türkiye'de hem dedünya kamuoyunda elbette geniş tepkilere yol açacaktı, “Kaçakçılık Yasası”nın veto edilmesinin ve meclise geri gönderilmesinin temelinde yalar asıl gerekçe de işte buydu. 


bekliyor ve ANAP çoğunluğunun oylarıyla meclisten geçeceklerine kesin gözüyle bakılıyor. 


Başbakan Özal'ın imzasıyla Kamu İktisadi Kuruluşlarına gönderilen bir başbakanlık genelgesi, önümüzdeki günlerde işçi sınıfiı- na yeni bir saldırının planlandığıni gösteriyor. Sözkonusu genelgede, bundan böyle KIT'lere işçi veya memur statüsünde eleman alınmaması, yeni alınacak personelin kısa süreli sözleşmeli personel olması, bunların sendikalar dışında tutulmaları ve kendilerine “sendikasızlaştırma primi” diyebileceğimiz yüksek Ücretler ödenmesi isteniyor. Böylece en güçlü sendikaların örgütlü oldugu KiT'lerde sendikaların gücünün kırılması ve gelecekte işçi hareketinin kabarması halinde haréketin sendikal desteklerden yoksun kalması planlanıyor. 


Bu koşullar altında, hele hazırlanmakta olan yeni yasaların yürürlüğe girmesinden sonra, işçilerin daha ne kadar bekleyecekleri, sendikalara tabandan gelen baskıların ne zaman bentleri yıkacak bir sele dönüşeceği ciddi bir soru olarak ortaya çıkıyor. Son günlerde,tüm umursamaz ve kararlı görünümüne rağmen gerek Özal ve hükümetini, gerek Evren'i, gerekse akıl hocaları olan IMF ve diğer emperyalist mihraklar düşündüren de bu.. 


a bulunanların, 
Mei ei 


fi 


Sayfa 4 


SÖYLEŞİ ~ İNCELEME 


Türkiye Postası, 31 Mayıs 1985 


Tercüman caminin bombalandığını yazdı ama 


Camiyi bombal 


öldürenleri CİA 


8 Mart Cuma günü öğleyin Beyrut'tayız. Beyrut'un güney kesimindeki “Bir el Abad” caddesinde arabalar ardarda dizilmiş, ancak adim adım ilerleyebiliyorlar. Cuma namazı sona ermiş, yüzlerce kişi Bir el Abad Camisinden çıkıyor. Caminin tam karşısında Lübnan'ın en tanınmış Müslüman liderlerinden Şeyh Hüseyin Fadlallah'ın evi var. Birden sokakta park edilmiş bir kamyonet korkunç bir patlamayla havaya uçuyor. Yedi-sekiz katlı binaların caddeye bakan cepheleri bir anda çöktüğü gibi sokak da anında bir alev denizi halini alıyor. Enkazın altında ezilmekten kurtulanlar alevlerin kurbanı oluyor, Caddeyi dolduran arabalardaki insanlar vasıtaların içinde diri diri yanarak can veriyorlar. Dükkanlardaki bütan gazi tüplerinin peşpeşe patlamasıyla büsbütün yayılan yangı- nın şiddeti öyle ki, ölenlerin çoğundan biriz bile kalmıyor: Bomba patladığında köşe başında dondurma satan seyyar satıcı Abu Ahmattan arda kalan tek şey erimiş plastik para cüzdanı ve içinde nasılsa okunur halde kalmış kimlik kartının bir parçası, 

Bütün iç savaş boyunca Lüb- 


Frankfurt'ta Alman Sendikalar 


Birliğinin bu yıl düzenlediği 1 Mayıs yürüyüşü sırasında kenarda durup yürüyüşe katılanların teker teker 


EYRUT, (AP) Lübnan'ın. 
başşehri Beyrut'ta bir ca- 


(0 Meat 


yine bir camide /““-: 


dan 56 kadar ceset çıkardı 180'den fazla yarabının tanelere taşınmasından ra radyolar, sürekli 


92 kişinin ölümüne yol açan en korkunç bombalı $ 


nan'da görülmüş olan en korkunç patlamalardan biri olan bu saldında (en az 92 kişinin öldüğü söyleniyor) ölenlerin çoğu o anda cuma namazından çıkmakta olan Müslüman halktan. Polis patlayan bombanın en az yüz kilo ağırlığında olduğunu tahmin ediyor. 
Lübnan'da yaşanan diğer bombalama olaylarının aksine Bir el Abad caddesindeki katliamı üstlenen herhangi bi? politik grup olmadı, Fakat semt sakinleri aradan daha bir kaç saat bile geçmeden 


1 Mayıs yürüyüşünde geri tepen bir provokasyon 


fotoğrafını çeken bir şahıs güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Kendisine nezaketle kim olduğu sorulunca “basın güvenlisiyim” diye cevap verdi. Bunun iy “basın kartınızı gösterin lütfen” 


denince adam “bir dakika, gösteriyim” Ainarak alini sabina alit wa fznezedem 


harabeye dönen büyük binalardan birinin cephesine kocamari bir (Amerikan ürünü anlamına gelen) “made in USA” flaması as' tilar. 

Nerdeyse günügününe iki ay sonra, 12 Mayıs günü, Lübnan halkının bu yargısı Amerika'nın en tanınmış gözetelerinden biri olan “Washington Post” gazetesi tarafından doğrulandı. Bundan önce de Amerikan gizli servis CIA'nın bir çok kirli çamaşırını bu arada ünlü “Watergate” skan 


m 


ą™leyici ek gerek 


konusunda da önemli çalışmalarımız oldu. Masraflarını belediyenin karşıladığı ve şimdiye kadar I Mayıs'ta yapılan uluslararası şenlikler düzenledik. Sığınma başvurusu yapanların durumu üzerine belediyeye geniş kapsamlı bir soru önergesi verdik. Yanıt alır almaz, somut çalışmalara başlayacağız. 


Türkiye Postası; Danışma meclisinin göçmen işçi örgütleriyle ilişkileri nasıl? 


Ahmet Aktaş: Danışma meclisi yabancıların demokratik örgütlerini destekliyor. Ayrılan (on danışma meclisinin kültür kolu üzerinden politik ve enformatik içerikli toplantılarda ve kültürel etkinliklerde kullanmak üzere yabancı işçilerin örgütlerine ödeniyor, Ayrıca örneğin yerli yabancı dostluğunun güçlenmesi için kilise ve sendikaların düzenlediği yabanci hemşehriler haftasına göçmen işçi örgütleriyle birlikte katılıyoruz. 


Türkiye Postası: Çalışmalarınızın geleceğini nasıl görüyorsunuz? 


Ahmet Aktaş: Danışma meclisi bugüne kadar seçim yoluyla değil, atama yoluyla oluşuyordu. Bundan hövle valar sarimla oäreve 


a) 


Iki resim. Üstteki Sovyetler Birliği'nden...Işçiler tüm sorunlarını özgürce tartışıyorlar. Alttaki resim ABD'den. Yerlerde coplanan işçilerin suçu büyük: Grev yapmışlar !.. 


iği için ABD makamları 90 gün bnce Türkiye'den izin istemişler almışlardı. Geminin talya'ya gelişinden önce, Analya valisinin başkanlığında ku-Tulan özel bir komisyon, nükleer ikirlenme tehlikesine karşı bir “önlem planı” ve bir de “tehlikeli durum planı” hazırladı. Hazirlanan bu planlara göre, bir nükleer sızıntı halinde halkın derhal başka bir bölgeye taşınması ve kontrol altına alınması öngörülüyor. 


Bilindiği gibi nükleer kirlenme- nin etkileri yıllarca sürüyor, hay-Yan ve bitkileri öldürüyor ve insanlarda da kansere ve sakat bebek doğumlarına yol açıyor. 


Tercümanın destek kampanyası sonuç vermedi, Yazar kaybetti 


DYP Genel Başkanı Cindoruk: 


Doğru Yol Partisinin Kongresi bu partiyi diktatörlük rejimiyle 


DYP'yi gittikce yıpranan ANAP» 


1950'de Demokrat Parti'nin kazandığı büyük seçim zaferinin yıl- 
, uzlaştırmak isteyenlerin dikkate o dönümü olan 14 Mayıs günü An- _ yeni addı. Buna karşılık Cindodeğer bir yenilgisiyle sonuçlandı. * kara Atatürk Spor Sarayında yapı” ruk, “Önce iktidar değil, demokra- — silcileri, bazı elçilik mensupları lan DYP Konetesi son derece ka. si İstivamiz” divarek generallerin o dadavetlididrekiriedi Taha 


Tam demokratik Türkiye istiyoruz !.. 


ın alternatifi diktatörlük yanlısı güçlerin iktidar için hazırladığı çok eski siyasi yanında SODEP 


taklanması oldu. Kongreyi pek Genel Başkanı Inönü, parti tem- 


i 


ANN, ma 


mk mami S 


provokatörün beklediği sonucu vermedi. | 


Güvenlik görevlileri resimde görüldüğü gibi onu kıskıvrak yakalayıp tabancasını ve filmini elinden aldılar ve polise teslim ettiler. İsminin Hüseyin Kaya olduğu, Idstein'da oturup Termoplast ve Apparatebau firmasında çalıştığı tesbit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürmekte olduğu bildiriliyor. 


Papa Suikastı davasının ikinci perdesi Mayıs sonunda açılıyor. Suikastın hemen ardından ve belirgin bir aceleyle yargılanıp fazla “ölmesi”ne olanak tanınmadan ömürboyu hapse mahkum edilen Mehmet Ali Ağca yeniden yargıç karşısına çıkacak. Ama bu kez tek başına değil, Bu kez Ağca ile birlikte sanık iskemlesinde bir de Bulgar yurttaşı Sergey Antonov oturacak, Sosyalist Bulgaristan'ın bir yurttaşı, sicilli ve elikanlı birfaşistleyanyana, hem de sanık iskemlesinde yanyana oturacak 

Savci Ilario Martella'nın yıllar süren ve adeta yılan hikayesine dönen iddianâamesinin tamamlanıp mahkemeye sunulmasından sonra şimdi sıra yargılamaya geldi. Ancak bu, önemli bir sujkast davasının ele alınip incelendiği, suçluyla suçsuzun ayırdedildiği, masumların aklandığı, suçluların mahkum edildiği bir yargılama mı olacak? Bu soruya şu anda ve önyargıyla yanıt vermek doğru değil, Zaten bu yanıtı verebilmek için uzun süre beklemeye de gerek olmayacak, birkaç hafta içinde ak koyun kara koyun belli olacak, Ama şimdiden söylenecek gene de epey söz var. 

Bir kere davayı bir siyasal magazin, bir yargılama mizahına dönüştürecek yaklaşımlara karşı uyanık olmak gerekiyor. Stern dergisinin son sayısında “Ağca 97 sorgulamada tam 114 yalan söyledi” diye yazdığı dikkate alınırsa Ağca ve akıl hocalarının ilgileri kaydırmak amacıyla yeni oyalama taktiklerine baş» vurmaları hiç de şaşırtıcı olmayacak. 

Ikincisi dava başlarken yargıçların karşısına sadece birkaç sanık iskemlesi konuyor. Oysa artık sokaktaki çocuklar bile biliyor ki Papa Suikastı davasında Ağca sadece tetiği çeken eldir. Malatya" nın Hekimhan ilçesinden gelip Abdi İpekçi cinayeti ile kara ününe ünler katan bu psikopat-faşisi katil, Papa Suikast ile “uluslararası düzeyde” üne kavuştu, Ama onun ne çapı, ne ilişkileri, ne siyasal bağlantıları Papa'ya suikast gibi 


Dikkat, bu adam bir provokatördür. Ancak kimin hesabına çalıştığı henüz belli olmadı 


Ismi Hüseyin Kaya'dır 


bir eyleme yetecek düzeyde değil, Eğer Roma'da gerçekten hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yargılama, yapılacak olsaydı, bir kaç sıra sanık iskemlesi konmasi ve Ağca'nın da arka sıralarda bir iskemleye oturtulması gerekirdi. Daha şimdiden biliniyor ki, sözünü ettiğimiz sanık iskemlelerinin en ön sıralarında, başta CIA olmak üzere ABD, Italyan, Federal Almanya, Israil ve Türkiye gizli istihbaratörgütlerinin şefleri, bu ülkelerin gerici siyasal liderleri oturmalıydı. 
Kuşkusuz “şeref” iskemlelerinden birinde de: MHP'li başkatil: Türkeş! 

Yok davanın bu genişlikte ele alınma» sı mümkün olamayacaksa en azından yıllardır “Batı Avrupa başkentlerinde, “uçan kuştan bile haberi olan” gizli servislerin burunlarının dibinde dolanıp duran, eroin ve silah kaçakçılığından Avusturya ve İsviçre'de banka soygunlarına kadar bir dizi karanlık işi “başarıy» la” yürüten Oral Çelik'in, İsviçre'de tutuklu olmasına rağmen bir türlü Italya” ya gönderilip Papa Suikastı sanıkları arasına dahil edilemeyen Mehmet Şener'in, bütün kirli işlere bulaştığını kendi ağzından itiraf ve ifade eden Yalçın Özbey'in, halen Türk emniyet makamlan elinde bulunan mafya babası Abuzer Uğurlu'nun, Batı Avrupa'daki Türk faşist örgütlerinin belli başlı elebaşıları- nın da sanik iskemlelerineoturtulmaları zorunluydu. Bunların sorgulanması yapılmaksızın Pupa Suikastı'nın arka planının aydınlatılması pek mümkün değil, 

Papa Suikastı üzerine Türkiye Postası'nda -hem de daha ilk sayısından itibaren- çok şey yazıldı, yayınlandı. Okuyucular bu davanın, uluslararası antikomünist propagandayı kabartmak üzere nasıl “ustaca” tezgahlanıp karmakarışık hale getirildiğini artık ayrıntılarıyla biliyorlar. Keza emperyalist propaganda aygıtının, sosyalist Bulgaristan'ın ak adına kara çalarak başlattığı kampanyada tekelci kitle iletişim araçlarının nasıl kullanıldığı, kapitalist dünyanın en 


“değer bir yenilgisiyle son. sonuç 


ti hali 


dikleri sonuca 


tepkisini çekti, 


 DYP'yi, gittikçe yıpranan AN tan boşa dak yeli doldurarak fa- ( labalık, heyecanlı, şist e payanda olacak bir parine sokmak için kesenin ağ: .Zını açan ve su gibi para harcayan büyük holdingler kongrede isteulaşamadılar. 
Özellikle Tercüman gazetesi tün gücüyle genel başkanlığı Mehmet Yazar'ın kazanması için uğraştıysa da sonuçta delegelerin desteğini kazanmak şöyledursun, 


Ağca ve suç ortakları: 


Yazarcılar dar”, “Yazar'a oy ver, 


ai 


Soldan sağa Ağca, kilit adam Oral Çelik, Ömer Bağcı ve Serdar Çelebi 


büyük gazeteleri ile TV istasyonlarının kaynattığı cadı kazanları yüzünden “sokaktaki adam”ın bilincinin nasıl bulanıklaştığı, gitgide “Canım bu işte herhal- de Bulgarların şu yada bu oranda katkısı var. Yoksa ateş olmayan yerde bu kadar duman çıkmazdı” demeye başladıkları daartık iyice biliniyor. Bu bilinenlerin yanısıra emperyalist yalan ve anti-komünist propaganda aygıtını yöneten güç ve örgütlerin bu dava için aylar ve hatta yıllardır hazırlandıkları da artık iyi biliniyor, 

Işte Papa Suikastı davası bu koşullar- da açılıyor 

Hukuksal yargılama yönteminin cansıkıcıtüm süreçleri kuşkusuz burada da tekrarlanacak. Mahkeme açılacak, Kimlik saptaması yapılacak. Ardından savcı Martella uzun iddianamesini okuyacak. 


Bunlar epey vakit alacak, Ardından kanıtların incelenmesine, tanıkların dinlenmesine geçilecek. Sanık avukatları, savcı, tekrar sanık avukatları konuşacaklar, taruşacaklar ve yargıçlar kurulu sonunda bir yargıya varacak. 

Bu, davanın “ceza mahkemeleri usulü” açısından özeti, Ama Roma'da önümüzdeki günlerde emperyalist propaganda aygıtı ile hukukun üstünlüğü ilkesini savunan, evrensel hukuk ilkelerini savunan, insanlığın binlerce yıllık düşü “adalet”i savunanların çarpışması başlıyor. Düşman olanca gücüyle saldıracak. Yalancı tanıklar, sahte kanıtlar mahkemesalonunda kol gezecek. Yargılama sırasında açığa çıkan emperyalist komploların, faşist örgütlenme ile emperyalist gizli servislerin ve Mafyanın içiçeliğinin belgeleri televizyon ekranla- 


ANAP « kara Atatürk Spor Sarayında yapı” ruk, “Önce iktidar değil, olan DYP Kongresi, pm istiyoruz” diyerek generali 

indi. vesayeline karşı olduklarını bir e e eğ ganları birbirleriyle | yarışıyor, Cindorukcuların “Muhteşem Süleyman”, “Demirel nerde biz orda” sloganları ortalığı inletiyor, buna Yazar, sonra ik- 
Özal'a yol ver” sloganlarıyla cevap veriyorlardi. Sloganlar iki farklı adayla temsil edilen iki eğilimin hedeflerini de anlatıyordu. Yazar, Özal” 


Papa suikastı davasında hukuk ile emperyalist propaganda aygıtı çarpışacak 


lerin 


kez daha vurguluyordu. 
Kongrede Demirel, gönderdiği Ortası kırmızı kalpli çelenkle temsil edilirken ANAP'ın çelengi delegeler tarafından parçalandı. 
Kongrenin en ilginç olaylarından biri günlerden beri, Tercüman gazetesindeki sütunundan Yazar'ı desteklemek için çırpınan Nazlı Ilıcak'ın davetli olarak salo- na girerken yuhalanması ve tar- 


rına yansımadan, mahkeme salonunun dört duvarı içinde kalması için çabalar harcanacak. Dahası bu duruşma sosyalist Bulgaristan'a, sosyalist sisteme yönelen saldırıların bir kez daha kabartılması için bir firsat olarak da değerlendirilecek. Gene cadı kazanlar kaynatılacak. 

Ama unutulmasın hukuktan, adaletten yana olan güçler, ilerici insanlığın sözcüleri, demokrasiden yana faşizme karşı saf tutanlar da bu çarpışmaya hazırdırlar. Başta Bulgar yurttaşı Sergey Antonov olmak üzere bu davada söz söyleme hakkını elde eden bütün namuslu ipsanlar, emperyalist komplocuların, 

luslararası faşist hareketin, Türk bozkurtlarının kirli, kanlı yüzlerini sergileyecekler, 

Osmanlı döneminin ana hukuk düzenini oluşturan Mecelle'de dünya hukuk edebiyatına geçmiş çok özlü bir tanımla» ma vardır: Şöyle der Mecelle: Müddei iddiasını ispat ile mükelleftir... Bugünün Türkçesi ile söylersek: Iddianın sahibi, iddiasini kanıtlamakla yükümlüdür, 

Papa Suikastı davası bu evrensel hukuk ilkesinin tersine döndüğü bir dava oldu, Savcı Martella'nın sözcülüğünde “iddia” sahipleri, ortaya durup dintenmek bilmeksizin yalanlar attılar, Sosyalist Bulgaristan'ın güvenlik örgütünün Türk faşistleri ile kucak kucağa suikast planları hazırlayıp uyguladıklarını iddia ettiler ve iddialarını kanıtlamak yerine psikopat-faşist katil Ağca'nın ifadelerini düzeltip, açıklarını kapatmaya çabaladılar. Yalanın yalanlığını kamılamak ilericilere, demokratlara, hukuktan, adaletten yana olanlara düştü. Önümüzdeki günlerde buna bir kez daha tanık olacağız. Bir yanda emperyalist yalan aygıtı, karşısında hukuk... 

Sonuç ne olacak? 

Davanın görüleceği Italya'nın, faşist diktatörlük altında acı çektiği 11, Dünya Savaşı yıllarından kalma bir özdeyiş var: Gerçek daima antifaşistiir... 


kan, Türkeş, hatta Mehmet Ali Aybar gibi eskiparti başkanları ise çeşitli sakıncalar yüzünden davet edilmemişlerdi. Ilk gün yapılan başkanlık seçimini Hüsamettin Gindoruk, Yazar'ın 262 oyu karşısında 626 oyla kazandı. Bu sonuçta, partiyi kurup bugüne kadar getiren Başkan Yıldırım Avcı'nın Demirel'in “ricasıyla” adaylıktan çekilmesinin payı büyüktü. Demirel, cuntanın Danışma Meclisinden gelen Yıldırım Avcı'ya, eski DP'li, sonra AP'li, bir ara Demircl'le arası bozulup AP'den aynlan ama sonra yuvaya dönen, Celal Bayar'ın da desteğine sahip Cindoruk'u yeğlemişti. 

DYP'nin yeni genel başkanı Cindoruk gazetecilere verdiği demeçlerde DYP'yi “demokratik sağda gördüğünü, militarizme karşı olduğunu, Türk ordusuna büyük saygısı bulunduğunu, ancak ordunun her aklına geldiğinde darbe yapmasının önüne geçmek gerektiğini açıklıkla söyledi. Demokrasi sorununu Ön plana aldıklarını, ekonominin de demokrasiyle bağımlı olduğunu söyleyen Cindoruk, bir soru üzerine işçilerin haklarını kısıtlayan grev ve sendikalar yasasının değişmesi gerektiğini de bildirdi. Ama "de mokratik sağın demokrasi sınırlarını 141 ve 142. maddelerle çizmeyi de ihmal etmedi. Cindoruk agöre komünizme karşı mücadele ve bunun bir gereği olarak bazı düşünce ve örgütlenmelere yasak konulması zorunluydu. y 

DYP'de asker vesayetini ve diktatör icazetini reddeden kanadın kazanması şimdilik bazı hesapları bozmuş durumda. Bu hesapları yapanlar ve Yazar çevresi DYP" nin kapatılacağı söylentilerini ya» yiyorlar. DYP'nin geleceği iseöne sürdüğü sınırlı demokratik taleplere gerçekten sahip çıkabilmesi- ne bağlı. Öte yandan faşizme, militarizme (ve bu arada komünizme de) karşı olduğunu açıklayan DYP içinde, Baki Tuğ gibi militarizmin önde gelen temsilcilerinin, Türkeş gibi faşistlerle işbirliğini savunanların varlığını da hesaba katmak gerekir, O halde kongreye damgasını vuran kutuplaşmanın şimdilik arka plana düşse de ortadan kalkmadığını, demokrasi yönünde atılacak her adımın bu çelişkiyi su yüzüne çikaracağını söyleyebiliriz. 


Türkiye Postası, 31 Mayıs 1985 


HABERLER/YORUMLAR 


Gazetemizin geri dönüş yapanların primlerinin kesilmesi üzerine yaptığı yayına tepki 


Sosyal yardımlar emeklilik 


sigortası priminden kesilemiyor 


Türkiye Postası 5 Nisan 1985 
tarihli 54, sayısında, Türkiye'ye kesin dönüş yapan bir yurttaşımızın alacağı emeklilik primlerinden kendisine yapılan sosyal yardımın kesildiğini bildirmişti: Bu haber Üzerine kendilerinin başına da aynı olayın geleceği kuşkusuyla tedirgin olan okurlarımız Türk Danış bürolarına başvurdular ve olayın açıklığa çıkarılmasını istediler, Olayın üzerine giden Arbeiterwohifahrt Genel Merkezi yetkilileri Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar nezdinde girişimlerde bulundular. Yapılan incelemelerin neticesi şöyle: 

1.10.1985 tarihli Kuzey Bavyera Eyalet Sigorta Kurumunun kararı yanlış bilgiye dayanarak belirlendi, Oldenburg kenti sosyal dairesi geri alma hakkı olmadığı halde, ödediği sosyal yardımın geri ödenmesi için emeklilik siğortasına başvurdu ve sigorla da başvuruyu yeterince incelemeden, istenilen parayı sigorta primlerinden kesti. 
Böylece Türkiye'ye dönmüş olan Arif Köksal'ın hesabına beklediği 
20 bin 260 mark yerine 2 bin 
425 mark ödendi. Ancak hatanın 
daha sonra ortaya çıkması üzerine kendisinden haksız olarak kesilen 
17 bin 835 mark Frankfurt'taki 
817244400 nolu posta hesabına yaturıldı. 

Arif Köksal'ın sorununun böylelikle çözülmesine sevinirken, diğer işçilerimizin bu tür “hatalarla” karşılaşmaması için Türk Daniş Genel Merkezinde görevli Fuat Bultan'la konuyla ilgili bir söyleşi yaptık. Aşağıda yayınlıyoruz: 


Türkiye Postası: Emeklilik si- 


Sosyal yardımın emeklilik priminden kesilmesi ile ilgili gazetemizin kupürü ve sorularımızı yanıtlayan F. Bultan 


gortası primlerine hangi koşullar- da el konabilir? 


Fuat Bultan: Emeklilik sigortası primlerinin geri ödenmesini isteyen sigortalının bu haklarına, kendisinin borçlu olduğu mahkeme kararıyla kesin olarak saptanırsa el konabilir. Bu borcun özel bir kişiye ya da bir kuruma karşı olma» sı durumda herhangi bir değişiklik yaratmaz. Önemli olan alacaklı durumda olanın, emeklilik sigortasi- na alacaklı olduğunu kanıtlayabilmesidir, 


Türkiye Postası: Sosyal yardım alan bir kişi, emeklilik sigortası primlerini aldığından bu yardımı geri ödemek zorunda mi? 


Fuat Bultan: Bu soruyu yanıtlamadan önce sosyal yardım türlerine bir göz atmakta yarar var. 


Federal Sosyal Yardım Yasasına 


göre içinde bulunduğu koşullardan ötürü sosyal yardım almak zorunda kalan bir kişiye yapılacak yardımlar, ya geri almamak üzere ya da faizsiz kredi biçiminde ileride geri almak kaydıyla ödenir. 
Faizsiz kredi olarak yapılan ödemeler için geri ödeme yükümlülüğü vardır. Bu ödemenin koşulları sosyal daire ile krediyi alan kişi arasındaki anlaşmaya göre belirlenir, Ancak bu paranın ödenmesi yardımı alan kişinin ödeme olanağına sahip olmasıyla mümkündür. Aksi takdirde borçluluk durumu devam eder. Sigortalı emeklilik o primlerini geri istediğinde bu para kesilir, 

Türkiye Postası: Sosyal yardım- la ilgili olarak başka hangi durumlarda primlere el konabilir, 


Fuat Bultan; Sosyal yardım yapılabilmesi için gerekli koşullar 


hakkında verilmesi zorunlu bilgilerde bir yanıltmaya gidilmiş ve böylece yasal hakka sahip olmadan bu yardımdan yararlanmış ise, ilgili sosyal daire bu durumu kanıtladığında, haksız ödenen bu para ların iadesini isteyebilir, Emeklilik sigortasına başvurarak alacağının kesilmesini isteyebilir. Ömeğin sosyal yardımın alınabilmesi için gerekli başvuru belgelerinin doldurulmasında, sorulan sorulara gerçek dışı yanıt verilmişse, yada sosyal yardım almaya devam ederken, gelir durumundaki degişikliği bildirmemişse, o zaman yardımı alan kişi bu haksız aldığı parayı geri ödemek zorundadır. 


Emeklilik primlerinin geri ödenmesi için sigortalı tarafından bir başvuruda bulunulmamışsa, hiç bir kişi yada kurum bu primler- den kendine ödeme yapılmasını isteyemez. 


Avrupa 
Göçmen 
Kadınlar 

Konferansı toplanıyor 


Avrupa'da faaliyet gösteren göçmeh kadınları ilk kez bir araya getirecek olan Türkiyeli Göçmen Kadınlar Konferansı, Hollanda'nın Amsterdam kentinde toplanıyor. 
Hollanda hükümetinin de geniş katkısını ve desteğini sağlamış olan bu konferansın hazırlık çalışmaları aylardan beri sürmekteydi. 

6-8 Haziran tarihleri arasında toplanacak bu konferans ikiamaca yönelik, Birincisi, çeşitli Avrupa Ülkelerinde yaşayan Türkiyeli göçmen kadınların giderek ağırlaşan sorunlarını, bunların nedenlerini ve çözüm yollarını derinlemesine incelemek. Ikincisi ise “Kadın On Yılı"nın sona ermesi nedeniyle Nairobi'de toplanacak Birleşmiş Milletler konferansında, Avrupa'daki göçmen kadınların sorunlarını duyurmak, 

Konferansın girişim komi» tesinde çok sayıda uzman ve danışman yanında Avrupa Parlamentosu üyesi Hedy d'Anconca da yer almakta, Girişim komitesi, Avrupa" daki Türkiyeli göçmen kadınlar içinde çalışma yürüten kadın örgütlerini, kadın kolu ve çalışma gruplarını, ilgili uluslararası kuruluş ve örgütleri, bu konuda çalışma yapan araştırmacı, uzman ve bilim işçilerini, çeşitli Avrupa ülkeleri sendikalarının ve politik partilerinin temsilcilerini toplantıya çağırmış bulunuyor. 


Sayfa 5 


Yerli ve yabancı işçiler birlikte direniyor 


Danimarka'daki grevler ve kazandırdığı deneyimler 


Mahmut ERDEM 


Danimarka Türkiyeli Göçmen işçiler Derneği Başkanı 


Türkiye Postası'nın 55. sayısı- nın yedinci sayfası olduğu gibi Danimarka'daki grevlere ve èplemlere ayrılmıştı. Gerçekten de 


Danimarka işçi sınıfı, emekçileri 


24 Mart'tan bu yana, 35 saatlik çalışma haftası istemi etrafinda, uzun yıllardır görülmeyen bir biçimde savaşım (yürütüyorlar. 
Schlüter hükümetinin 30 Mart'ta çıkarttığı yasa, tam anlamıyla öz“ gürtoplu sözleşme hakkına ve demokrasiye saldırı niteliğini taşıyor. Bu Danimarka işçi sınıfının, emekçilerinin ve halkının gelecegi için ciddi bir tehlike işaretidir. 
Danimarka'da çalışan ve yaşamını böylelikle sürdüren göçmen işçiler de bu tehlikenin dışında değillerdir. 
rneğimiz, Danimarka Türkiyeli Işçiler Birliği, tüm eylemler boyunca işçilerle, emekçilerle dayanışmasını yükseltirken bu görüşten hareket etti, Göçmen işçilerin tüm çıkarları Danimarkalı işçilerle aynıdır, savaşım ortaktır. 
Türkiyeli göçmen işçiler aynı işyerlerinde Danimarkalı işçilerle birlikte çalışmaktadırlar. Gerek işyerinde, gerekse iş piyasasında- ki koşullar göçmen işçiler için de aynen geçerlidir. Üstelik göçmen işçi olmaktan dolayı bu koşullar daha da ağırlaşmaktadır. Derneğimiz, diğer göçmen dernekleri, gibi, bütün çalışmalarında bu genel konuları sürekli işlemektedir. 
Mart'ın son günlerinden bu yana edindiğimiz deneyimler, bizim sınırlı çalışmalarımızın doğrulu» gunu kanıtladı, Sınırlı diyorum, çünkü çalışmalarımızın daha da yelkinleştirilmesi gerektiği inan- 


Her iki demokratik örgütün toplantısında da politik tutuklulara özgürlük istemi yükseltildi 


andı | KOMKAR 7. Genel Kurulu toplandı 


cındayım. Tüm eylemler boyunca sadece bizim örgütümüz değil, yerel birçok Türkiyeli göçmen işçi örgütü eylemlere aktif bir biçim- 


- de katıldılar. Bu örgütlerde görev 


almış kimi yönetici göçmen işçi kendi işyerlerinde fiilen blokajlara, grevlere katıldılar, Her zaman söylediğimiz sözlerle, buarkadaş» larımız grev okulunun sıralarında değerli dersler aldılar. Gerçek dostlarını ve gerçek düşmanlarını tanıdılar. Kim greve, eylemlere devam edelim, savaşalım diyordu, Kim durun bekleyin, bu İş seçimde oylarla olur diyordu. Işte bunların hepsini içinde yaşayarak, savaşarak öğrenmek olanaklı oldu. 

Albertslund, Taastrup göçmen işçi dernekleri, Jylland yarımadasındaki Randers, Aarhus, Herning göçmen işçi dernekleri üyelerini sürekli olarak grevler hakkında bilgilendirdiler. Yapılan her eyleme katılmayı görev bildiler, Derneğimizin de içinde yeraldığı ortak bir basın açıklaması ile Danimarka işçi sınıfıyla birlikte olduğumuzu belirttik. Danimarkacaya çevrilmiş bildirileri eylemlerde dağıttık. Bu dağıtım sırasın» da Danimarkalı grevci şöyle bağınyordu: “kim demiş Türkiyeli işçiler grev yapmıyor diye, alın okuyun!” Kendisi de alıp bildirileri dağıtmaya koyuldu, 


Türkiyeli işçiler de Danimarkalı sınıf kardeşleriyle birlikte greve çıktılar, Bunun birçok örneğini görmek mümkün oldu. 10 Nisan’ da yapılan ve yine yüzbinlerin ka» tıldığı gösteriye, derneğimizin üyeleri ve işyerlerindeki özel durumdan dolayı aylardır grevde bulunan Rosti Plastik'te çalışan grevci Türkiyeli göçmen işçiler birlikte katıldık, İlk kez çok sayıda göçmen işçi grevlerde, eylemler- de aktif oldular. 

Tüm göçmen işçi dernekleri ve elbette bizim derneğimiz bu eylemlerden ciddi deneyimler elde 


eiti. Saptanmış görüşlerimizi p ç doğruluğu birkez a ortâyaçik- 


Geçtiğimiz Mart ayı sonunda, “Belçika hükümeti, daha önce yasama organlarından geçirdiği, göçmen işçileri hedef'alan yasalar uyarınca yeni önlemler aldı. 

Bilindiği gibi bundan bir süre önce, Adalet Bakanı J.Gol yeni yabancılar yasasının tanıdığı yetkilere dayanarak göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları belediyelere başvurarak yeni gelecek yabançılara sınırları dahilinde oturma izni vermemelerini istemişti. Bakanın bu isteği bazı belediyelerce reddedildi. Ne var ki 6 belediye de 'bakana olumlu yanıt verdi. 
Böylece hükümet, Türkiyelilerin Brüksel'deki yerleşme merkezlerini oluşturan bu 6 belediyeye eyalet valisinin de onayını alarak oturma yasağı koyma olânağını elde etmiş oldu. 

Öte yandan sağcı Martens-Gol hükümeti yeni yabancılar yasası uyarınca geri dönüş primleri uygulamasına başlanılmasına ilişkin kararlar da aldı: Buna göre bu prim bir yıli aşkın süredir işsizlik sigortasından yararlanıp da artık Belçika'yı terketmek isteyen göçmenlere verilecek, Primin tutarı, en son yapılan bir günlük işsizlik sigortası ödemesinin 312 katına eşit olacak, Prim karşılığı dönüşü kabul edilengöçmen, yüzde 30 tutarındaki ilk taksit kendisine ödendikten en geç 60 gün sonra, bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte Belçika'yı terketmek zorunda. 

Martens-Gol hükümeti göçmenlerle ilgili bu yeni baskı önlemlerini alırken, Belçika ilerici ve demokratik güçlerinin (bu arada sol hristiyanların) yeni yabancılar politikasına gösterdiği tepkiler karşısında birödün vermek zorunda kaldı, Eski bakanlardan P. 
Vermeylen başkanlığında göçmen sorununu incelemek ve uzun vadeli çözümler önermek Üzere bir komisyon kurdu. 

Komisyon başkanlığına getirilen P. Vermeylen, sosyalist parti üyesi olup 12 Eylül darbesinden sonra Belçikalı ilerici ve demokratlarca Belçika'da kurulan “Türkiye'de Insan Haklarını Savunma Komitesi Başkanı olduğu için Türkiyeli ilerici ve demokratlarca sevilen bir kişi. 


© DIBAFIn ar l ii Av- 
PAE zem nitk A 


Büyük Kongresi 18-19 Mayıs 1985 tarihlerinde Gelsenkirchen'de toplandı. 
“Tek göçmen örgütü için” ana belgisi altında toplanan 1. Büyük Kongreye TIP'ten, TKP'den, TSIP'den, TKSP'den gelen mesajların yanısıra FİDEF, KOMKAR, Gerçek-ADK, Birlik Yoluve KKDK-Federasyon'dan gelen ortak mesaj, DKP, VVN ve Gelsenkirchen İşçi Bi nden (FIDEF) gelen mesajlar okundu. Ayrica kongreye konuk temsilci ve yazarlar da katıldılar. Türkiye Pos- 
* tası'ndan bir temsilci de kongreyi izledi. 
Kongre boyunca konuşmalar yapan 
17 kişi, “tek göçmen örgütü için” belgisini ve göçmen işçilerin sosyal ve demokratik haklarının geliştirilmesi konularıniöneçikardılar. Özellikle genişyığınlan kucaklayabilmek ve göçmen işçilerin sorunlarının çözümü için güçlü bir örgüte gereksinim olduğu, bunun için de 


tek göçmen örgülü çevresinde kenetlenmek gerektiği belirtildi. Ayncabu yönde Sol Birlik çerçevesinde yapılan eylemler ve ailan olumlu adımlar vurgulandı. 

23 asil ve 5 yedek üyeden oluşan Genel Temsilciler Kurulu ve 3 asil ve 2 
yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu için seçimler açık oylama ile yapildi. 

Olumlu bir havada geçen kongrenin kapanışında söz alanlar bir kez daha tek göçmen örgütü ana belgisini ele aldılar ve kongre kararlı ve coşkulu bir şekilde sona erdi. 


; Hodri meydan 


Tercüman gazetesinin 14 Mayıs tarihli sayısında Fahir Ersin imzalı yorumlu bir haber beş sütün üzerinden büyük manşetlerle yayınlandı, “DGB, Türk birliğini parçalamak Istiyor”. Tercüman'ı bu kadar çileden çıkartan olay nedir? DGB, sendika organlarına gönderdiği bir genelgeyle konsoloslukların öncülüğünde kurulmaya başlayan Türk Işçi ve Sendika Temsilcileri Kurulu adı altın- daki derneklere karşı çıktı. Tek tip tüzüğe sahip bu dernek ve çalışma kurullarının amaçı, dışa karşi “işçilerimizin problemlerine daha iyi sahip çıkabilmek için bir Türk lobisi yaratmak” olarak gösteriliyor. Bu kuruluşların asıl amacının işçilere destek olmak değil, onları birbirine düşürmek olduğunu Tercüman yazan DGB'ye sorduğu soruy- la açığa vuruyor: "Siz bir avuç Türkiye aleyhtarının mı, yoksa devletine bağlı Türk çoğunluğunun mu yanındasınız?” 

Tercüman ağzından baklayı çıkardıktan sonra şimdi rahatça hesaplaşabiliriz. DGB bu tür bir örgütlenmeye neden karşı çıkıyor? 
Türkiyeli işyeri işçi ve sendika temsilcilerinin ad ve adreslerini elçiliğe ve konsolosluklara neden vermek istemiyor? Bu sorunun yaniti çok açık. Işçi ve sendika temsilcileriyle iliş- ki kurmak ve işçilerimize yardımcı olmak bahanesiyle aktif işçiler hakkında bilgi toplayıp, onları sindirmeyi, bir kısmını da kendileriyle İşbirliğine çekmeye çalışıyorlar, Alman ve Türk sermayeleri, diktatörlük rejimi ve onun temsilcilikleri, gerici basınla da iç içe işçi haklarını ardıcıl savunan kararlı işçilere karşı önlemler almaya çalışıyorlar. Türkiye" de işçileri her türlü sendikal haklarından, özgür sendikalarından mahrum edenler şimdi de ellerini yurt dışındaki işçilerimize atıyorlar. Türkiye'deki rejim dünya kamuoyun- 


da yalıtlandıkça, desteğini kaybettikçe saldırganlaşıyor. 

Konsoloslukların uzun süredir Türk Danış görevlilerini iş nedeniyle mazeretleri olmasın diye cumartesi günleri “görüşmeye” çağırdıkları ve kendilerine demokrat, solcu kişi ve kuruluşlara karşı işbirliği önerisi yaptıktan biliniyor. Sosyal danışmanlar böyle bir işbirliğine yanaşmayınca da, kendilerine bas- 


yane 

nsoloslukların ve Tercüman'ın işçilerin çıkarlanna ne denli sahip çıktıklarını iyi biliyoruz. Stuttgart konsolosluğu yetkilileri Daimler Benz fabrikasının yurduna gidip, işçilere şu soruyu soruyorlar: “Neden bu kadar çok hastalık iznine çıkıyorsunuz?” 
Sanki onlar işçilerimizin buraya tam sağlıklı gelip, kötü iş koşulları ve iş kazalar sonucu, sağlıklarını yitirdiklerini bilmiyorlar mı?Bugüne kadar kasasına girecek dövizden başka bir şey düşünmemiş ve halen yeni dolapların peşinde olan Türk hükümetleri şimdiye dek işçimize ne verdiler? Bize yurtta iş, gençlerimize korkusuz bir gelecek mi yarattılar? 


Tazminatlı çıkışlar gündemdeyken, Tercüman ve diğer burjuva gazeteleri şu fabrika, bu işletme Türk işçisi alacak diye yalan yayın yaptıklarında, işçilerimizin buna güvenip tazminatlı Çıkış aldıktan sonra perişan olacaklarını bilmiyor muydular? Işçi şirketleri- nin, bankerlerin reklamını yaparak işçilerimizin alın teriyle senelerce biriktirdikleri marklarını kaybetmesine olanak sağlayan onlar değil miydi? Büyük Ozan Nazım Hikmet bir şiirinde “Yedi sütundan yalan söylüyorlar” diyor. Anlaşılan Tercüman bu konuya beş sütun değer biçmiş. 

Ama Tercüman'daki “meslektaş"lanımız bu denli öfkelenmekte 'hakl. Çünkü iş- 


a” 


‘başka örgüt ve kuruluşlar adına konuşmalar yapıldı. FIDEF, DIBAF, Gerçek: 


ADK, Birlik Yolu, KKDK-Federasyon" un ortak mesaji okundu. 

Genel kurulda Kürt çocuklarına ana dildeders, radyo ve televizyonda Kürtçe yayın hakkı, Kürtçe sosyal danışma bürolarının açılması istemleri vurgulandı. 
Yapılan konuşmalarda Kürt işçi ve €mekçilerinin sorunları, istemleri ve Sol Birliğin önemi üzerinde duruldu. 
“Kürt halkına karşı sürdürülen savaşa ve ulusal baskıya son”, “Türkiye ve Türkiye Kürdistanı halklarıyla dayanışma”, “Politik tutuklulara özgürlük”, “Barış için mücadele”, “Yabancılara eşit sosyal ve politik haklar”, “Kürdistanlı işçilere sosyal ve kültürel baklar verilmelidir” “Dünya Gençlik Yılı ve gençliğin sorunları” başlıklı kararlar oybirliğiyle gnaylandı, Genel Kurul coşkulu ve kararlıbir havada sona erdi. 


18-19 Mayıs 1985 tarihlerinde Köln" de KOMKAR'ın 7. Genel Kurulu toplandı. 80 delegenin katıldığı genel kurulda 600'ün üstünde konuk temsilci ve izleyici vardı. 

Genel kurul KOMKAR Genel Başkanı Nuh Ateş'in açış konuşmasıyla başladı. 22 dernek, komite ve çalışma grubunun salt çoğunluğunun hazır bulunduğu genel kurula çok geniş politik kesimlerden temsilciler katıhp, konuşmalar yaptılar, mesajlar gönderdiler. Yeşiller" den Petra Keliy, Köln GEW Başkanı Rheinhardı, TKSP Genel Sekreteri Ke- 


Erhan ÖZÇELİK . 


çilerimizin vazgeçilmez, biricik sendikal örgütü ve toplumda saygı duyulan bir örgüt onların bu oyununu görüyor ve karşı çıkıyor. 
Türk birliği yaygarasının işveren propagandasından başka bir şey olmadığını görmek i değil. Çalıştırdığı işçilerin sırtından her yıl milyarlar vuran Vehbi Koç'la onun açiğa'mahkum ettiği işçi Ahmet'in birliği söz İs yerler ildi. Aynı şekilde VW işçisi, sen- 
"yı öldürmeye kalkan Türk 
EN rm nsn suskunlukla geçiştiren Tercüman'ia demokrat işçi temsilcilerinin birliği de düşünülemez. Kısacası patronla emekçinin, faşistle, anti-aşistin birliği diye birşey yoktur. 
Ne varki, Yunanlı ortakları olan Tercüman patronu Kemal llcak, Türkü, Yunanı, Kürtü, 


varmış da habersizmişiz” diye sözde alay ediyor. işçilerimiz ise bu gerçeğin farkına çoktan varmışlardı. Özal'ı, Kalemli'si haklarımızı satmaya geldiklerinde bize Alman ve diğer uluslardan sendikacıların, sosyal demokrat, komünist ve yeşillerin destek olduğunu gördüler. 

işyerlerini korumak, toplu çıkışları engellemek ve iş süresini düşürmek için verilen mücadelelerde kenetleşen işçilerimiz milliyeti, dili, dini, politik görüşü ne olursa olsun emekten yana olan herkesin üye olduğu birlik sendiklarımızın değerini bir kez dah kavradı. Şimdi onlar sendikalarına ve ön saflar- da mücadele veren aktif sendikacılara daha dasıkı sanlıyorlar. Tercüman'asesleniyoruz: Birlik sendiklanmızı size böldürmeyeceğiz. 
Namuslu işçi kardeşlerimizi sizin elinize alet ettirmeyeceğiz. Hodri Meydan! 


larla-zamanzaman küçümsediği- 


miz- birikim, göçmen işçi derneklerinin üyelerinin eylemlere katılmasını sağlayan faktörlerden biriydi, Eylemlere aktif katılım, boy almaya devam eden yabancı düşmanlığını kırıcı bir etki yaptı. 


Eylemlerden çıkardığımız deneyimlerimizi şöyle sıralamak olanaklı: 


s Göçmen işçilerin çıkarları, yaşadıkları ülkenin işçi sınıfının çıkarlarıyla aynıdır, Onları sürekli olarak işçi sınıfının içinde bulunduğu durum, eylemleri, istemleri hakkında bilgilendirmek gereklidir. Dil sorunu nedeniyle bu bilgilenme hep eksik kalmaktadır. 

e Göçmenişçilerarasında yüksek oranlara varan işsizlik, onların örgütsel çalışmalara katılımlan üzerinde engelleyici etki yapmaktadır. Göçmen işçi dernekleri ve sendikalar bu nedenle işsiz göçmenler içindeki çalışmalarını biçim ve içerik olarak yetkinleştirmelidirler. 

e Göçmen işçi dernekleri ile sendikalar arasındaki bağ geliştirilmelidir. 

e Göçmen işçiler sendikal çalışmada aktif hale gelmelidir. Bu göçmen işçi derneklerinin başa alması gereken bir konudur. Bu konu enine boyuna herzaman işlenmeli ve göçmen işçi üyelerimiz bu konuda bilinç kazanmalıdırlar, 

Sayılanlarolanaklıdır. Göçmen işçi derneklerinde örgütlü işçiler grevlere ve diğer eylemlere daha aktif katılmıştır. Önümüzdeki hedef böylesi göçmen işçi sayısını artırmaktadır, Çalıştıkları Avrupa ülkelerinde kalıcılık eğilimleri giderek ağır basan göçmen işçiler, çalışma hayatında kazançları ve kayıpları sınıf kardeşleriyle bölüşmelidirler. Danimarka işçi sınıfının yanında olmaktan her zaman göçmen işçiler kazançlı çıkacaklardır. Hükümetin müdahalesi göçmen işçiye daha büyük zarar vermiş. bulunmaktadır. Çünkü 
1980 yılı rakamlarına göre, kalifiye olmayan bir Danimarkalı işçinin yıllık kazancı brüt 112 bin kronken, kalifiye olmayan bir 
göçmen işçinin kazancı brüt 78 
bin krondur. 

Sadece bulunduğu Avrupa ülkesinde kendi yaşamını düzenlemekle değil, memleketteki yakınlara da bakmakla yükümlü Türk-Kürt göçmen işçiler için gerçek işte böylesine açıktır. 


Sayfa 6 


HABERLER/YORUMLAR 


Emekçi haklarının kısıtlanmasından sonra şimdi de sıra Çalışmayı Teşvik Yasasında mı? 


Grev hakkına yeni bir saldırı 


Ümit KÖSEOGLU 


Geçen sayımızda Federal Almanya hükümetinin kısıtlanan bir çok emekçi hakları yanında, şimdi de işyeri teşkilât yasasına gözdiktiğini ve bunun emekçi haklarına, sendikal haklara yaptiğı son saldırı olmadığını yazmıştık. Bekleyiş uzun sürmedi. Bu kez de koalisyon hükümetinin 
150 parlamenteri hazırladıkları 
yasa tasarısı değişikliği ile sendikalara, savaş sonrası döneminin en büyük darbesini indirmeyi tezgâhlıyorlar. 

Değiştirilmek istenen yasa “çalışmayı teşvik yasasının 116. maddesidir”, Ve bu madde değiştirilmek Üzere tesadüfen seçilmiş degildir. 

Hatırlatalım: Hessen ve Baden- 
Württenberg bölgelerinde 35 
saatlik çalışma haftası için metal işçilerinin sürdürdüğü grev nedeniyle, işverenler bu bölgelerde lokavt uygulamıştı. 7 hafta süren grev ve lokavt bahane edilerek, “grev ve lokavt bölgelerinden parça gelmiyor” gerekçesiyle bu bölgelerin dışında kalan bazı bölgelerdeki işyerleri kısa çalışma veya işi durdurma durumuna gelmişti. 

Grev velokavtbölgeleri dışında kalan ve işverenlerin “parça gelmiyor” uydurmacasıyla kisa çaltşan veya belirli bir süre hiç çalışmayan metal emekçilerine Federal Çalışma 'Dairesi Başkanı 


CDU"lu Franke'nin emriyle kısa çalışma veya işsizlik parası ödenmesi yasaklanmıştı. 

Grevleri ve dolayısıyla grev yapan sendikaları çökertmeyi amaçlayan Franke'nin bu karan, IG 


Metall'in Frankfurt ve Bremen mahkemelerinde açtığı davayı kazanması sonucu kaldırılmış, grev ve lokavt uygulaması nedeniyle bu bölgelerin dışında kalan ve “parça gelmiyor” gerekçesiyle kisa çalışan ve çalışmayan emekçilere ödeme yapılması kararlaştırılmıştı, 


Işçi hareketi tarihine “Franke Kararı” olarak geçecek olan bu denemenin, IG Metall tarafından yenilgiye uğratılmasından sonra bu yenilgiden deney çıkaran FAC Genel İşverenler Birliği ve onlarin (grev ve lokavt) yukarıda adı geçen mahkeme kararlarını ortadan kaldırmak, bu kararlara gerek duymamak, konuyu mahkemeye gölürmemek amacıyla kolları sıyamış bulunuyorlar. 


Nasıl bir değişiklik yapılmak isteniyor? Halen geçerli şekliyle Çalışmayı Teşvik Yasası'nın 116. 
maddesi, “işsizlik parası ödenmesi yoluyla iş kavgalarına müdaheleedilemez” demektedir. Demektedir ama, aynı madde grev ve lokavt bölgeleri dışı kalan metal patronlarına “Kasıtlı biçimde yedek parça bulundurma, zamanında önlem alma, işçiler bu nedenle kisa çalışsın veya işsiz kalsın da dememektedir.” 


Bremen ve Frankfurt mahkemelerinin Franke kararını bozmasının sebep ve gerekçelerinden biri de budur. Bu nedenle de Işverenler Birliği ve onların politik yandaşlar kısa çalışma veya hiç çalışmama halinde ödeme yapılmasını mahkeme kararlarına birakmamak ve kendi çıkarları doğ» 


ük işçi di 


çıkarlarına ters politika  Türk-iş'i 


yıldönümünde yurt dışındaki 


eğilimidir. Bu uzlaşmacı ve "sınıf 


rultusundâ yapılacak yasa değişikliği ile halletmek istemektedirler, 


Hazırlanan ve heran parlamentodan geçirilmesi muhtemel olan değişiklik “iş kavgası nedeniyle, grev ve lokavt bölgeleri dışında kalan bölgelerde, grev ve lokavt bölgelerinden parça gelmemesi nedeniyle kısa çalışan veya çalışmayan işçilere kesinlikle ödeme yapılmaz” şeklindedir. 


Değişikliğin işlerliği ve amacı nedir? Değişikliğin birinci amacı yukarıda da belirttiğimiz gibi, sendikaları güçsüz duruma, grev yapamaz hale getirmektedir. Tasarının gerçekleşmesi halinde ortaya şöyle bir tablo çıkacaktır: Birlik sendikamızın haklı istemleri için “A” bölgesinde greve girdiğini düşünün, İşverenlerin ilk başvuracağı önlem “A” bölgesindeki işçilere lokavt uygulamaktır. Mesele bu kadarla dabitmemektedir. 


İşverenlerin ikinci önlemi, *A” bölgesi dışında kalan diğer tüm toplu sözleşme bölgelerindeki yandaşlarını harekete geçirip, diger bölgelerdeki işçileri de “A” bölgesindeki grevi kırıncaya kadarkısa çalıştırmak veya işitemelli durdurmaktır. Bu durumda, grev ve lokavt dışı bölgelerdeki emekçilere yasa değişikliği yoluyla ödeme yapılmayacağından, bu bölgelerdeki emekçilerle “A” bölgesindeki sendikalar ve grevci işçiler karşı karşıya getirilmiş ola- 


caktır ki, işverenlerin ve Kohl hükümetinin de isteği budur. Yani, grevci işçilerle, grev dışı bölgeleri 


geçmeden önce, 15-16 Haziran bü- 


işçileri arasındaki “dayanışmayı kırmak, grev dışı bölgelerin işçilerine ödeme yapılmayacağından, ödeme yapılmamasının “suçlu su” olarak sendikaları göstermek. 
Dolayısıyla da birlik sendikalarını grev yapamaz hale getirmek. Toparlayalım: Değişiklik tasarısının. 
amacı, işverenlerin eline bölgesel grevleri kırabilmek için “genel lokavi” silahını yasal olarak vermektir. 


Dahası da var: Yasa değişikliği ile saldırı mutlak ki tüm DGB sendikalarınadır. Fakat vurulmak istenen asıl hedef, aktif sendikalar, üretim dalında geçerli sendikalardır, örneğin IG Metall'dir IG Metal'in genellikle FAC'nin diğer bölgelerine parça gönderen Baden-Würtenberg'de yapacağı grev, tüm FAC'de kısa çalışmaya veya işlerin tamamen durmasına yolaçacaktır. Yani, “su baştan kesilmiş olacaktır.” Çünkü üretimin başlangıç noktası Baden-Württenberg'dir. Bu durum, ağırlığı üretim olmayan, “hizmet” dlan diğer bazı DGB sendikaları için daha az geçerli olmaktadır. Görüldüğü gibi, yasa değişikliği birinci derecede etkenlik alanı geniş'olan sendikaları hedef almaktadır. 


Yukarıdaki gerçeklerden çikarak, yasa değişikliğinden sonra Baden-Württenberg'de 50 bin işçinin grevde olduğunu, 50 bin işçiye de lokavt uygulandığını ve buradan parça gelmemesi nedeniyle diğer bölgelerde de 600 bin metal emekçisinin çalışamadığını veya kısa çalıştığını düşünün. Yasanın yürürlüğe girmesinden son- 


sendika liderleri sorularımızı yanıtladılar 


ra 50 bin emekçiye grev ve diğer $0 bin kişiye lokavt yardımı ödeyen IG Metall, grev.ve lokavt bölgesi dışında kalan diğer 600 bin kişinin de yükünü üstlenmek zorunda kalacaktır. 


Grevde olan veya lokavta uğrâyan 100 bin emekçiye “bir hafta” da IG Metali tarafindan ödenen yardum 30 milyon DM tutmaktadır. Yan giderleriyle birlikte 7 hafta süren son 35 saat grevleri IG Metal'e yaklaşık 500 milyon DM” a malolmuştur. Yukarıda verdiğimiz örneklerden sonra, grev bölgesi olan Baden-Würtenberg dışında kalan 600 bin metal emekçisinin, bilmem kaç hafta sürecek çalışamama durumundaki ödemesini de 1G-Metall üstlenmek zorunda kaldığı takdirde buna hangi sendika, ne kadar dayanabilir, bunun takdirini sizlere birakıyoruz. 


Unutmamak gerekir ki, son 35 
saat grevlerinde, grev ve lokavt bölgesi olan Hessen ve Baden-Württenberg dışında, kısa çalışan 
veya çalışmayan emekçi sayısı 300 
bin'den az değildi. 

Evet, amaç birlik sendikalarını yıkmak, grev hakkına saldırmakur. Bu konuda yapılacak çalışma, önce çevremizi bilgilendirmek, harekete geçirmek üzere hazırlamaktır, Sorunu, işyeri - sendika ve işçi temsilciliği toplantılarına konu etmektir. Yabancı işçileri sendikalar kanalıyla üye toplantıları yapmak suretiyle bilgilendirmektir. Sorun sadece metalemekçilerinin değil, çalışan - çalışmayan, yerli - yabancı tüm insanların sorunudur. 


Türkiye Postası, 31 Mayıs 1985 


İlk meyveler... 


Şükrü KORKMAZ 


Münih IG-Metali Yabancı işçiler Komisyonu üyesi ve Siemens işçi temsilcisi 

Bu yazıyı kaleme aldığım gün bir tatil gününe denk geliyor, bir Perşembe günü ve içimde bir rahatlık bir huzur. Neden mi? Yarın Cuma ve resmi tatil olmadığı halde işe gitmiyoruz. 
Senelik iznimizden de vermiyoruz. Bu sene 6, seneye ise tam 
8 tane böyle boş günümüz var. istediğimiz zaman her üç ayda 
ikişer ikişer kullanacağımız boş gün. Ücret kaybımız da yok, çünkü yapılan toplu sözleşme gereği yüzde 3,9'luk bir ücret artışı sağlanarak emekçilerin maddi zarara uğramaları da önlenmiş oldu. Ayrıca biz metal işkolunda çalışan işçiler açısından faydalı olan bir yönü daha var haftalık çalışma süresinin kısaltılmasının. O da, yeni işyerleri açılmasının sağlanmış olması. 
Tabii ki bu yeni işyerlerinin sayısı öyle 35 saatlik çalışma hattası hayata geçtiğinde açacağı yeni işyeri sayısı kadar çok değil ama olsun, yine de yeni işyerleri açılmıştır. Örneğin Siemens işletmesinin 700 kişi çalıştıran bir bölümünün şefi, kendi ağ-Zıyla, haftalık çalışma süresinin 38,5 saate indirilmiş olmasının 
17 yeni işyeri açılmasına yol açtığını bildirmek zorunda kalmış» 
tır 

38,5 saatlik çalışma haftası uygulaması 1 Nisan 1985 tarihin- den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 35 saatlik çalışma haftası için verilen savaşımın ilk başanlı adımı olan 38,5 saatlik çalışma haftası şüphesiz Federal Almanya İşçi stnifi için büyük bir kazanımdır; en azından ben bu yazıyı kaleme alıyorsam, bu, çalışma haftasının kısaltılmasından kazanılan boş güne rastlamaktadır. Insanların sosyal çalışmalara, ailesine, toplurna daha fazla zaman ayırmasının yolu açılmıştır. Onun içindir ki, haftalık çalışma süresini kısaltma savaşımına şu veya bu şekilde katkıda bulunan, grevlere çıkan, grevdeki işçilerle dayanışmasını açıklayan, onların savaşımına maddi manevikatkı yapan tüm örgüt, kişi, sendika ve diğer kuruluşları candan kutlamak gerek. 

Metal işçileri Sendikası (IGM) Federal Almanya tarihinin en zorlu sınıf savaşımları sonucu, haftalık çalışma süresini 1,5 saat kısaltan uygulamayı içeren anlaşmayı imzalayıp İşyeri işçi temsilciliklerinin (Betriebsrat) önüne koydu. 

Şimdi sıra işyeri işçi temsilciliklerindeydi ve onların ustaca bir işyeri anlaşması hazırlayıp, 38,5 saatlik çalışma haftasını işçi sınıfının sınıfsal çıkarlanna en uygun bir şekilde hayata geçirmeleri gerekiyordu. 

Bir işyerinde işyeri işçi temsilciliği ile işveren arasında yapılacak anlaşmanın işçiden, emekçiden yana, onun çıkarlarına olabilmesi, işyeri işçi temsilciliği içerisindeki güçler dengesine siki sıkıya bağlıdır. Eğer sendikamız 1G-Metall o İşyerinde güçlü bir örgütlenme sağlayabilmişse, sendikalı işçi temsilcilerinin sayısı işyeri işçi temsilciliği içerisinde çoğunluktaysa, işçi arkadaşlar da kendi tembilciliklerine gereken desteği veriyorlarsa, o işyeri işçi temsilciliğinin işçilerin yararına anlaşmalar 


Sadece sendikal konuda mı? Zaten her zaman işçi sınıfının ük a N na O aa rgütlülük düzeyi sayısal ve nitelik bak 


Kemal Daysal 


DİSK Yürütme 
Kurulu üyesi 


Türkiye Postası; 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 15. yıldönümlinde Türkiye işçi sınıfının önün- de durun görevler nelerdir? 


Daysal: 15-16 Haziran büyük işçi hareketi, zamanın iktidarının sendikal hak ve özgürlüklere getirmek istediği kısıtlamalara karşı işçi sınıfımızın tarihinde görülen büyük yığınsal çıkışlarından biridir. Işçi sınıfımızın bu tarihsel eyleminin yıldönümünü anar ve ondan gelecek savaşımlarımıza ışık tutacak deneyler çıkarmaya çalışırken hangi görevlerle karşı karşıya olduğumuzu titiz bir şekilde saptamalıyız. Bugün ülkemiz faşist diktatörlük koşulları altında bulunuyor. Faşizm toplumun tüm kesimlerine azgınca saldırılarını sürdürürken, bu saldırılardan en büyük zararı işçi sınıfımız görüyor, 

Sendikal-demokratik (hakların yokedilmesi, iş ve yaşam koşullar- nın sürekli kötüleşmesi, açlık, yoksulluk işçi sınıfımızı derinden etkiliyor. Onu yıkımla karşı karşıya getiriyor. Tüm bunlar kuşkusuz bizim görevlerimizi de belirliyor. 
Bugün Türkiye sendikal harekeli özgür toplu sözleşme hakkı için Koordinasyon Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu gibi sendikal özgürlüklere yabancı kurumların kaldinimasi için, kısaca gaspedilen sendikal hakların yeniden elde edil mesi için aktif savişım yürütmelidir. Tüm çabalarımızı bu yönde yoğunlaştırmalıyız. Kuşkusuz bu hedefe ulaşmak işçi sınılimizin sendikal birliğini yaşamsal kılıyor. 
Sendikal birliğin pekişmesinde şu anda çalışmalarını legal olarak sürdüren ve ülkemizin tek yığınsal sendikal örgütü olan Türk-iş'in önemli bir dönemeç noktasında bulunduğunun altını çizmeliyiz. 

Türk-Iş'in önündeki yol ve gelişim süreci iki eğilimi içinde taşıyor. Birincisi, Türk-iş'in bugünkü yasakçı yasaların ardına gizlenerek düzenle uzlaşma ve sendikal hareketi tekellerin buyruğuna sokma 


istiyorulkincisi 

işçi örgütü haline gelmesi, patrontlarla ve faşist düzenle uzlaşma pòlitikasına son vererek, sınıf çikarlarından yana aktif bir tulum takınmusı, Kısacası sınıf ve kitle sendikacılığı, işçi sınıfının çıkarları ancak bu yolla korunabilir. Gaspedilen sendikal demokratik haklar ancak bu politikanın izlenmesiyle yeniden elde edilebilir. Sınıf çıkarlarından yana davranan dürüst, namuslu sendika yöneticiler ri, bizzat tabanın kendisi bunu istiyor: Türk-İş'in öyle bir örgüt olmiami arzuluyor. 


Türkiye Postası: Türk-Iş, Hak-Iş, MISK gibi konfederasyonlarla bağımsız sendikaların ve bir de kurulacağı söylenen “Sosyal Demokrat İşçi Sendikaları Konfederasyonunun konumunu nasıl görüyorsunuz? 

Daysal: Günümüzün görevleri bu şekilde belirlenirken birtakım çevrelerin Türk-Iş'i bölme hareketinin içerisine girmeleri hareketini anlamsız buluyoruz. Geçenlerde gazetelere yansıyan Ismail Topkar'ın yeni bir konfederasyon kurma açıklamasını biz, işçi sınıfinin şu andaki istem ve özlemlerine hiçbir şekilde cevap vermeyen bölücü bir hareket olarak görüyoruz. 
Bu, sendikal hak ve özgürlükleri elde etme savaşımına yeniden atihrken işçi sınıfını parçalayacak tuzaklardan biri olarak ele alınmalıdır. Ve dikkatli davranılmalıdır. 


Gültekin 
Gazioğlu 
TÖB-DER Genel Başkanı 


Türkiye Postası: 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 15. yıldönümünde Türkiye işçi sınıfının önün- de duran görevler nelerdir? 


Gazloğlu: Sorunuzun yanıtına 


şik devrimci grup ve çevrelerde ciddi biçimde tartışılmakta idi. Baskın görüş: “Nicelik ve nitelik yönünden böylesine gelişkin bir işçi sinifi yok ama, işçi sınıfı olmadan da, onun adına devrim yapılabilir” biçiminde'idi. 15-16 Haziran'la birlikte, bu görüş iflas etti. Çünkü Türkiye işçi sınıfı dosta-düşmana karşı kendisini kanıtladı. 

Sendikal haklara parlamento yoluyla yöneltilen saldırı, DISK'in öncülüğünde büyük ve kitlesel bir karşı koyuşla püskürtüldü. Burjuvazi geriletildi. Ancak bü kendili-Řinden hareket, büyük hedeflere ulaşamadan, geçici başarılarla yetünmek zorunda kaldı. Fakat Türkiye burjuvazisi 15-16 Haziran'ı hiç unutmadan adım adım, elde edilen kazanımları maalesef geri aldı. Nihayet, 12 Eylül 1980 faşist darbesi ile, egemen Sınıflar, sendikal ve demokratik haklan gasbetti, Biranlamda 15-16 Haziran direnişinin öcünü aldı. Faşist cunta eliyle DISK'e yöneltilen vahşi saldırı yanında, san sendikaları dahi işlevsiz kılan düzenlemeler yapıldı. Özetle, Türkiye tekelci sermuyedarları, ordu ve devlet zoruyla, değil sınıf ve kitle sendikacılığına, en sıradan ekonomik mücadeleye bile tahammülsüz olduklarını açığa vurdular. 
Gerçek ücretleri silah zoruyla durdurmak bir yana, onu genileten burjuvazi, son beş yılda, sömürü ve soygunu aklın alamayacağı ölçülere vardırdı. Bu yaniyla denilebilir ki, Türkiye burjuvazisi, cumhuriyet döneminin en büyük vurgunlarını son beş yılda yaptı; en rahat dönemini de 12 Eylül sonrasında yaşadı. Işte, Evren ve çetesinin, cunta hükümetlerinin ikide bir söyledikleri “huzur dönemi” bu dönemidir. Grev yok, toplu sözleşme yok, ücret ve fiyatlan gönlünce ayarlayabileceksin, tüm olasi direniş odaklarını sistemli bir biçimde ortadan kaldıracaksın, sınıf çıkarlann için insanlık ve demokrasi dışı her şeyi yapacaksın, elbette böylesi bir dönem burjuvazi için “huzur dönemi” olur, Ancak bu dönemin, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi sinıf ve tabakalarına “zujüm dönemi” olduğu da inkar edilemez bir gerçekliktir. 

15-16 Haziran'ın 15. yildönümünde Türkiye işçi sınıfının önündeki en acil görev gaspedilen sendikal hakların yeniden kazanılması görevidir. Fakat yaşanıları acı de- 


na lidir. Ancak bunu başarabilirse do-Bal müttefiklerini yanında görebilir ve faşizmi ezebilir. 

Sendikal planda kısa vadede yapilması gerekli görev olarak, DISK ruhunu canlı tutarak işçi sınıfının kitlesinin bulunduğu her yapilanmayı amacına uygun biçime getirmesini görüyorum. Türk-Iş'in başına çöreklenmiş faşizm işbirlikçilerini, bulundukları yerlerden defetmek asıl amaç olmalıdır. Yitirilen sendikal mevzilerin yeniden kazanılması için “Halit Narin'lerle bir yediği ayrı giden” değil, işçi sınıfina hizmet edecek sendikal önderlerin Türk-Iş'in başına gelmelerini önemli sayarım. Grev silahini kullanabilecek yetenekte, niyette ve kararlılıktaki sendika önderleri, kitleleri yeniden hareketlendirebilir. 

Aynca işçi sınıfının biricik etkili silahının, siyasal örgütü olduğu unutulmamalıdır. Günün görevlerini taşıyabilecek, nihai hedefi vurabilecek bir siyasal örgütü, ya da kombinezonu, yaratmak da, herhalde işçi sınıfımızın görevidir. 


Türkiye Postası: Türk-Iş, Hak-Iş, MISK gibi konfederasyonlarla, bağımsız sendikaların ve bir de kurulacağı söylenen “Sosyal Demokrat Işçi Sendikaları Konfederasyonunun konumunu nasıl görüyorsunuz? 


Gazloğlu: Türk-Iş'te ilgili görüşlerimin bir bölümünü yukarda söyledim. Bir kere Türk-Iş, genel sekreterini faşizme bakan vermekle, işçi haklarını ve temel insan haklarım yok eden Evren Anayasa'sına genel başkanının ağzından destek olmakla, daha pek çok sınıf düşmanini yönetim kadrolarının tepesinde tutmakla işlediği sınıfsal ayıplardan süratle kurtulmalıdır. 
izale Yılmaz, Sadık Şide, Kaya 

İzdemir ve bunun gibi işçi örgütlerinin başında yıllarca oturup, açıkça ve pervasızca burjuvaziye hizmet, işçi sınıfına düşmanlık yapan sözde sendikacılar, burjuva örgütlerine göndermenin zamanı geçiyor bile. Elbette böylesine bir gelişme kolay değildir. Ancak, sinif bilinçli işçilerin-sendikacıların mücadeleleriyle başarılması olanaksız da değildir. 

Hak-Iş, dinsel motifleri önde tutan, ancak varolan düzene de tep- 


rilmesi şaşırtıcı değildir. MISK, faşist bir örgüt olduğu için işçi örgütü değildir. Faşist hareketle nasıl mücadele edilecekse, MISK'le de öyle mücadele edilmelidir. Çünkü MISK, en azılı işçi sınıfı düşmanı faşizmin örgütüdür. 

Bağımsız sendikalardan, şimdilerde yönetiminde demokrat-iberal koalisyonu bulunan Çelik-Iş'in dışında dikkate alınacak fazla bir Şey yoktur, 


Kurulacağı söylenen sosyal demokrat konfederasyonu siyasal bir avadanlık olarak görür, sendikal birliğe zararlı olacağını düşünürüm. Hele Türk-lş içindeki sosyal demokratların oradan ayrılmasını, başka bir boyutta ama yine de sendikalçıkarlara darbe sayarım. Bence sosyal demokratların, bu dönemde Türk-iş içinde ve birlikte mücadele etmeleri sınıf çıkarları için en uygun olanıdır. 


Türkiye Postası: Öğretmenlerin ve memurların sendikal perspektifleri nasıl olmalıdır? 


Gazloğlu: Bilindiği gibi faşist cunta, sadece TÖB-DER'i kapatmakla yetinmemiş, öğretmenlere demek kurma yasağı da koymuştur, Geçmiş deney, Türkiye'de işçilerin dışında örgütlenmeye en yatkın kesimin öğretmenler olduğunu ortaya koymuştur. 12 Eylül öncesinde TÖB-DER, biçimsel ve yasal olarak bir sendika olmadığı halde, sendikal görevleri yapmıştır. Öğretmenlerimiz, Türkiye işçi sınıfının en yakın müttefiki, daha doğrusu onun bir parçasi olduklannı ispatlamışlardır. Önümüzdeki dönemde de öğretmenlerin mücadelesi, sınıf kardeşlerinin yanında olacaktır. Sendikal haklar konusunda yakın hedef, yeniden yasal örgütlenme hakkının kazanılması, işçi sendikalarının merkezi birliğinde yer almaktır. 

Şanlı 15-16 Haziran dolayısıyla, gazeteniz okuyucularına, Türkiye işçi sınıfına ve tüm demokrasi güçlerimize başan dileklerimi sunanm. 

15-16 Haziran'la ilgili soru yönelttigimiz diğer sendikacıların 

bu konudaki görüşlerini önümüzdeki sayılarda yayınlamaya devam edeceğiz 


Siemens tekelinin Münih Martinstr. işletmesinde durum böyle oldu ve patron işyeri işçi temsilciliğinin itirazlarına rağmen cumartesi gününün işgünü olarak kabul edilmesini Uzlaştırma Komisyonu'ndan geçirmeyi başardı ve uygulamaya koydu. İşverenler haftalık çalışma süresinin kısaltılmasının işçilerin yaranna olmadığı imajını yaratmak, onun işsizliği önleme, yeni işyerleri açma yönündeki etkisini kırabilmek için değişik öneriler getirmekte, istirahat süresini uzatma veya çalışma süresini hergün birkaç dakika kısaltma gibi önerilerle ortaya çıkmaktadır. 

Hatta işverenler aynı işletmeye, aynı işyeri işçi temsilciliğine bağlı olan ana işletmenin dışında, yan kuruluş (Nebenstandort) olarak çalışan bölümlerde ana işletmedekinden değişik uygulamalar istemekte, yani uzun lafın kısası haftalık çalışma süresinin kısaltılmasının insanlık için getirdiği tüm yararlarını ortadan kaldırabilmek için elinden geleni ardına koymamaktadır. 
Başta belirttik; işçi sınıfı bu hakkı zorlu savaşımlar sonucu elde etti, ama savaşım bitmedi. Bunun en basit örneği, patronların uygulamada getirdikleri zorluklar değil mi? Her kazanılan sınıfsal mücadele yeni bir sınıfsal çatışmanın başlangıcı oluyor günümüzde. 

Işyeri işçi temsiciliklerinin işçilerin yararına kararlar çıkartabilmelerindeki güçlüklere değindik ve savaşımdan galibiyetle çıkmak için tüm işçi emekçi arkadaşlarımızın çıkarlarının nerde yattığını anlamalarının gerekliliğine değindik, dostu düşmanı iyi tanımalarının şart olduğunu anlatmaya çalıştık. Bir işyeri işçi temsilciliği işçilerin çıkarlarını tam anlamıyla yansıtmayan bir anlaşma imzalamış ise, bunun böyle olmaması için işçi arkadaşların neler yapmaları gerektiğini anlatmaya çalıştık. 

Sendikakim? Sendika her şey mi demek? Işyeri işçi temsilciliği “Allah” mı? 

Sendika sensin, sendika benim, sendika o, öbürü, öteki yani sendika biziz. Eğer bizler kendi ekonomik sorunlarımıza duyarlı olursak, sendikamızı güçlendirirsek sendika başarılı olur. Işyeri işçi temsilciliği daha bir güçlü oturur tartışma masasına. Diğer yandan öyle sorunlarımız vardır ki, çözümü sendikanın boyunu aşar, toplumsal sorunlardır bunlar, bu tip sorunların çözümü ancak köklü toplumsal dönüşümler sonucu olacaktır. Bu tip sorunların çözümünü sendikadan beklemek hem bilimsel bir hata, hem de sendikalara karşı yapılmış bir haksızlık olacaktır. 

38,5 saatlik çalışma haftasının uygulanmasında görülen hatalar, eksiklikler var şüphesiz. Ama biz genç kuşaktan sendikacılar, daha önce hiç çalışma süresini kısaltmadık ki. Bildiğimiz tek şey işçi sınıfının geçmişte çalışma süresini kısaltmak için verdiği savaşımın çok zorlu olduğu ve hatta kana bulandığıdır. Uygulamaların nasil olması gerektiği konusunda kendi deneyimlerimiz bize yol gösterecektir. Hata yapacağız, hatalardan öğrenip, hata yapmamayı kavrayacağız. 

Sonuca gelecek olursak...Federal Almanya işçi sınıfı ve onun bir parçası olan biz yabancı işçiler, kapitalizmin temel direklerinden olan bu ülkede bir başan elde ettik, tarihsel bir başarı elde ettik hem de. Patronların yıkılamaz dedikleri 40 saatlik çalışma haftası tabusunu yıktık, 38,5 saatlik çalışma haftasını uygulamaya koyduk. Hatalar yapmadık mı? Yaptık şüphesiz ama mücadele bitmedi, mücadele sürüyor. Hedef 35 saatlik çalışma haftası. 38,5 saatlik çalışma haftasını uygulamadaki eksikliklerimizden ders çıkararak başanılı bir 35 saatlik çalışma haftasını gerçekleştirip uygulamaya koymak görevi önümüzde durmakta, Ya ondan sonra?.. 

Ondan sonra da mücadele sürecek, taa ki mücadele etmeye gerek kalmayıncaya dek... 


Türkiye Postası, 31 Mayıs 1985 
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Anti-emperyalist dayanışma, barış vedostluk için ! 


Cüneyt BAŞBUG 


Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivallerinden onikincisi 27 
Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'da düzenlenecek. Hitler faşizminin ve Japon militarizmi üzerindeki zaferin 40. yıldönümünde, bu zaferin gerekleşmesi için en büyük özveriyi göstermiş Sovyet ülkesinde demokratik bir geleneği sürdürecek olan festival hareketi bileşiminde, temellerinin atıldığı yıllarda olduğunun 

k çok üstünde değişik politik gücün temsilcilerini taşıyor. 

le ki, 27 Temmuz 1985 günü “Anti-emperyalist Dayanışma, Barış ve Dostluk içini” sloganıyla 12. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali açıldığında, uluslararası, bölgesel, ulusal binlerce örgütten, 150'yi aşkın ülkeden gelecek 20 bine yakın delege arasında komünistler, liberaller, sosyal demokratlar, sosyalist ülke temsilcileri, kapitalist ülke temsilcileri, ulusal kurtuluş savaşçıları, sanatçılar, kadınlar, öğrenciler, kol emekçileri, politikacılar olacak. 

Emperyalizme karşı böylesine geniş politik bir yelpazeye, militan birlikteliğe, özellikle uluslararası ilişkilerin bozulma- ya, karşılıklı iyi niyet atmosferinin yokedilmeye çalışıldığı bir dönemde ABD emperyalizminin sessiz kalması beklenemezdi Daha önceki festivalleri de zaman zaman çamur atma kampanyasıyla, zaman zaman bizzat paralı adamları vasıtasıyla karalamaya çalışmış emperyalizm bu sefer çok değişik bir saldırı kampanyası örgütledi. Bir taraftan kongre üyesi kişiler ağzından “uzun yıllardır uluslararası alanda marksistlerin eline bırakılan gençliğin artık özgür dünya tarafından örgütlenmesi gerektiğini” açıklarken bir taraftan bizzat Moskova Festivalini hedef akcı çalışmalara girieşerek alternatif festivaller düzenliyor, devletler düzeyinde ağırlık koyarak gençlik örgütlerini festivale katılmaktan alıkoymaya çalışıyor. 

Aylardır konuklarını ağırlamaya, Moskova'yı 8 gün için gençliğin başkenti yapmaya çalışan Moskovalılar da 12. Festivalin 


kadın-erkek demeden özel fazla çalışma günleri düzenleyerek festivalin başarılı geçmesine çalışıyorlar, Uluslararası gençlik ve öğrenci örgütleri ve 125 ülkeden hazırlık komitelerinin oluşturduğu 4. Uluslararası Hazırlık Komitesi nisan ayı başında yorucu bir çalışmadan sonra 12. Festivalin politik programini onayladı. Değişik ülkelerde genç insanlar önümüzdeki yaz biraraya gelecek milyonlarcanın temsilcisiyle aynı slogan etrafında soluk almanin, bu soluğu daha da yaygınlaştırmanın hazırlığını yapıyor şimdiden. 

Belki 11. Festival delegelerinin Havana Devrim Meydanında Fidel'i dinlerken taşıdıkları, festival günleri sırasından birbirlerine aşıladıkları iyimserlik bugün o günlerde olduğu kadar yoğun değil. Aradan geçen yedi yıl emperyalizmin barışa yönelik, gençliğin umuduna yönelik saldırılarına tanık oldu. Ama bilinmesi gereken şu ki, emperyalizm festivallerin artık hiç yapılmasını istemiyor, 40 yıl önce savaşın külleri henüz sıcakken o küller üzerinde yeni bir dünya kurmak isteyen gençliğin temellerini attığı festival hareketini ortadan kaldırmaya çalı- 


feran: 
Üç ay kadar bir zaman kaldı 12. Dünya Gençlik ve Öğrenci 
| a dağ id goc a oinem d 
Devrim Meydanındaki liğin, yani ba 


ve ona yönelik emperyalist saldırının farkındalar. Genç-yaşlı- 7 


Bu yılki Gençlik ve Spor Bayramına Dünya Gençlik Yılı anlam kazandırdı 


19 Mayısta gençler bir kere daha 
ülmelidir ! 


ses verdi: Bedel düşürü 


© Gençliğin yakıcı sorunu bedel, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı şenliklerine bir kez daha damgasını vurdu. 19 Mayıs kutlama şenlikleri, gençliğe daha büyük imkanlar verildiğinde, ne denli yaratıcı olabileceklerini de kanıtladı. Sorunlarının çözümünde sımsıkı kenetlenen gençler mücadelelerini yaratıcı buluşlarla pekiştiriyor. 


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı başta Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimi (FEBAG) olmak üzere gençlik ve göçmen işçi örgütlerimizin düzenledikleri çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerle kutlandı. Uluslararası Gençlik Yılı" na rastlayan bu yılki 19 Mayıs kutlamalarında gençler bedel, iş, eğitm ve diğer sorunlarını da dile getirdiler. Geniş çevrelerin desteğini alan şenliklere kız-erkek binlerce genç ve aileleri katıldı. 

Hollanda'nın Eindhoven kentinde “gençliğe güvenli bir dünya” belgisi altında düzenlenen şenliktebilgi yarışması, skeç, halk oyun-İarı ve halk müziğinin yanısıra çocukların folklor gösterileri de yer aldi. 

Federal Almanya'da ise 19 Mayıs çeşitli bölgelerde düzenlenen g hava şenlikleriyle kutlandı 

rneğin Duisburg kentinde Wedau spor okulunda yapılan şenli- ge binin üzerinde genç ve ailesi katıldı. Gençler sadece izleyici olarak değil, aktif olarak şenlikte yer aldılar. Futbol, voleybol, masa tenisi, atletizm ve güreş yarışmalarına 250'den fazla genç katık dı. Futbol turnuvasında Duis-Ha Cagua 'nin Hilal ie 


kani Rau ve Duisburg Belediye Başkanı Krings de aralarında olmak üzere çok sayıda tanınmış ki~ $i ve kuruluştan mesajlar geldi. 
Fanktartis Garin: Riigi) 'nin 


Wiesbaden'lı gençlerise Sporve Gençlik Bayramı'nı Ren nehri kenarında yaptıkları şenlikle kutladilar. Sportif yarışmaların yanısı- 


m onin Arsise as de 


Sportif yarışmalar 4 Mayıs'ta voleybol ve 11-12 Mayıs'ta futbol turnuvalarıyla başladı. 19 Mayıs günü yapılan eğlence gecesine 


400'ün üzerinde genç ve yakınları 


sanat müziğimizden örnekler sunuldu. Alman ve yabancıların birlikte sundukları koro türküleri ve bedelzedeler korosu geniş ilgi gördü. 

Düsseldorf'ta FEBAG ve Arbelterwohlfahrt'ın birlikte düzenledikleri 19 Mayıs şenliğinde yerli yabancı gençler hem eğlendiler, hem de sorunlarını dile getirdiler, Folklor, şiir ve halk türkülerinin yanında Barış Grubu orkestrası programa renk kattılar, Ayrica “Beyaz Gül” filmi de gösterildi. 


Essen Bedelli Askerlik Girişimi, 25 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir futbol turnuvası düzenledi. Turnuvaya 4 takım katıldı. Borbeck Türk-Gücü 1. oldu. 


Bu şenliğin diğer ilginç bir yanı da oyuncuların yazdığı Bedel konulu tiyatronun sergilenmesiydi. DGB Gençlik sorumlusu Herbert Ratunberg geceye, gençlerle bedelin indirilmesi konusunda dayanışma içinde olduğunu belirten bir mesajla katıldı. Gecenin diğer kültürel etkinliklerinin yanısıra, çocuklardan oluşan folklor grubunun, gösterileri ilgiyle izlendi, 


Recklinghausen Bedelli Askerlik girişimi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 18 Mayis günü, bir futbol turnuvası düzenledi. Turnuvaya 10 futbol takımı katıldı. 


Turnuva sonucunda, Hochlarmark Yıldızspor 1. Hertenli Geriçler 2. ve MBSE R hausen 3. oldular. Turnuvada 1, olan takıma kupa, Recklinghausen Belediye başkanı tarafından verildi. 

Burada sayamadığımız onlarca diğer kutlamalarda da gençler tik 19 Mayıs Baya 'deki göstermi lik yis Bayramı ku! 
ri paita bulunarak, Türk 


belke bie ma led lierta ihá dinerek Havana Devrim. Meydanındaki ki yimserliğin, yani bandünyada herşeye hakim- olmas: için çalışıyorlar. 


o} an yeniden 


Biliyorlar ki, Moskova Festivalinin başansı bu hedefi yakınlaş- 


geniş yelpazesinin göstergesi oldu. Daha sonra Cem Karaca, Kürt ozan Nizamettin Arıç'ın katıldığı zengin bir kültür programı düzenlendi. Kutlamalara Eyalet Başba- 


spor lele 600 civarında genç katıldı. Kızlar ve erkekler, koşu, karate, güreşvefutbol turnuvaları sonunda çeşitli ödüller ve kupalar 


aldılar. 


ra açılan bedelzedeler kahvesi de #giyle karşılandı; Aynı akşam düzenlenen gecede halk oyunları, Şarkılar ve tiyatro şunuldu. 
Münih Türkiye Gençler Birliği bu yıl 19 Mayıs'ı 5. kez düzenlediği Gençlik Festivaliyle kutladı, 


“Geleceğin güvencesi” çocuklarımız için daha bugünden yapabileceğimiz çok şey var. 
1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarımızın çağrısı var 


1 Haziran çocuklarımızın günü... Bizi göreve çağırıyor çocuklarımız. Bazı yetişkinler diyor ki: “Öyle çok sorunumuz var ki, onlarla uğraşmaya vaktimiz olmuyor”. Oysa “onlar geleceğin güvencesidir” diye ne çok yazıldı, çizildi, konuşuldu. Yine de dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde çocuklar açlıktan, hastalıktan ve savaşlardan ölüyor. 
Milyonlarcası okuma yazma bile öğrenemeden, daha çocukluğunu bile anlamadan geçim derdine düşüyor. Sevmeye doyamadığımız çocuklarımız, gözünü kâr hırsı bürümüş parababalarının ellerine düşüyor. Küçük yaşta çalışmaya, suça, şidde- te itiliyor, 

Ve yine ülkemizde binlerce 


İLKIM ÖZCAN çocuğumuz anasından babasından uzakta büyüyor. Kimi hapishanelerde doğuyor, kimi anasına, babasına bir kez bile sarılamadan onları yalnızca demir parmaklıkların ardından görebiliyor. Tabii çocuklarımızın sorunlarına kalıcı çözümler getirmenin yolunun ancak sömürüsüz bir dünyada gerçekleşebileceğini biliyoruz ama bugünden onlar için yapabileceğimiz çok şey olduğuna da inanıyoruz, 

1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle birkaç çocukla konuşup dertlerini, dünyayı onlarin ağzından dinlemek istedik. 
Onlardan birisiyle bir park ye- 


rinin yanındaki eski eşyaların atıldığı çöplükte karşılaştık. Bidonların içinden çıkarttığı tekerlekleri kopmuş bir arabayı temizlemeye çalışıyordu. Yanına gidip adını sorunca çok korktu. 
Biraz konuştuktan sonra rahatladı. Adı Ömer Polat'mış 9 yaşında, 5 tane de kardeşi varmış. 
“Süleyman'ın geburtstag için” bulmuş bu oyuncağı, “Kardeşim arabaları çok sever, Almak İstedim ama param yetmedi, bunu buldum. Hem temizlenince güzel olur değil mi?” Okula da gidiyormuş. Ama okulu pek sevmedigini evde çalışamadığını ve çok korktuğunu söyledi, “Neden korkuyorsun Ömer?" Önce biraz düşündü, kaşlarını hiç de kendinden beklenmeyecek bir ciddiyetle çatarak, “Babam ölecek diye çok korkuyorum” dedi, Annesi ev kadınıymış. Hiç okuma yazma bilmez arada evlere temizliğe gidermiş. Babası ise geçen yıla kadar Thyssen'de işçi olarak çalışıyormuş. Cebinden özenle sakladığı resmi çikarıp gösterdi. Bir aile resmi, kardeşleri, annesi ve babası, Dev gibi bir adam babası, Oysa şimdi hastahanede olduğunu, saçları- nın, bıyıklarının döküldüğünü, yemeden içmeden yattığını söyledi. Annesi de hep ağlayıp, kardeşlerini dövüyormuş. “Eskiden çikolola, şeker, wurst yerdik, şimdi annem hep patates yemeği yapıyor, biz de onu sevmiyoruz. 
Sonra artık bana haftalık para da vermiyorlar. Babam ölürse hiç paramız olmayacak, kardeşlerim aç kalacak, onun için çok korkuyorum” dedi, Aslında Ömer'le daha çok konuştuk, birlikte dondurma yedik. Bu çocuk önümüze tesadüfen çıkmıştı, Kimbilir arasak bu taşı toprağı altın (!) Almanya'da ne çocuklar, bulabilecektik. 

Fatma ile İlkim birlikte gazeteye geldiler. Ikisi de 11 yaşında. 


Stem Dergisi'nden 


“Sütümü silahlar değil çiçekler arasında içmek istiyorum” 


Uzun uzun konuştuk onlarla da, Fatma'nın annesi Türkiye'ye dönmek istiyormuş. Ama o gitmek istemiyor. Daha önce bir sene Türkiye'de okula gitmiş. 
Ama hep zayıf almış ve hiç arkadaş edinememiş. Bu yüzden de gitmek istemiyor. Onun sọrunu annesinin kendisini hiçbir yere bırakmamasıydı. Üstelik ailesiyle hiçbir şeyi konuşamıyordu. 1 Haziranı da bilmiyordu. Biraz anlatınca televizyonu hatırladı, “evet teyze hep seyrediyorum. Zenci çocuklar açmış. 
okulları yokmuş, üstlerine giyecek elbiseleri bile yok. Ben onlar için birşeyler yapmak isterdim. 


Mesela küçülmüş elbiselerimi yollayabilirim, yemek yollarım, kitap yollarım, onlar için çok üzü-Müyorum.” 

Ikim ise hayatından oldukça şikayetçi. Mutlu olduğunu, evde sorunu olmadığını söylüyor ama hem kendisi için hem de diğer arkadaşları için 'büyüklerin ilgisizliğinden yakınıyor. 
“Annem babam benim istediklerimi yapıyorlar, Ama ben çok yalniz kalıyorum. Babam Sontag"lan bile işe gidiyor. Oynayamıyoruz, havuza bile gidemiyoruz.” 
Yalnızlığının nedenlerini de kendine göre bulmuş. “Eğer dünyada savaşlar olmasaydı ba- 


bam işe gitmezdi. Ülkelerde barış olurdu. Insanlar o kadar çok yorulmazlardı. Hep sokaklarda yürüyorlar, toplantılar yapıp çok yoruluyorlar, Sonra öbür tarafta- ki (Türkiye) çocuklar da rahat ederlerdi. Anneleri, babaları hapiste olan çocuklar şimdi yalnızlar, ne yapıyorlar, nasıl yemek yiyorlar? Biz Ozan'la (bazen Nazım da yardım ediyor) herkesten 
1 fenikleri topluyoruz. Kağıtlara 
sanp bankaya götürüyoruz. Ço- 


ÖMER POLAT 


cuklara (onların hesabı var orda) gönderiyoruz. Dernekte bir dosya açmışlardı, en çok parayı biz çocuklar yollamışız. 

llkim'e gazete aracılığıyla iletmek istediği birşey var mi diye sorduğumuzda “Ben büyüklerimize seslenmek istiyorum” dedi. 
“Bizimle hiç ilgilenmiyorlar. Hep yaramazlık ettiğimizi söylüyorlar, Ama toplantılar oluyor mesela, bizden kurtulmak için soğukta dışarda oynamaya bırakıyorlar, Oysa bizle ilgilenseler, aralarında o kadar iyi Almanca bilenler var, derslerimize yardım etseler, televizyon seyretmemize İzin verseler, biz de hiç yaramazlık etmeyiz. Bizi hep dışarı attıkları için biz de inadına yaramazlık yapıyoruz.” 


400'ün üzerinde genç ve yakınları katıldı Gençlerin sergilediği tiyâtro, halk dansları ve orkestra müziği büyük ilgi gördü. 
Nürnberg'te ise güncel sorunların ve bedel çıkmazının ele alındığı konuşmalardan sonra halk ve 


çok içinde boğulması karşısı, siz kalmasını eleştirdiler ve şunu vurguladılar: “Laf değil sorunlanmin çözümünü istiyoruz”, 


Gazetenin biçimi ve içeriği tartışıldı 


Köln'de Türkiye Postası sorumluları toplantı yaptı 


Türkiye Postası'nın içerik ve biçim yönünden gelişip zenginleşebilmesi için okurların eleştiri ve önerilerine gereksinimi olduğunu çeşitli vesile- 


lerle daha önceki 


sayılarımızda dile getirmiştik. Bu anlamda geçtiğimiz 


günlerde sevindirici bir gelişme oldu. Köln'de Türkiye Postası sorumlulanyla yapılan bir toplantıda ortaya çıkan eleştiri ve istemler şu not- 


talarda toplanıyor: 


Türkiye Postası'nın seslendiği kesimin kültür düzeyinin daha iyi tanınarak yazı dilinin düzeltilmesi, yazıların kısa ve anlaşılır olması, çok uzun cümlelerden kaçınılması, Yeni türetilen kelimelerin daha uzun sürede alıştınlarak yazı diline yerleştirilmesi. 


Federal Almanya'daki işçilerimizin bu ülke ile ilgili sorunlarına daha ağırlık verilmesi. Federal Almanya'daki göçmen İşçi örgütlerinin çalışmalarından daha fazla haber verilmesi, Bu ülkede yaşayan insanlarımızın yaşantılarını sergileyen yazı serileri yayınlanması, Gençlik, kadın ve öğrenci sorunlarına daha fazla yer verilmesi, Spor klüpleriyle röportajlar yapılması ve spor haberlerine yer verilmesi, 


Ülkemizin sorunları üzerine yazıların yer alması. Örneğin hayat pahalılığı, ekonomik bunalımın 


nedenleri kısa istatistik bilgilerle verilmeli. Türkiye'den izinden dönenlerle ülke hakkında yapılmış söyleşilerin yer alması, 


Sosyalist ülkelerdeki ekonomik ve sosyal kazanımlar kapitalist ülkelerdeki gelişmelerle kıyaslayan kisa istatistiki bilgilere yer verilmesi. 
Örneğin sosyalist ülkelerin spor alanındaki başanlarının nedenleri irdelenebilir. 


Kültürel alanda sanatçıların tanitılması, kitap ve film tanıtımı yapılması, Fıkra ve karikatürlerin geliştirilip, şiir köşesi, şiir yarışması açılması, Bulmacanın dilinin basitleşürilmesi, 


Türkiye Postası'nın daha geniş 
çevrelere tanıtılması için DIN-A 4 
reklam malzemeşi hazırlanması, Bu yönde okuyucu anketi yapılması, Aynca gazeteyi tanıtıcı kültür geceleri düzenlenmesi, 


Türkiye Postası için sevindirici ve çok değerli olan böylesi öneri ve eleştirileri, ayrıca gazeteyi besleyecek olan her türlü haber, yazı vb. 
tüm okurlarımızdan beklediğimizi bir kez daha belirtelim. 


Köln'de beş gençlik örgütünün dayanışma gecesi 


Anti-emperyalist dayanışma, barış ve dostluk belgisi altında, DHKD, GEB, Genç Öncü, İGD ve SGB'den oluşan 12. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali Hazırlık Komitesi, 22 Haziran 1985 Cumartesi günü saat 19.00'da “Stadihalle Mülheim, 5000 Köln 80 


(Mülheim)” adresinde, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı Gençliği ile Dayanışma Gecesi yapıyor. Program, Melike Demirağ, Orhan Timur, Şivan, Meral Taygun, Nurşani, Ozan Kamil, Ozan Kemal, Gundi ve Halk Oyunları'ndan oluşuyor. 


Sayfa 8 


EKONOMİ 


Türkiye Postası, 31 Mayıs 1985 


“Örnek “Örnek ülke”dış borç ödemeleri açısından “kritik” bir döneme girdi. IMF modelin iflasının sorumluluğuna ortak olmak istemiyor 


Türkiye ile IMF arasında yeni anlaşma neden imzalanamadı ? 


Nisan ayının başında sona eren 


IMF Türkiye ekonomisindeki du- 


IMF, Özal hükümeti ile yaptığı 


Sarı Işık 
Özlem ÖZGÜR 


IMF'yi reddettik.. Artık IMF'siz yaşayacağız... İMF ile anlaşma heveslisi değiliz...IMF'nin “acı reçete"lerini geri çevirdik... Ve daha neler!..Türkiye ile IMF arasında ortaya çıkan yeni durum, boyalı basın eliyle kamuoyuna bu ve benzeri haber başlıklarıy- ta yansıtılır. 

OYSA altı aydır, eşeği yokuşa süren de, Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamaktan ısrarla kaçınan da IMF'den başkası değildir. IMF hazretlerinin, Türkiye ekonomisini en ince ayrıntısı» na kadar yönetebilmesi, sosyal ve siyasal yaşama bile istediği 


bir yıllık anlaşmayı yenilemekama- © Faiz oranları 10 puan artırılsın. rumun iyice kötüye gitmekte oldu- görüşmelerde ve yayınladığı Tür- an burnunu sokabilmesi için yazılı bir anlaşma gerekli midir ayla, Geoffry Tyler başkanlığında ğunu, krizin daha da derinleşmek- kiye raporlarında, ekonomideki ki. .Elbette hayir, 

24 Nisan tarihinde Ankaraya gelen © KiT'lerin bir bölümü kapatılsın işçile- | te bulunduğunu gördü ve üstelik, © gidişatın kötü olduğunu açıkça ÖZAL hükümeti, süresi gelen dış borçları aksatmadan öderin işlerine son verilsin. 


© Devlet dairelerinde memurların bir bölümünün işine son verilsin. 


İMF heyeti ile Özal Hükümeti arasında üç hafta süren görüşmeler- den bir sonuç alınamadığından anlaşma imzalanamadı ve IMF heyeti, 15 Mayıs tarihinde Türkiye'den ayrıldı. Boyalı basın, “beklenmedik” bu gelişmeyi, “IMF'yi reddettik”, “IMF'nin acı reçetelerini kabul etmedik”, “Artık IMF'siz yaşayacağız”, “IMF'yi geri çevirdik” ve benzeri başlıklarla verdi. 

Oysa, bu yeni durum, hem İMF ile bağların koptuğu ve anlaşma- 


© KİT'lerin ürettiği mal ve hizmetlere, daha yüksek oranlı zamlar yapılsın. 


© Kamu yatırımları geriletilsin ve yapımı süren kamu projelerinin bir bölümünün yapımından vazgeçilsin. 


IMF'nin son raporlarında, Türkiye'nin dış borç ödemeleri açısın» dan “kritik” bir döneme girmekte olduğu kaydedildi. 

Bu durumda, IMF Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamaktan kaçınıyor ve önümüzdeki dönemde, sürekli örnek gösterdiği bir ülkede çok muhtemel görünen büyük bir ekonomik yıkımın ve modelin kesin iflasının, sorumluluğuna ortak olmak istemiyordu. Dahası, IMF Türkiye ile yeni bir an- 


belirtti ve fakat, o hiçbir zaman, yeni bir anlaşma imzalamak istememesine neden olarak bu durumu göstermedi. IMF, Özal hükümetine “Türkiye'nin dışarda itibarının iyi olduğunu” bu nedenle, yeni bir anlaşmaya gerek olmadığını söylüyor ve IMF'nin Türkiye'ye verdiği desteği sürdüreceğini belirtiyordu. Özal ve eki- bi ise, yazılı biranlaşma metninin olmaması durumunda, dış finans çevrelerinin Türkiye'ye kuşku ile 


yebilmek için, her yıl üç ile üçbuçuk milyar dolâr yeni dış borç bulmak zorundadır. Türkiye'nin yeni dış borçlar bulabilmesinin tek yolu, IMF'nin iki dudağı arasındadır. Böyle olunca da, Özal hükümetinin hiçbir konuda IMF'ye “hayır” diyebilmesine olanak var mıdır? 

TÜRKİYE, geçtiğimiz yıla kadar IMF'nin gözbebeği ve “örmek” bir ülkedir. Yaklaşık dört yıl boyunca, düzülen övgülerin ardı arkası kesilmez ve “Türkiye modeli”, benzer ülkelere sürekli örnek olarak gösterilir. Ve IMF, böylesi bir propaganda için, gerekli malzemeyi de bulur, Dışsatım miktarlarındaki artışlar, enflasyonun bir ara yüzde 30'lara doğru gerilemesi ve Türkiye" nin, süresi gelen borçlarını hiç aksatmadan ödeyebilmesi gibi... 
NE var ki, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru IMF'nin elinde kul- 


nın sona erdiği anlamına gelmi- laşma imzalamamakla, yalnızca o- obakacaklarından ve dış borç bul- lanılabilecek hemen hiçbir malzeme kalmaz. Ekonomik bunaliyordu ve hem de, yeni bir anlaş- lumsuz gelişmelerin sorumluluğu- o mada büyük güçlüklerle karşılaşı- mın bütün göstergeleri, artık bir felaket habercisi gibidir. IMF, manın imzalanmasını istemeyen teknik nedenler gösterildi. Varlan rak teknik nedenleri gösterdi. nu taşımaktan kurtulmakla kalma- o İacağından endişe duyuyor ve bu bu saptamaları yapar. Çok daha önemlisi, IMF, gelmekte olanın 


taraf Türkiye değil, IMF oluyordu. 
Nitekim, TMF ile Türkiye arasında defalarca yinelenen ve beş aya 


sözlü anlaşmaya göre, Özal Hükümeti, “IMF reçeteleri” doğrultusunda ekonomi politikalarını uy- 


IMF, son birkaç yıl süreyle, 24 
Ocak 1980'den bu yana uygulanan 


yacak ve aynı zamanda, modelin kesin iflası karşısında, kalkıp rahatlıkla “bizim programı uygula- 


nedenle, IMF'ye yeni bir anlaşmaya imza koyması için dil döküyordu. 


ekonomik “yıkım” olduğunu görür ve çok uzun olmayan bir dönemde Türkiye'nin yeniden borçlarını ödeyemez bir konuma düşeceğini anlar, 


yaklaşan yoğun görüşmeler bo- (o gulamayı sürdürecek ve ekonomi- ekonomi politikalarına sürekli öv. o maktan vazgeçtiler ve bu nedenle Bu ısrar karşısında, IMF elbette VE İMF, sürekli örnek gösterdiği bir ülkede, “model"in kesin yunca, Özal Hükümeti ısrarla yeni deki gidişatı yakından izleyecek güler düzdü ve benzer ülkelere, battılar” diyecektir. açıktan hayır diyemiyor ve ancak, iflasının sorumluluğuna ortak olmak istemez ve bu nedenle, bir anlaşmanın imzalanmasını is- o olan IMF, Türkiye ile yaz ayların- Türkiye sürekli “örmek ülke” ola- Kaldı ki, yazılı bir anlaşma met. yeni biranlaşma için “kesin hayır” Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamaktan kaçınır. Ancak IMF" temiş, IMF ise bundan israrla ka- da yeniden masaya oturacak. Nite- rak gösterildi. IMF, bu propagan- ni olmadan da, Türkiye'deki yöne- anlamına gelen ve Özal'ın nesnel nin Türkiye İle yeni bir anlaşma imzalamak istemeyişinin 


çınmıştı, 

Sonuçta, IMF'nin önerisiyle yeni bir anlaşma metninin imzalanması için görüşmeler Ağustos-Eylül aylarına ertelendi ve bu duruma gerekçe olarak, anlaşma» da yeralması istenen ekonominin. 
temel göstergelerine ilişkin verilerin belirlenememesi ve benzeri 


kim IMF ile görüşmelerin kesil mesinden sonra bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, IMF ile temel esaslarda görüş birliği içinde bulunduklarını, ilişkinin sürmekte olduğunu ve uygulanan ekonomi politikalarının sürdürüleceğini belirterek, anlaşmanın ertelenmesine gerekçe ola- 


dayı sürdürürken, elinde yeterli malzeme vardı ve örneğin, enflasyon oranının bir ara yüzde 30'lara gerilemesi, dışsatımın yaklaşık üç kat artması ve Türkiye'nin dış borçlarını süresinde ödeyebiliyor olması, bu propagandanın araçları olarak kullanılabilmişti. Ancak, 1984 yılı sonuna gelinirken, 


timin IMF'nin direktiflerinin dışı- na çıkamayacağı ve onun istediği ekonomi politikalarını aynen uygulayacağı, IMF tarafından çok iyi biliniyor. Çünkü, Türkiye'nin aradığı büyük boyutlu dış borçları bulmanın yolu, ancak ve ancak, IMF'nin yakacağı “yeşil ışık” tan geçiyor. 


1960 sonrasının en büyük bütçe açığını gerçekleştirmek Özal'a kısmet oldu 


Bütçe açığı trilyona merdiven dayadı 


olarak yapamayacağı ve altına imza koyamayacağı, yeni ve çok ağır koşullar dayatıyor ve böylece, anlaşmanın ertelenmesini sağlamış oluyordu. İMF'nin yeni istekleri, genel olarak şu ana noktalarda toplanıyor: 

* IMF, faiz oranlarının 10 puan dolayında artırılarak, yüzde 53" den yüzde 63'lere yükseltilmesini istiyor. 

» Türkiye'nin yıllık dış borç isteminin, 2 milyar dolan aşmaması isteniyor. 

#İMF, Kamu Iktisadi Kuruluşları'nın (KİT) bir bölümü hemenkapatılmalı veburada çalışan işçilerin işine son verilmelidir di- 


başka nedenleri de var. 

ÖRNEGİN IMF, ufukta gözlenen ekonomik çöküntüye paralel olarak, ciddi boyutlu bir politik istikrarsızlıktan endişe duymakta; rejimin ve Özal hükümetinin, yığınlardan hızla yalıtlanmakta olduğunu görmektedir. Nitekim, IMF son gelişinde, ilk defa açıktan sosyal ve politik içerikli konulara yakından ilgi göstermiş, Özal hükümetinin altematifi, erken seçim olasılığı, gelir dağılımındaki bozukluğun sosyal bir patlamaya neden olup olmayacağı ve benzeri şeyler, onun araştirma konularından bazılarını oluşturmuşlardır. 

BİR bütün olarak IMF'nin son tavn, yalnızca bir ekonomik yıkım olasılığı durumunda değil, aynı zamanda Özal ve ekibinin bitip tükenmesi ve büyük boyutlu bir politik kriz olasılığına karşı da, emperyalizmin ve işbirlikçi tekelci sermaek hazırlıklara başladığının işaretlerini vermektedir. 


kurtarmak, işçi sınıfına ve demokrasi güçlerine yolu 


Hükümeti bütçe- lemesi neden borç öde- yor. 
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“ “Bakanlığı'nın kesin verilerine gö- - re, 1984 yılı bütçesi 917 milyar lira 6.9 ER f açık verdi, IMF'nin tahminlerine 5 > ds 

göre, 1985 yılı bütçe açığı 1,5 tril- f 3 ; i Pİ 

yon lira. 

1984 yılı bütçesine ilişkin kesin 
sonuçlar belirlendi ve geçtiğimiz. 
yıl, devlet bütçesinin 917 milyar lira açıkla kapatıldığı açıklandı. 

Gümrük ve Maliye Bakanlığı'nın 

verilerine göre, geçtiğimiz yıl 917 

milyar lira olarak gerçekleşen bütçe açığı, toplam bütçe harcamalarinin 'yüzde 23'ünü oluşturdu ve 

böylece, 1984'de yalnızca bunalım 

yıllarının değil, 1960 sonrasının en 

büyük bütçe açığı gerçekleşmiş oldu. Bilindiği gibi, Özal Hükümeti, 
1984 yılı bütçe açığını 300 milyar 
lira olarak tahmin etmişti. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının verilerine göre, bütçe açıklarının toplam bütçe harcamaları içindeki payı, daha önceki yıllarda sürekli yüzde 10'nun altında gerçekleşir- 


6ve 1983 yılında da, yüzde 9 olarak gerçekleşmişti. 

Bütçe açığının bu denli tirmanmasına, artan devlet harcamalarına 


ken, geçtiğimiz yıl ilk defa yüzde 20'nin üzerine çıktı. Nitekim, bütçe açıklarının toplam bütçe harcamaları içindeki payı, 1978'deyüzde 5, 1979'da yüzde 7, 1980'de yüzde karşılık, başta vergi gelirleri olmak 9, 1981'de yüzde 2, 1982'de yüzde üzere bütçe gelirlerinin sürekli ge- 


Yabancı bankaların yıllık kârı getirdikleri sermayeden daha fazla 


Son İki yıl içerisinde Türkiye'ye akin eden yabancı bankaların, bir yıllık kârlarının getirdikleri toplam sermayeden daha fazla olduğu belirlendi. Merkez Bankası tarafindan yayınlanan “Bankalar Raporu”na göre, American Express, Banco di Roma, Citibank, Habib Bank ve Arap-Türk bankalarının 
getirdikleri sermayenin toplamı 10 
milyar 867 milyon lira olmasına 
karşılık, bunlar 1984 yılında 12 
milyar 203 milyon lira kâr elde ettiler. Bazı yabancı bankaların yıllık kârlarının, toplam sermayelerinin dört ile beş katına kadar ulaştığı gözlendi. 


KİT'lerin satış yöntemini ABD tekelleri belirleyecek 


Kamu Iktisadi Kuruluşlarının (KİT) satışı ile ilgili olarak Özal hükümetinin yaptığı çalışmalar yeni boyutlar kazandı ve satışına karar verilen 32 üretici KIT'in satış yönteminin, yabancı danışmanlık firmalan tarafından belirleneceği belirtildi. Devlet Plantama Teşkilatı (DPT) tarafından bir süreden beri devam eden KİT'lerin satışı ile ilgili çalışmalar sona erdi ve satılacak 32 kamu kuruluşunun satış yöntemini belirlemek amacıyla, aralarında Morgan Guaranty (ABD), Arthur Young (ABD), Chase Manhattan (ABD) ve First Boston'un (ABD) bulunduğü, çokuluslu tekellerin sekiz danışmanlık firmasından tek- 


lif istendi. 

DPT tarafindan yabancı danışmanlık firmalarına gönderilen teklif mektubunda, satışı kararlaştırılan 
32 kamu kuruluşunda 580 bin kişinin çalıştığı, bunlanın 1984 yılı satış miktarlarının 3 trilyon 831 milyar lira olduğu ve bu kuruluşların, toplam sabit sermaye yatırımlarının üçte birini gerçekleştirdikleri belirtildi, Ayrıca mektupta, satışımümkün olmayan kamu kurutuşlarının faaliyetlerine son verilebileceği görüşüne de yer verildi. DPT yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, KIT lerin satış projesi için gereken mali kaynak, Dünya Bankası'ndan alınacak kredi ile karşılanacak. 


İN Darpan A eE, a aaa 


faktörlerin başında geliyor, Öte Uluslararası Para Fonu 
(İMR) Özal Hükümetinin 1985 yıh bütçesi için öngördüğü 500 milyar liralık açığı gerçekçi bulmadı ve bütçe açığının, 1,5 trilyon lira dolayında gerçekleşeceği belirtildi. 
Bütçe açığı, trilyona merdiven dayar ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine turmanırken, devletin vergi gelirlerinin sürekli gerilediği ve 1984 yılında, en düşük düzeye indiği belirlendi. Gümrük ve Maliye Bakanlığının belirlemelerine göre, 1980 öncesinde vergi gelirlerinin toplam ulusal gelir içindeki payı, yüzde 19 dolaylarında iken; bu miktar, “24 Ocak Kararları” olarak anılan ekonomi politikalarının yürürlüğe konulmasından sonra sürekli geriledi ve 1984 
yılında, yüzde 13'e kadar düştü. 
Bilindiği gibi, vergi gelirlerinin toplam ulusal gelir içindeki payı, 1977'de yüzde 19,3; 1978'de yüzde 19,1 ve 1979 yılında yüzde 18,4 olarak gerçekleşmişti. Uzmanlar, 
1980 sonrasında vergi gelirlerinin 
sürekli gerilemesine ve 1984'de doruk noktasına varmasına neden olarak, artan vergi kaçakçılığını ve özellikle de, holdinglere tanınan “vergi ayncalıkları"nı gösteriyor- 


Dört aylık 


veni yükü 
700 milyar 


İçinde bulunduğumuz yiln Ocak-Nisan dönemini kapsayan dört aylık sürede, Kamu İktisadi Kuruluşları" nin (KİT) ürettiği mal ve hizmetlere yapılan zamların toplam miktarının, 700 milyar liraya ulaştığı açıklandı. 
Gümrük ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama» ya göre, içinde bulunduğumuz yılın bütününde, KIT ürünlerine yapılacak zamlann toplamı 2 trilyon lira olarak gerçekleşecek ve böylece, KIT zamları, bir yıl öncesine oranla yüzde 48artmış olacak. Bilindiği gibi, 1984 yılında KIT ürünlerine yapılan zamların miktarı | trilyon 
350 milyar liraydı. 


meranın sayisinin çoğ tü yor ve bum: | 


verilmesini istiyor. 

» Aynca, IMF yatırım harcamalarının daha da düşürülmesini ve örneğin, yapımı sürmekte olan büyük kamu projelerinin bir bölümünün, hemen durdurulması» m istiyor. 

*IMF, KİTürünlerine yapılan zamları yeterli bulmuyor ve daha büyük oranlarda zam yapılmalıdır diyor, 

«Bunların yanısıra, IMF, Türkiye'nin ekonomi politikaları ve özellikle de, bütçe uygulamaları açısından aylık taahhüt altına girmesini istiyor. 


ünün işlerine sőn *| 


miştir. 


metine belli direktifler vermiş, 3-4 ay gelişmeleri gözleye: ceğini ve Ağustos-Eylül aylarında, yeni bir anlaşmanın koşu! 
lannı görüşmek üzere, yeniden Türkiye'ye geleceğini e 


BİR başka deyişle IMF, Özal ve ekibine “kırmızı” ışık yakmamış ama “yeşil” ışığı söndürmüş ve şimdi, hazretin farlarından “sarı” bir ışık yanmaya başlamıştır. Bu “sarı ışık”, yalnız Özal ve ekibinin değil, rejimin iflasının, emperyalizmin ve yerli ortaklarının programlarının kesin iflasının, IMF farlarından gözlenen yanıdır. Ama bu durumdan hangi güç yarartanmasını bilecektir? Konunun bam teli buradadır... 


İşte kendileri resmen açıkladılar 


Resmi rapor: Ücretler 1977'den 


beri her yıl 


Geçtiğimiz günlerde kamu kuruluşları tarafından hazırlanan iki resmi raporda, Türkiye'de gerçek işçi ücretlerinin 1977 yılından bu yana, istisnasız her yıl sürekli gerilediği belirtildi. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazır- 


lanıp, İMF'ye sunulan “ücret araştırması raporu”na göre, ücretlerin toplam maliyet içindeki payı, 1978 yılında yüzde 18 iken, bu 
miktar 1980'de yüzde 15'e; 1983 
yılında yüzde 12'ye ve 1984 yılında da, yüzde 10'a geriledi. 


sürekli geriledi 


Öte yandan, Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun. hazırladığı l raporu"na göre, kamu kuruluşlarında çalışan işçilerin gerçek ücretleri, 1978 yılından bu yana sürekli geriledi ve ücretlerin, toplam üretim değeri içindeki payı, 1978'de yüzde 23,8'den 1984'de yüzde 8,2'ye düştü. Denetleme Kurulu'nun hazırladığı KIT raporunda, işçi ücretlerinin üretim değeri içindeki payının, 1978'de yüzde 23,8 iken, 1979'da yüzde 20,4'c, 1980'de yüzde 15, Ve, 1981” de yüzde 13,2'ye, 1982'de yüzde 10,3'e, 1983'de yüzde 9,6'ya ve 
1984 yılında yüzde 8,2'ye geriledi- 
Bi belirtildi. 


Anadolu esnafının protestosu 


Özal hükümetinin uyguladığı ekonomi politikalarını protesto etmek amacıyla, Anadolu esnafin aldığı açıklandı. 
ği'nin 8 Mayıs tarihinde Ankara'da yapılan Geser Kurulu'na katılan esnaf ve zanaatkar temsilcileri, bu toplantı da Anadolu esnafi olarak eylem kararı aldıklarını açıkladılar ve hükümeti protesto etmek amacıyla, bir ay süre ile vadesi gelen borçlarını ödemeyeceklerini belirttiler, 


Parlamento 


(Sendikacı) 

Son altı ay, özellikle de son birkaç hafta içinde Yunanistan'da politik tartışmalar, Yunanistan o Partamentoşu' nun yeni ve demokratik bir devlet başkanı seçme kararı ve Ekim ayında yapılması gereken genel seçimlerin daha erkene alınarak, 2 Haziran 1985'te yapılacak olması konusu üzerinde yoğunlaştı. 

Yeni devlet başkanı Sarzetakis'in seçilmesinde, üzerinde durulması gereken iki önemli nokta var, 

Birincisi,yeni devlet başkam Sarzetakis'in seçiminin ancak Yunanistan Komünist Partisi'nin o parlamentodaki 
13 temsilcisinin tam desteğiyle gerçekleşebilmiş olmasi. Bu gerçek, Yunanistan daki Amerikan çıkarlarını zedeledi ve tekelci sermayenin partisi olan Yeni Demokrasi Partisi'oin temsil ettiği Yunan sağını hayal kırıklığına uğrattı. Bu çevreler, eski devlet başkanı Konstantin Karamanlis'i daha 5 yil süreyle devlet başkanı olarak görmek istiyorlardı. 

Diğeri ise, Papandreu hükümetinin Yunanistan Anayasası'nı, çok yavaş bir biçimde de olsa demokratik bir anayasaya dönüştürme niyetinden söz etmesidir. 

Yaklaşık dört yıldır PASOK hükümeti iktidardadır. Ekim 
1981 seçimlerinden önce 
halka verilen sözleri hatırla- 


DIŞ HABERLER 


Yeni Demokrasi Partisi ve PASOK Amerikanvari kampanyalar yürütürken, YK P halkla birlikte, yığınlarla içiçe 


Yunanistan'da seçim heyecanı 


Yunanistan halkı büyük bir coşku içinde 2 Haziran günü yapılacak olan genel seçimlere hazırlanıyor. 300 sandalyeli parlamento için yapılacak olan seçimlere 7.6 milyon seçmen katılacak. 
Burflardan 3.9 milyonunu kadınlar oluştururken. 250 bin genç seçmen de ilk kez oy kullanacak. 

Seçimlere birçok küçük partide katılmakla birlikte ülkenin kaderini üç partinin, sosyal demokrat PASOK, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve tekellerin partisi Yeni Demokrasi'nin aldığı oylar belirleyecek. Seçimlersonucunda oyların yüzde 47'sini alan panti hükümeti kurabilecek. 

Birkaç ay önce PASOK'un önerisi ve Yeni Demokrasi Partisi'nin desteğiyle değiştirilmiş olan seçim sistemi büyük partilerin işine yarıyor ve özellikle Yunanistan Komünist Partisi'nin çıkaracağı milletvekili sayısını azaltmayı amaçhyor. Böylece, “Yeni Demokrasi Partisi'nin işine yarar” bahanesiyle Komünist Partisi ile işbirliğine yanaşmayan PASOK, hazırladığı seçim kanunuyla Yeni Demokrasi Partisi'ne iktidarın yolunu açmış durumda... 

Seçim sisteminin o taşıdığı olumsuzluklara rağmen 1985 seçimlerinden demokrasi güçlerinin 1981'e kıyasla daha büyük bir başarı ile çıkması ve Yunanistan Komünist Partisi'nin güçlenmesi bekleniyor. 

Iktidar partisi PASOK, özellikle dış politika alanında attığı kimi cesur adımlara güvenerek seçimlerde hükümeti tek başına kurabilecek oy oranını sağlamayı bekliyor. Gerçekten de PASOK, yeterli ve tutarlı olmamakla birlikte 


YKP 11. Kongresinde Genel Sekreter Florakis konuşurken (solda), PASOK lideri Başbakan Papandreu (sağda üstte), Ve Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri Mirzotakis (sağda altta) 


bu alanda kendisinden önceki hükümetlerin yaptığı gibi ABDaskefi stratejilerinin bölgedeki bir uygulayıcısı, NATO'nun her zaman boyun eğen bir müttefiki olmadı. 
Ancak, ne dış politika alanında, ne de ekonomik ve toplumsal konularda 1981 seçimleri öncesinde 


halka verdiği sözleri yerine getirmedi. Yitirdiği güven nedeniyle de 1981'de oylarını PASOK'a vermiş olan kitlelerin tümünün yine bu partiye oy vermeleri mümkün görünmüyor. Geçtiğimiz dönemde ikisi bakan olan dört PASOK milletvekilinin de partinin tutar- 


ABD'nin dayatmaları NATO'da kaygı ve huzursuzluk yaratıyor 


Yıldızlar Savaşı projesinde 


sız, uzlaşmacı politikasından yakınarak Yunanistan Komünist Partisiyle birlikte çalışmaya baş- 


, lamış olmaları bunun bir başka 


göstergesi... 


Nitekim Papandreu da seçim kampanyasında geçtiğimiz dö- 


nemde yaptıkları ve de yapamadıkları üzerinde pek durmuyor. 
Kitlelere PASOK'u yeniden seçmelerini, kendisine bir kez dahaşanstanınmasını Amerikan vari bir seçim kampanyası içinde tekrarlayıp durduğu gözleniyor. 
Gerek PASOK, gerekse Yeni Demokrasi Partisi seçim kampanyalarını Sawyer ve Hamilton adlı iki ABD reklam şirketi kanalıyla yürütüyorlar. Çok renkli,çok debdebeli ama içi boş... Kampanyada arkasında ABD ve Bonn gerici çevrelerinin desteği olan Mitsotakis'in Yeni Demokrasi Partisinin temel belgilerinden biri ise şöyle 

“Bizi seçin ki, vergi ödemeden bir özel otoya sahip olun...” 

Öte yandan Yunanistan Komünist Partisi, her iki partinin de kendilerini satışa çıkardıkları kampanyalardan çok farklı, halkla birlikte, onun gücüne ve önerilerine dayanan bir kampanya yürütüyor. Sorunları ve çözüm önerilerini halkla birlikte her alanda, çeşitli düzeylerdeki toplantılarda tartışıyor. Halkın sorunlarına sadece seçim dönemlerinde değil, herzaman eğilmiş bir parti olarak, şimdi de yığınların karşısına bunları çözmeye toplumsal dönüşümü gerçekleştirmeye aday bir parti olarak çıkıyor. Yunanistan Komünisi Partisi, gerici “Yeni Demokrasi”nin tekrar yönetime gelmesini engelleme yolunun Yunanistan Komünist Partisini halk içinde ve parlamentoda güçlendirmekten geçtiğine inanıyor. 

Öte yandan Yunanistan Komünist Partisi Papandreu'nun Türkiye'yi bir düşman gibi göstererek başlattığı yeni silahlanma programlarına da karşı çıkıyor. 


Sosyalist ülkeler Nikaragua'ya koşulsuz yardım kararı aldı Nikaragua, ambargonun yol tığı sorunları aşmaya çalışıyor 


Sayfa 9 
Silah tekelleri bir kuruş bile vergi ödemiyor 


ABD'nin tanınmış gazetelerinden “Washington Pest” un verdiği bilgilere göre Reagan'ın başkanlık yaptığı 1981-1988 döneminde ABD" 
nin askersel harcamalari 2.3 
trilyon dolara ulaşacak. 
ABD'de 1981'den bu yana silah tekelleri sivil endüstri alanındaki tekellere kıyasla iki-üç kat karlı çıktılar. 

Halihazırda ABD'de 20 
bin büyük, 150 bin orta ve küçük işletme Pentagon için çalışıyor. Son birkaç yılda bu işletmelerin sadece birkaç tanesinin gelir vergisi ödedigi bildiriliyor. Örneğin, dev boyutlu bir işletme olan General Dynamics, 1972'den bu yana bir kuruş vergi ödemiş değil. 

e yandan Pentagon'un siparişleri silah tekellerinin. 
karlarının sürekli artmasına yolaçıyor. 26 Mart'ta ABD de Philadelphia federal mahkemesi General Eleciric șirketini hükümeti dolandırmak ve 800 bin dolarlık hileli fatura düzenlemekle suçlamıştı. Ancak bu olay da Pentagon'un, ABD'nin dördüncü büyük silah tekeli olan General Electric'e duyduğu güveni sarsmadı. Tam tersine... Olayın ardindan General Electric, Pentagon” dan 4.5 milyar dolarlık bir sipariş daha almış durumda. 


", “Yunanistan'daki ABD üsleri sökülsün” sözleri hâlâ kulakediyor, Sidi PASOK ve Pa- ve Papandreu bunları hatırlamak bile istemiyor. NATO üyesiyiz ve kalıyoruz, AET üyesiyiz ve öyle kalıy..uz. Eskiden Papandreu, Ege Denizi- nin, Türkiye ve Yunanistan halkları arasında bir barış denizi olacağını söylüyordu, Artık bundan da bahsedilmiyor. 
Tüm bu istekler Amerikaliların ve NATO'nun çıkarlarına kurban edildi. Bu durum, Limni Adası NATO askeri yöneticilerine teslim edildiğin- de açıkça ortaya çıktı. Yunanistan Komünist Partisi (YKP), her zaman, Türkiye lle aramızdaki sorunların kaynağinın NATO'ya üyeliğimizde aranması gerektiğini söylemiştir. Bu saldırgan örgütün üyesi olmasaydık, aramızda çıkacak sorunları uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve diyalog yoluyla çö- 


zerdik. 

Ancak, PASOK'un Yeni Demokrasi Partisi'nden hiçbir farkı olmadığını söylemek kesinlikle yanlış olur. 
YKP, Yunanistan'da “hiçbir şeyin değişmediğini" söyləmiyor. Fakat, “1981 seçimlerinde seçmenlerin yüzde 60'ınin seçtiği ve çok özlenen dönüşüm'e yönelik olan veya yönelebilecek olan hiçbir değişiklik olmadığı” da bir gerçek. Tam tersine, kurulu düzenin geleçekte de korunması ve sağlamlaştırılmasına çalışılıyor. 

Papandreu hükümetinin tüm seçim çalışması da buna yönelik. Yapılacak seçimleri düzenleyecek olan seçim sistemi, YKP'ni soyutlamak ve hükümet kurma görevini PASOK ile Yeni Demokrasi Partisi'ne ait bir ayncalık haline getirmek üzere hazırlandı. 

Televizyondaki seçim konuşmalarının süresi konusunda PASOK'un YKP'ne karşı olumsuz tavrı, bu duru” mun somut bir kanıtı. PASOK ve Yeni Demokrasi Partisi 270'er dakika konuşma hakkına sahipken, YKP'ne sadece 115 dakikalık bir süre tanınmakta. 


Reagan yönetiminin uzayı silahlandırma projesi bütün dünyada ve ABD'de gittikçe daha geniş çevrelerin tepkilerine yol açarken geçtiğimiz günlerde Stuttgart'la yapılan NATO parlamenterleri toplantısında ABD nin Batı Avrupalı ortaklarının ç0- Kunluğunun proje konusunda kaygılı ve olumsuz bir tavır içinde oldukları ortaya çıku, Toplanuda Fransa, Norveç ve Danimarka Batt Avrupa'nın o Yıldızlar Savaşı projesi (SDT)'ye kesinlikle katılma» masını belirtirken, Kohl'ün bile yaptığı konuşmada projenin NATO için taşıdığı bazı rizikolar üzerinde durduğu izlendi. 

Özellikle Kohl hükümetinin teknik alanda geri kalmamak için projeye katılınması gerektiği konusundaki görüşlerine SPD katılmıyor, ekonomik ve teknik açıdan geri kalmamak için Fransız uzay programına (o katılınabileceğini söylüyor. Son günlerde Sovyetler Birliği de pek çok Batı Avrupa Ülkesine uzayda barışçıl amaçlara yönelik projelerde işbirliği teklif etmiş durumda, 


Kim ne diyor? 


Mayıs ayında Danimarka Parlamentosu, ABD'nin “Yıldızlar Savaşı” projesine katılması için Danimarka'ya yaptığı çağrıya olumsuz cevap verilmesine karar aldı, 

Danimarka hükümeti NATO' 
da ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlarda bu tavrını sürdürecek. 

Federal Almanya ise ABD'nin çağrısına olumlu tavrını halen sürdürüyor. Bu konuyla ilgili olarak Federal Almanya hükümeti Mayıs ayının üçüncü haftasında Alman tekellerinin sözcüleriyle görüştü. 
Federal hükümeti Devlet Bakanı Sehâuble'nin temsil ettiği toplantıya silah tekelleri olan MBB, AEG, Dornier, Siemens, Standard Elektrik Lorenz, Rohde ve Schwarz tekellerinin temsilcileri katıldılar. 

Silahlanma uzmanlarının da katılacağı bir Federal Alman hükümet delegâsyonunun ABD'ye giderek bu konuda ABD yönetimiyle görüşmelerde bulunacağı da açıklandı. 


iğ Rİ bulamıyor | 


i 


, Federal Almanya, ABD'ye projeye katılma yönünde olumlu cevap vermeye hazırlanırken, bu arada Federal Alman tekellerine de projede pay düşmesini sağlamaya çalışıyor. 

Fransa Devlet Başkanı Mitterand ise Paris'te gazetecilere, ülkesinin projeye katılmayacağını tekrarlarken, Bonn hükümetinin projeye karşı olumlu bir tavır ia masını da eleştirdi. 

ABD'nin projeye katılması için çağrı yaptığı Ülkelerden Avustral- ya'nın Dışişleri Bakanı ise Hindistan'a yaptığı bir resmi ziyaret sirasında, ülkesinin, ABD'nin “Yıl dızlar Savaşı" projesi (SDI)'ye karşı olduğunu tekrarladı ve hükümetin resmi cevabının kısa süre sonra Washington'a verileceğini söyledi. 

20 Mayıs'ta Stuttgart'ta Sona 
eren NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısında da ABD' nin “Yıldızlar Savaşı” projesinin ve NATO ülkelerinin bu projedeki rolünün NATO içinde huzursuzluk yarattığı ortaya çıktı. 16 üye ülkeden 184 parlamenterin katıldığı toplantıda SDI projesi konusunda üye ülkelerin kuşkuları dile getiril- 


Bati Avrupa halkları geren İstemiyor 


di. Toplantıda bu projeye harcanacak paraların, dünyada yumuşamaya ve üye ülkelerin ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik olarak harcanması yolunda SPD'li parlamenter Frau Simonis tarafin» dan yapıları bir öneri de ABD, Kanada, Belçika ve Türkiye parlamenlterlerinin oylarıyla reddedildi.. 


ABD'nin en yakın müttefiklerini “Yıldızlar Savaşı” projesine katılmaya zorladığı günlerde, Sovyetler Birliği Batı Avrupa ülkelerine, uzayda barışçı amaçlarla ortak bilimsel araştırmalar konusunda öneriler yaptı ve bazı ortak araşurmalar konusunda da anlaşmaya varıldı. 


Mayıs ayı ortalarında Leningrad" da Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi İnterkozmos Komisyonu ile Balı Avrupa uzay araştırmaları örgütü ESA arasinda yapılan görüşmelerde Sovyetler Birliğinin güneşi ve Merih gezegenini incelemek üzere düzenleyeceği “Phobos” adlı bilimsel araştırma projesini ortak olarak yürütme kararı alındı. 


t amborgosu ve ekonomik müeyyideler uygulama karan almasından sonra Nikaragua'nın başkenti Managua'da toplanan Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi Ulusal Yönetimi ile Dış Ticaret Bakanlığı Kriz Dairesi yeni durumu değerlendirdiler. 

Nikaragua'nın dış ticaretin» de bugüne kadar birinci sırayı almakta olan ABD'nin uygula- 


diği ticaret ambargosu, sağlık” 


hizmetleri ile sosyal hizmetler sektörüne ve özellikle de tarım sektörüne ağır bir darbe oldu. 
Şimdi ülkenin muz, sığır eti ve şeker gibi geleneksel ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması gerekiyor. 

Devlete aitbalıkçılık işletmesi, INPESCA'ya ait tüm araçlar da ABD malı. Dolayısıyla belli bir süre içinde başka ülkelerden yeni tekneler vemakinalar alınması zorunlu, Nikaragualı balıkçıların avladığı deniz ürünlerinin yüzde 40'ı zaten bugüne kadar Kanada ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyordu, Bu ürünlerin ihracatı konusunda Fransa, Japonya, Italya ve İspanya ile çeşitli anlaşmalar yapıldı. 

Muz üreticisi BANANAIC firması temsilcileri ise Doğu ve Batı Avrupa'da yeni pazarlar arıyorlar. Muz ihracatı bugüne kadar Nikaragua'nın ABD'ye yaplığı ihracatın üçte birini oluşturuyordu ve her yıl ülkeye 
15 ila 20 milyon dolar kazandırıyordu. 

Meksika ile de petrole karşilik sığır eti verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. 

ABD'ye yapılan yıllık ihracat Nikaragua'nın toplam yıllık ihracatının ancak yüzde 16'sını oluşturduğundan, buradan do-Bacak zararın belli bir geçiş süresi sonunda kapanması mümkün. Ancak, tarım araçları yedek parçaları, gübre ve tarım ilaçları gibi ithal ürünlerine konulan ambargo, ülkeyi büyük zorluklarla karşı karşıya bıraka» cak. En çok zarar gören sektör de kaynaklarının yüzde 30'u ABD'den gelmekte olan ve zaten gelişmemiş durumdaki endüstri sektörü. 

Bu ağır durumdan kurtulmak için tutarlı ekonomik iliş- 


Ortega yığınların içinde... 


kilere ihtiyaç duyan Nikaragua" nin, sosyalist ülkelerle ticareti artırması bekleniyor. Taşıma» cilık ve İnşaat sektörlerinde Japonya'nın yanısıra Sovyet, Bulgar ve DDR ürünleri ABD'den doğan boşluğu daha şimdiden dolduruyorlar. 

Ancak Nikaragualı yöneticilerin de belirttiği gibi Nikaragua'nın bügün tüm ülkelerin desteğine ihtiyacı var, Budurumu gözönündebulunduran Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega da Avrupa'ya yaptığı ziyaretsırasındabirçok devletyönelicisiylebu konuda görüşmelerde bulundu ve anlaşmalar yaptı, 

Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin başkenti Berlin'de yaplığı basın toplantısında, sosyalist ülkelerin, burjuva iletişim araçlarının söylediğinin tam tersine, Nikaragua'ya koşulsuz yardım ettiklerini ve bunun yaşamsal önem taşıdığını söyleyen Ortega daha sonra gittiği Batı Avrupa ülkeleri Ispanya, Fransa, Italya ve İsveç" te üst düzey yöneticilerle görüştü ve bu ülkelerden Nikaragua'ya yapmakta olduğu yardımı devam ettirmeleri ve daha da arttırmaları konusunda söz aldı. 

Öte yandan, Nikaragua, ABD'nin ticaretamborgosuyoluyla ilişkileri gerginleştirme çabasına, iki ülke arasında görüşmelerin yeniden başlatılması çağrısı yaparak karşılık verdi. 


1979'dan beri sürüyor 


Ocak 1981:ABD, Nikaragua'ya söz vermiş olduğu 
20 milyon dolarlık bir krediyi vermeyeceğini açıkladı. 


. 
Nisan 1981: ABD, Nikaragua'ya yaptığı kalkınma yardımını kestiğini açıkladı. 


Ocak-Şubat 1982: ABD, Uluslararası Kalkinma Bankası ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların Nikaragua'ya kredi vermelerini engelledi. 


. 
Ekim 1982: ABD tekeli Standard Fruit Nikaragua'da muz ekimini durdurdu. Bu,ülkenin ihracat gelirinde 4 milyon dolarlık düşüşe yolaçtı, 

. 
Mayıs 1983: Washington, Nikaragua'dan şeker ithalatını azalttı. Ülke 12 mìlyon dolar zarar etti, 

. 
Mart 1984: CIA Nikaragua'nın ticaret limanlarını mayınladı, 


Kasım 1984-Mari 1985: 
CIA destekli karşı-devrimciçeteler Nikaragua'nınen önemli ihraç ürünlerinden kahvenin toplanmasını engellemek için saldıralar düzenlediler 

. 


Mayıs 1985: Reagan yönetimi Nikaragua'ya karşı ticaret ambargosu ve ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı aldı. 


Sayfa 10 


Essen Yabancılar Danışma Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmet Aktaş'la söyleşi 


SÖYLEŞİ ~ İNCELEME 


Türkiye Postası, 31 Mayıs 1985 


Erhan ÖZÇELIK 


Günlük sorunları çözümleyici 


çalışmaları küçümsememek gerek 


È 


Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Komisyonu 70'li yılların başında üye ülkelere, göçmen işçilerin ülkenin politik yaşamına katılmaları ve özellikle kendilerini ilgilendiren sorunlar hakkında görüş belirtebilmelerini önerdi. 
Federal Almanya 
Belediyeler Birliği 1974 
yılında yaptığı toplantıda, yabancıların seçme ve seçilme hakkının , olmamasından yola çıkarak belediyeler nezdinde, içinde yabancıların yer aldığı kurumların oluşturulması 
kararını aldı. Geçtiğimiz 10 
yıldan fazla süre içersinde Federal Almanya'nın birçok kentinde yabancılar danışma komisyonları ve meclisleri oluştu. Kimisi atama, kimisi ise seçim yoluyla gerçekleşen bu kurumların göstermelik olanlarının yanısıra, yabancı emekçilerin ve ailelerinin sorunlarına yerel düzeyde somut çözüm getirebilenleri de var. 
Yabancılar danışma meclislerinin nasıl oluşması ve görevleriyle ilgili tartışmalar geniş biçimde sürüyor. 
Gazetemiz “Türkiye 
Postası” bundan böyle yayınlarında konuyla ilgili çeşitli görüşlere daha geniş yer vermeye çalışacak ve göçmen işçilerin 


Ahmet Aktaş, arkadaşımız Erhan Özçelik'in sorularını yanıtlıyor 


nüş Teşvik Yasası'nda bulan politikaya karşı çalışmalar yaptık. 
Gerçi oturma ve çalışma izinleri konusu Yabancılar Yasası kapsamuna giriyor, ancak var olan hakları, yerel olanakları sonuna dek değerlendirmek gerek. Bunun için süresiz oturma izinleri ve oturma hakkı konusunda kampanya 


açtık, Bu girişimimiz sonucu oturma hakkını alan yabancıların 


sayısı kat kat arttı. Örneğin Türkiyelilerin sayısı geri dönüşlerle 

gerilemesine karşın, oturma hakkı 

alanların sayısı iki mislinden fazla 

anth. Belediyenin yabancı işçileri p Ca O a a 


kiye'ye göndermeye kalktılar. 
Derhal harekete geçmemiz sonucu, sosyal komisyondan olumlu karar çıkarttık ve bu iki arkadaşimıza iş bularak sınırdışı edilmelerini engelledik. 


Türkiye Postası: Bunlar bireysel geçici çözümler değil mi? 


Ahmet Aktaş: Doğru, biz de işte bu nedenden belediye ve eyalet düzeyinde girişimlerde bulunduk. Essen kentinin çevresindeki tüm danışma meclislerinin temsilcilerini bir toplantıya çağırdık. 
Sorunu kendileriyle görüştük. Ilkesel tavrımız, yıllardır buradaçalışan, tüm yükümlülüklerini yerine getiren göçmenlerin, elde edilmiş haklardan yararlanabilmesi. 
Hessen eyaletinde de olduğu gibi Syıldan fazla Federal Almanya'da kalmış olanlar, işsizlik yardımı ve sosyal yardım aldıkları için sınırdisi edilmemelidir. Konuyla ilgili bir yazı hazırladık. Diğer danışma meclislerinde de onaylandıktan sonra Eyalet İçişleri Bakanlığı'na 


ileti R ape ve ken eyer» 


konusunda da önemli çalışmalarımız oldu. Masraflarını belediyenin karşıladığı ve şimdiye kadar 
1 Mayıs'ta yapılan uluslararası 
Şenlikler düzenledik. Sığınma başvurusu yapanların durumu üzerine belediyeye geniş kapsamlı bir soru önergesi verdik. Yanıt alıralmaz, somut çalışmalara başlayacağız. 


Türkiye Postası: Danışma meclisinin göçmen işçi örgütleriyle ilişkileri nasıl? 


Ahmet Aktaş: Danışma meclisi yabancıların demokratik örgütlerini destekliyor, Ayrılan fon da» nışma meclisinin kültür kolu üze rinden politik ve enformatik içerikli toplantılarda ve kültürel etkinliklerde kullanmak üzere yabancı işçilerin örgütlerine ödeniyor. Ayrıca örneğin yerli yabancı dostluğunun güçlenmesi için kilise ve sendikaların düzenlediği yabanci hemşehriler haflasına göçmen işçi örgütleriyle birlikte katılıyoruz. 


Türkiye Postası: Çalışmalarınızin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 


Ahmet Aktaş: Danışma meclisi bugüne kadar seçim yoluyla değil, atama yoluyla oluşuyordu. Bundan böyle üyeler seçimle göreve gelecek. Şu anda bir seçim tüzüğü üzerinde çalışıyoruz. Görüşler genellikle liste usulü seçim yönteminde birleşiyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmaları iyi değerlendirmek gerek. Çalışmaları buraya kadar getiren bizler, hangi ulustan olursa olsun tüm yabancıların ortak sorunlarından yola çikarak, yerli yabancı dostluğunu 


“... hangi ulustan olursa olsun tüm yabancıların ortak sorunlarından 


1 


Iki resim. Üstteki Sovyetler Birliği'nden 


Işçiler tüm sorunlarını özgürce 


tartışıyorlar. Alttaki resim ABD'den. Yerlerde coplanan işçilerin suçu 


à 


büyük: Grev yapmışlar !.. 


EEE 


Bir örnek: SSCB ve bi 


Bugün Türkiye'de hükümet eden Amerikancılar her fırsatta Amerikayı örnek almak gerektiğini söylüyorlar. Amerikan cumhurbaşkanı Reagan kendi ülkesinin “tüm İnsanlığa ümit veren, yol gösteren bir ışık” olduğunu iddia ediyor. Işçi ve emekçileri alabildiğine sömürmek, başkasının sırtından geçinmek isteyenlerin gö-Züyle bakınca bu doğrudur. Ancak kimsenin hakkımı yemöden 


1 . 

. 
ibret: ABD yonu bulân Amerikan emekçilerinin yıllık ortalama izin hakkı sadece 9 gündür. Ayrica bir çok firma kağıt üzerinde yıllık izin hakkı tanımakla birlikte sonradan işçilere bü hakki kul- 


MN 


yer vermeye çalışacak 


edebilen yabancılar danışma meclislerinin oluşmasına katkıda bulunmak için çaba harcayacak, Federal Almanya'da ilk kurulan danışma meclislerinden biri de Essen kentindekidir. 
Danışma meclisi başkan yardımcısı Ahmet Aktaş ile çalışmaları üzerine yaptığımız söyleşiyi aşağıda yayınlıyoruz. 


Türkiye Postası: Essen yabancılar danışma meclisini tanıtır misimz? 


Ahmet Akt. ş: Danışma meclisi 
1975 yılında kuruldu. Üyeleri atama yoluyla belirleniyor. 26 kişilik danışma meclisinin 14 üyesi, dördü Türkiyeli olmak üzereyabancı, 
6 üye belediye meclisine seçilmiş 
kişilerden, diğerleri ise sendika ve yabancı işçiler için danışma görevini üstlenen kurumların birer temsilcisi ve belediyenin sosyal işler sorumlusundan oluşuyor. 
Danışma meclisi başkanı belediye meclisi üyeleri arasından, başkan yardımcısı ise yabancı üyeler arasından seçiliyor. Belediye meclisinde onaylanan tüzüğümüze göre, gerek belediye meclisi ve komisyonları ve gerekse semt temsilcilikleri, danışma meclisinin çalışma alanına giren konularda yazılı olarak görüşümüzü almak zorundalar. Oluşan komisyonlara, oy hakkı olmamakla beraber, bilirkişi olarak bir danışman gönderebiliyoruz. Danışma meclisinin çalışma alanı, göçmen işçilerin geldikleri ülkelerdeki politik sorunların dışında, yabancılarla ilgili her konuyu içeriyor. 


Türkiye Postası: Danışma meclisinin işçilerimizin yakıcı sorunlarinin çözümü İçin bir katkısı olabiliyor mu? Örneğin oturma ve çalışma izinleri konusunda ne gibi çalışmalar yaptınız? 


Ahinet Aktaş: Bonn'daki hükümet değişikliğiyle sertleşen, yabancıların sayısını azaltmaya yönelik olan ve bir ifadesini Geri Dö- 


alanların sayısı iki mislinden fazla 


arttı. Belediyenin yabancı işçileri bilgilendiren afişler çıkartmasını ve yabancılar dairesindeki memurların göçmen işçileri hakları konusunda aydınlatmasını sağladık. Memurlar artık keyfi tavır takınamıyor. Çalışma dairesi ise özel çalışma izni almaya hak kazanmış olanları başvurmaları için uyarıyor. İşyerlerinden, iş kollarından bağımsız özel çalışma izni alanların iş bulmasında kolaylık sağlıyor. Tüm bu başarılar yabancılar danışma meclisinin girişimleri olmaksızın elde edilemezdi. 


Türkiye Postası: Yabancılar Yasası'nın 10. maddesine göre sosyal yardım alan yabancı işçiler sınırdış edilebiliyor. Bu alanda başanlı çalışmalarınız oldu mu? 


Ahmet Aktaş: Sizin de belirttiginiz gibi bu konu federal düzeyde yasa ve yönetmeliklerle ve cyalet düzeyinde genelgelerle belirleniyor. Ancak eyaletler ve aynı eyaletin çeşitli kentleri arasında uygulamada farklılıklar söz konusu olabiliyor. Yabancılar danışma meclisi olarak küçümsenmeyecek çalışmalar yaptık ve girişimlerimiz sonucu iki ailenin sınırdışı edilmesini önledik. Bunlardan Özdemir ailesinin reisi madende ağır bir kaza geçirdi ve iş gücünü kaybetti. Işsiz kaldı ve sosyal yardim aldığı için sınırdışı edilmek istendi. Hasta soyadlı arkadaşımız ise işyerinde iki kez kalp krizi geçirdi ve çalışamaz hale geldi. 
Kendisinin süresiz oturma izni olduğu için eş ve çocuklarını Tür- 


FE in o aidais? 

Türkiye Postası: Danışma meclisleri arasında işbirliği konusu ae bunu biraz daha açabilir miyiz? 


Ahmet Aktaş: Daha önce de belirttiğim gibi birçok sorunumuzun kökü belediye sınırlarını aşıyor. Bu yüzden, aynı eyaletteki danışma meclisleri görüş vedeneyim alışverişi yapmalı ve hiç olmazsa eyalet düzeyinde ortak çikışlar gerçekleştirmelidirler, Bizim amacimiz Kuzey Ren Vestfal- ya düzeyinde bir koordinasyonun oluşabilmesi ve eyalet hükümetini etkileyebilmesidir. 


Türkiye Postası: Diğer çalışmalarınızdan da söz eder misiniz? 


Ahmet Aktaş: Çalışmalarımız arasında önemli konulardan biri çocuklarımızın eğitim sorunudur. 
Belediyenin okul komisyonu çalişmalarına yoğun olarak katıliyoruz. Özellikle üzerinde titizlikle durduğumuz konular şunlar; Anadil derslerinin düzenli verilmesi, özel yabancı sınıfların açılmaması, ek destek derslerin verilmesi, Essen üniversitesinde öğretmenlerin ve öğretmen olacak Öğrencilerin eğitimi ve öğrenim malzemesi hazırlama projesinin desteklenmesi, Bu nedenledir ki, Essen'de lise öğrenimi gören yabancı öğrencilerin oranı diğer kentlerdekinden çok daha yüksektir. Diğer taraftan gençlerin spor, serbesi zamanlarını değerlendirmesi, ve kültürel etkinlikleri 


yola çikarak, yerli- yabancı dostluğunu güçlendirici ve en yakıcı sorunlarımızın çözümü doğrultusunda çalışmalar yaptık...” 


güçlendirici ve en yakıcı sorunlanmizin çözümü doğrultusunda, çalışmalar yaptık. Tersi bir anlayış, yani konuya milliyetçi bir açıdan yaklaşım, kesinlikle yabancı ailelerin çikarlarıyla bağdaşamaz. 
Yabancılara bu toplumda eşit haklareldeetmenin yolu milliyetçilikten değil, halkların dostluğu anlayışından geçiyor. Essen'deki deneyimimiz, o kazanımlarımız açıkça bunu ortaya koymaktadır. 
Yabancılar danışma meclisi seçimleri yapılırken milliyetçiliği, dini duyguları öne sürüp oy avına çıkan obezirganlar konusunda yurttaşlarımızı uyarmak zorundayız. 


Türkiye Postası: Yerel seçim hakkı konusunda ne diyorsunuz? 


Ahmet Aktaş: Gerçi önemli adımlar attık, ancak en iyi yabancilar meclisi dahi yabancıların seçme ve seçilme hakkının yerini tutamaz. Onlarca yıldır burada yaşayan ve çalışan insanlar toplumda söz sahibi olmalıdırlar. Bu hakkın tanınması kaçınılmazdır. 
Yabancılar danışma meclisleri güncel sorunlarla uğraşırken bu hedefi kesinlikle gözardı etmemelidirler. 


İşte bir mutluluk tablosu. Ancak insanlarımız her zaman böyle mutluluk tabloları çizebiliyorlar mı? 


Sorunlar öylesine karmaşık ve çok ki... 


malı olarak veriyor ve kararı okuyucularımıza bırakıyoruz. 


Hastalık sigortası 


Amerika'da kanuni hastalık sigortası yok, Emekçiler ya özel sigorta şirketleriyle ağır koşullarda özel anlaşma yapmak, yada tedavi masrafını cebinden ödemek zorunda. Bu ise orta halli insanlar için büyük bir yıkım oluyor, çünkü özellikle hastahanede tedavi çok pahalı» 

Bazı büyük şirketler personellerini sigorta ettiriyorlar, fakat bu da şirketin keyfine kalmış. Ancak “düşkün” denecek çok fakirler ve emekliler için devlet tedavi masraflarını ödüyor. Örneğin bir arabası veya evi olan “düşkün” sayılmayacağı için eğer özel bir şirketle anlaşmamışsa tedavi gerektiren bir hastalığa yakalananla beraber ailesi de perişan oluyor. 


SSCB 


Tedavinin her türlüsü tamamen parasız. Ayrıca tedavi gerektirecek bir hastalığı olmayanlar da sürekli doktor kontrolünden geçiriliyorlar (parasız), böylece hastalıkları daha baştan önlemek mümkün oluyor. 


Hastalık parası 


Amerika'da hastalık parası ödenmiyor. Hasta olup çalışamayan bir emekçinin hiçbir geliri kalmıyor. Bir kenarda birikmiş parası yoksa hastalığın yanısıra açlık da başlıyor. 


SSCB 


Beş yıldan az çalışmışlara kazançlarının yüzde 80'i, sekiz yıl veya daha fazla çalışmış olanlara kazancının yüzde 100'ü hastalık parası olarak ödeniyor. Hastalığın ilk yedi gününde para ödenmiyor. 
Hastalık parası yeniden işbaşı yapıncaya veya emekli olana kadar ödeniyor. 


İşsizlik 


ABD 


Amerika'da işsizlik sigortası işçi ve emekçilerin ancak bir bölümünü kapsıyor. Sigorla, kendi kabahati olmadan işsiz kalanlara son kazancının yüzde 
30 ile 50'si oranında bir parayı 
en fazla 26 hafta süreyle ödüyor. İşsizlik sigortası kapsamında olmadığı için hiç para alamayan emekçiler de var, 


SSCB 
Sovyetler Birliği'nde en son işsiz 13 Mart 1930'da iş bul- 


duğundan 55 yıldır işsizlik diye bir sorun kalmamış bulunuyor. 


İşten çıkarma 
ABD 


Patron işçiyi istediği anda işten atabilir. Ihbar süresi, itiraz imkanı yoktur. Yirmiyıldıraynı firmada çalışmış da olsa, patronun emekçiye “yarından itibaren işe gelme” demesi sık rastlanan bir olaydır. 


SSCB 


Sovyetler'de işten çıkarma ender rastlanan bir uygulamadır ve ancak aşırı disiplinsizlik gibi durumlarda sözkonusu olabilir. Bu konuda sendikaların kesin veto hakkı vardır. Işyerindeki sendika temsilciliğinin rizası olmadan kimse işten çıkarılamaz. 


Yıllık izin 


Amerika'da yasal yıllık izin hakki yoktur. Firmalar kendi keyiflerine göre yıllık izin vermektedirler. Milyonlarca emekçinin ancak yılda 6-7 gün izin hakkı vardir. ABD Çalışma Bakanlığınca yayinlanan bir istatistiğe göre sayıları 107 mil- 


n K D rE sohradan işçilere bü hakki kulünmamalari için baskı papmakta, işten atarım tehdidi savurmaktadır. 


Sovyetler'de genellikle yıllık izin hakkı 24 gündür (işgünü). 
Ağır işlerde çalışanlar (çelik işçileri, maden işçileri) için izin hakkı 36 gündür. Bazı özel koşullarda izin hakkı 48 güne kadar çıkabilmektedir. Buna karşılık işhayalına yeni. başlayanlarin izin hakkı 18 gündür. 


Emeklilik hakkı 
ABD 


Bir yıl öncesine kadar kadın olsun, erkek olsun emekçiler65 yaşında emekli olabiliyordu. 
Reagan'ın hazırlattığı bir yasa ile emeklilik yaşı kadınlar ve erkekler için 67 yaşa çıkarıldı. 
(Bu yasa hemen değil, belli bir süre sonra uygulamaya koyulacak). 


SSCB 


Genel olarak erkek emekçiler 
60 yaşında (en az 25 yıl çalışmış olması lazım), kadın emekçiler ise 55 yaşında (en az 20 yıl çalışmış olması lazım) emekliye ayrılabiliyor. 

Ağır işlerde veya zor iklim koşullarında çalışanlar ise çok daha çabuk emekli olabiliyor, Örneğin bir maden işçisi 50 yaşında, röntgen uzmanı kadın doktor veya bir hostes 45 yaşında, bir lokomotif sürücüsü 50 
yaşında emekliye ayrılma hakkına sahip. 

Beş veya daha fazla çocuk doğurup 8 yaşına kadar büyütmüş bir kadın 50 yaşında (en az 
15 yıl çalışmış olması lazım) 
emekli olabiliyor. 

Meslek hayatına atıldıktan sonra (örneğin bir fabrikada çalişmaya başladıktan sonra) yeniden meslek öğrenimine veya yüksek öğrenime devam edenlerin öğrenim süreleri çalışma süresinden sayılıyor. 

Emeklilik maaşları aylik ka-Zancın yüzde 50-75 kadarı tutuyor. Düşük gelirli emekçilerde ise maaşın yüzde 100'ü emekli maaşı olarak ödeniyor. 

Emekliler isterlerse hem çalışıp hem de emekli maaşı alma (yani çift maaş) hakkına sahip. 


mee 
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SANAT/KÜLTÜR 


Sayfa 11 


Nazım Hikmet'in 22. ölüm yildönümü dolayısıyla büyük şarimizin fikirlerini, kişiliğini, hayatını öğrenmek isteyenler için zengin bir hazine oluşturduğu halde bir çoğumuzca pek tanınmayan bir kaynağa işaret etmek istedik: Nazım'ın mektupları. Okuyucularımıza bir fikir verebilmek için Nazım'ın bundan 35-40 yıl önce 

Memed Fuat'a Bursa Hapisanesi'nden yazdığı bir mektuptan uzunca bir bölümü aktarıyoruz. Mektubu DE yayınevince 1968'de yayınlanmış olan “Oğlum, canım evladım, Memedim” kitabından aldık. 


swulnsanın kendinden bahsetmesini pek sevmem. Ama sana kendimden bahsetmek, kendi kendimle konuşmak gibi bir şeydir. Bak, Memet, bana öyle gelir ki, beni, mesela bugün piyasadaki öteki şairlerden ayıran şeyler, sırasıyla değil, gelişigüzel şunlardır: Evvela konkre-insan sanatkar olarak, insanlar arasındaki bütün münasebetler -istihsal (üretim) münasebetlerinden fikri münasebetlere kadar - geçmişleri, halleri ve gelecekleriyle, benim için muamma değildir. Bu münasebetler hakkında -doğruluğunu bütün bir tarih boyunca ispat etmiş gayet aydınlık, açık kanaaterin, fikirlerin adamıyım. Insanların ne hali, ne geleceği hakkında ümitsiz değilim, Fakat hayalperest de değilim. Realist-diyalektik-materyalist bir iyimser insanım, Hayatımı ve sanatımı yaratıcı, geniş halk yığınlarının hayatına ve yaratıcılığına bağlamışım. Bunda samimiyim, palavracı değilim. 
Gerçek olarak kabul etmediğim şeye, gerçekliğini hatta ispat etmemiş olan şeye inanmam ve inan- 


ear 22. yıldönümünde 


meyeceğini anlamış, hale kızgın -burjuvaziye- istikbali ister istemez aksettiren -Balzac'da olduğu gibi- yahut mazi hasretlerini en marazi şekiller- de verip okuyucuya ister istemez daha güzel bir dünyanın hasretini çektiren -Dostoyevski'de oldugü gibi- muharrirlerdir (yazar). 

Şimdi, ben bütün bu söylediklerimden dolayı, yaptığım işin bir eğlence, bir hoşça vakit geçirme işi değil, mesuliyetli bir iş olduğuna kaniim, yani mesleğimi sayarım ve ciddiye alırım, bu hususta meslek ve insan haysiyetim vardır. Ne tuhaf, kendimi methediyormuşum gibi oluyor ama, ne yapayım, sahte tevazu da kibir kadar kötüdür ba- 


zen, 

Bir mesele daha: hiçbir zaman, tamam, oldu, kemale ulaştım demeyi aklımdan geçirmedim, oldum dediğim gün öldüm dediğim gündür. Insanlara her seferinde onlara daha layık eserler vermeye çalışırım, bu çalışmamda başarı gösteririm göstermem o başka mesele, fakat buna büyük bir ciddiyet ve haysiyetle çalışır çabalarım, 

Muhteva (içerik) için bü kadarı yeter. Gelelim şekle, Şekilde katiyen sekter değilim, yani softa değilim. Muhtevama uygun şekli ararım. Bu hususta da beşeriyetin (insanlık) benim saham- da -şiir sahasında- elde ettiği bütün başarılardan faydalan le tabia “cemiyetin 


Nazım'dan A. Kadir'e, A. Kadir'den genç kuşaklara 


Gazetemizin 52. sayısında üzücü bir haber vermiştik. “Türk şiiri bir kez daha öksüz kaldı: A.Kadir öldü” diye. Biz böyle derken de gerçekte biliyorduk ki, şiirimiz de, bizdeöksüz kalmamıza karşın şiirimizin geçmişten günümüze tüm ustalarını, halkımızın tüm 


onurlu, yiğitozanlarınıdeğerli yapıtları, örnek kişilikleri ölümsüz kılacaktır. 

Bugüne kadar Türkiye Postası olarak olanaklanmız ölçüsünde halkımızın, yurdumuzun gerçek değerlerini, saygın kişiliklerini, yalnız doğum-ölüm yıldönümle- 


rinde değil, her fırsatta anmayı, daha ayrıntılı yönleriyle anlatmayı, genç kuşaklara yansıtmayı görev saydık. Bu tavrımizı daha da geliştirerek sürdürmeye çalışacağız 

Bu sayıda, sanat sayfamızda üç ay önce ölüm haberiyle birlikte 


A. Kadir simdi şiirleriyle yaşıyor... Işte birkaç örnek... 


Benim anam hep ağlardı 


Tüm ağlayan analara 


adadım ben bu şiiri 


Ablama ağlardı. 
Girmişti ablam dikimevine. 


Ağrına gitmişti anamın. 


Anam ona ağlardı. 
Benim anam hep ağlardı. 
Evimize yılda iki lira getiren bir erik ağacımız vardı. 
Kurudu. 
Anam ağlardı ona. 
Benim anam hep ağlardı. 
Ekmek kırıntıları atardı Ayyaşlığa vurmuştu sonra. karda seken serçelere O benim umacımdı. ve ağlardı. 
Öldü çıldırarak. Ezanı duyardı Anam ona ağlardı. ve ağlardı. 
Çiçekleri sulardı 
Benim anam hep ağlardı. ve ağlardı. 
Ağabiğme ağlardı. 
Gitmişti çok uzaklara ağabiğm oniki yaşında Benim anam hep ağlardı. 
parasız bir yatılı okula Oniki yaşında kış ortasında geçmişti Ziganalanı. Ablam bir gün gelin oldu gitti. 
Anam ona ağlardı Benim de bir gün mahpusaneye düştü yolum. 
Kapımızı postacı çalsa ne zaman, mektup gelse ne zaman ağabiğmden, Anam ne zaman kurtulmuştu ağlamaktan, ne zaman mektup yazsak bir ağabiğme unuttum. 
türkülü, mânili, anam ağlardı. Yoksa benim anam hiç mi yaşamadı? 
Benim anam hep ağlard , Öyleyse bu akan ne Bana a; , parmaklarımın ucundan? 
Ben giderdim okula çok sabah harçlıksız, Bu akan o da ağlardı bana. gözyaşı mı, yoksa kan mı? í 
Benim anam hep ağlardı, (Sanat Emeği, Haziran 1978) 


Nazım'ı gördüm 


yaşamı ve yapıtları hakkında genel bilgiler de verdiğimiz usta ozan A.Kadir'in üç şiirini sunuyoruz, Ozanın altmışından sonra yazdıkları arasında yer alan bu Şiirlerden de görüleceği gibi, berrak bir toplumsal bilince varmış usta ozan için altmış yaş, yetmiş yaş pırıl pırıl bir gençlik dönemidir. A.Kadirustanın yaşıtı bireyci, bunalımcı anlayışın ozanlarının aynı dönem yazdıkları şiirlerle onun şiirlerini o karşılaştıracak olursak, bu söylediğimizin ne kadar doğru olduğunu daha da somut görürüz. Bu tür ozanların şiirleri umutsuzluk, karamsarlık, kuşku ve umursamazlıklarla, işe yaramaz, anlaşılmaz biçim ve söz oyunlarıyla doludur. 

A.Kadir'in şiirini böylesine genç birakan, umutlu, duru ve erdemli kılan nedir? Herşeyden önce, kişiliğine, toplumsal bilincine kaynaşmış olan: şiirimizin toplumcu geleneği! Yunuslardan, Pir Sultanlardan sürüp gelen bu geleneğin çağımızdaki ilk ustası Nazım'dır ve A.Kadir kuşaktaşi diğer toplumcu ozanlarla Nazım'ı günümüze bağlayan ustaların en önde gelenlerindendir, Kırklı yıllarda H.izzettin Dinamo'yla, Rifat Igaz'la, Enver Gökçe'yle Nazım'dan sonraki toplumcu şiirkuşağımızın oluşmasında büyük yeri olan A.Kadir'in şiirinden ve kişiliğinden özellikle şiire tutkun okurlarımızın, genç ozan arkadaşlarımızın edineceği zengin deneyimler vardır. Onun ozan kişiliğinden alınacak önemli dersler vardır. 

A.Kadir usta da, Nazım gibi, kuşaktaşı öteki toplumcu ustalar gibi göstermiştir ki, ozanlık, gerçek ozanlık, usta ozanlık, yalnız şiir yeteneğiyle ve hatta yalnız doğrulan kağıt üzerinde dile getirmeyle sağlanmıyor. Yaşantıda da, kişilikte de tularlılık, emek ve söylediğine uygun davranabilme grkihon Inandığı, savunduğu 

pçelere uyg yi k vi d ni böylesine se faz A 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deleyen eserdir, Dante'nin Ilahi Komedi'si temelinden itibaren bir siyasi kavga eseridir, falan filan... Bütün bunlara rağmen, maziye hasret çeken 


lar bir küllün parçalarıdır. Musikide şiir, resim, heykel, mimari ve şiirde resim, musiki, heykel, mimari falan filan vardır. Bunun aksini iddia etmek bilgilerimiz arasındaki diyalektik bağı görmemek demektir. 

Sana bir meseleden daha bahsedeceğim. Anne- 


ni tanıyıncaya kadar, muhteva meselesinde bir bakıma sekterdim. Mesela, insanlar arasındaki sevda münasebetlerini yazmazdım. Anneni tani- 


öyle eserler vardır ki onlar da büyüktür. Bunlara, mesela Dostoyevski'de ve Balzac'da rastlarız. 


Ama, ayrı ayrı zaviyelerden her ikisi de maziye hasret çektikleri halde, mazinin bir daha geri gel- 


dıklan sonra onun yaratıcı tesiriyle bundan da kurtuldum. Bir sevda şiirini, ama sahici bir sevda şirini, bir kavga şiiri kadar seviyor ve sayıyö- 


(Günümüzde pek kullanılmayan birkaç kelimenin açıklamasını parantez içinde biz ilave ettik). 
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A â Çi gör yemi a klar, Nâzım'ı gördüm, harç 

karıyordu, 
Nâzım, kan ter içinde. 
Nâzım'ı gördüm, çocuklar, yükselen yapıya 


tırmanıyordu, 
Nâzım, elinde mala. 


Nâzim'ı gördüm, çocuklar, Nâzım'ı gördüm fabrika kapısında, 
Nâzım nöbet tutuyordu. 
Nâzım'ı gördüm vapura binerken iskeleye yaklaşırken Nâzım'ı, 
Nâzım, bir kulaç Köpük. 


Nâzim'i gördüm, çocuklar, elinde bir demet menekşe, bir evin kapısını çalıyordu, 


Sait Faik Ödülü yine Tarık Dursun K'nın 


Çağdaş Türk edebiyatında küçük hikaye alanında kendine özgü sesi, duyarlığı ve şiiriyle apayrı bir ses olarak yaşayan Salt Faik'in 
ölümü üzerinden, 11 Mayıs'ta, 32 
yıl geçti. 1906 yılında Adapazarı'nda doğan yazar 1954 yılının 11 
Mayıs'ında Istanbul'da ölmüştü. 


Şiirle düz anlatımın, hayalle düşün, gerçekle gerçeküstünün karıştığı; en gerçekçi temalar yaelmedik fantazilema ne olursa olsun hep insanın: acılan, sevgileri, kusurları yücelikleriyle insanın ve sevginin anlatıldığı küçük hikayeler Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Kumpan- ya, Havuz Başı, Son Kuşlar, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Az Şekerli, Tüneldeki Çocuk, Mahkeme Kapısı adlı kitaplarda toplandı. Medar-i Maişet Motoru(daha sonraki baskılarda Bir Takım Insanlar), Kayıp Aranıyor yanında, tek şiir kitabı olan Şimdi Sevişme Vakti ölümden bir yıl önce yayınlandı. 


Sait Faik'i ilgilendiren öncelikle insandı. O alışılmış anlamıyla bir “dava yazan” değildi. Ama insana derinden eğilen her gerçek namuslu sanatçı gibi, kendisini demokrasi düşmanlarının baskı- 
-lan altında bulmakta gecikmedi. 

1940'da Şahmerdan kitabında yer > alan Çelme adlı küçük hikaye yü- i zünden Sıkıyönetim Mahkeme- 


sinde yargılandı ama beraat etti. 
1944 yılında Mödar-i Maişet Motoru adlı romanı toplatıldı. 
Hikayeci olarak, dünya bakışı olarak, insanı içinde yaşadığı toplumsal ortam ve doğa içinde anlatmaya çalışan Sait Faik, 1940- 
1950 döneminde verdiği ürünlerle, henüz işçi sınıfının topluma damgasını basmaya başlamadığı, kapitalizmin henüz birikim döne- 


minde olduğu sıçramaya hazırlandığı bir dönemde, sanayileşen, gecekondulaşan büyük kentlerin küçük insanlarının yazarı oldu. 
Yaşadığı ve öldüğü Burgaz adası onun doğal çevresiydi. Balıkçıları, serserileri, sokak kedilerini anlattı oradan. Yeni türeyen gecekonduların. insanlarını, iş paydosunun gece tramvaylarını, ezik işçileri, işçi kızları, sınıf sa- 


DUYURU 


FIDEF Sanat ve Kültür Sekreterliği Federal Almanya'daki Türk ve Kürt tüm sanatçılar, Alman kamuoyuna tanıtmak amacıyla bilgilendirme broşürleri hazırlamaktadır. 


Amatör veya prolesyonel sanatın her dalıyla İlgili ayrı ayn çikarılacak bilgilendirme broşürlerinde sanatçının kültür daireleri, halk yüksek okulları, müzik okulları vb. yerlere doğrudan İlişkiler kurabilmesi, yapıtlarını tanıtabilmesi, yeni yeni olanaklara kavuşabil- 


mesi amaçlanmaktadır. 


FİDEF Sanat ve Kültür Sekreterliği bu bilgilendirme broşürlerini olanakları ölçüsünde en geniş kuruluşlara sanatçıları tanıtmaya 


katkıda bulunmak istemektedir. 


İlgi duyan tüm sanatçıların aşağıdaki bilgileri Ağustos ayı sonuna kadar FİDEF Genel Merkezi'ne postalaması gerekmektedir. 


İstenen bilgiler: 


1. Sanatçının adı soyadı ve kısa bir özgeçmişi (bir daktilo sayfası). 
2 Sanatçının yapıtları hakkında kısa bilgiler 
3. Sanatçının siyah-beyaz bir fotoğrafı 


4. Adresi, varsa telefon numarası 


Postalama adresi: FİDEF, Lichtstr. 31, 4000 Düsseldorf 1 


vaşımının. henüz yükselmediği bir dönemde kişisel sıkıntı, acı, bunalımları öne çıkan insanları anlattı. 1950'lerde hapishaneden yeni çıkmış Nazım Hikmet, eşi Münevver, romancı Peride Celal, en büyük dostları Ada balıkçılarının yanında onun toplumsal çevresini oluşturan insanlardı. 
Sonra Beyoğlu meyhaneleri ve o yılların Istanbul sanatçı, yazar ortamı, O bu ortamdan çıkarak, hepsinden birşeyler özümseyip yepyeni bir üslup yepyeni bir ses koydu ortaya. Küçük hikaye alanında, günümüze kadar aşılabildiği de kolay kolay söylenemez. 


1985 Sait Faik Ödülünü 
Tarık Dursun K. aldı 


Sait Faik Abasıyanık adına konan hikaye ödülünü, bu yıl hikayeciromancı Tarık Dursun K.aldı. 
Tarık Dursun K. aynı ödülü 1967 
yılında da “Yabanın Adamları” adli hikaye kitabıyla almıştı. Tarik Dursun K. ödül töreninden sonrâ görüşlerini. dile getirirken Sait Faik'i“Hikayemiziçağdaşlaştıran, çağdaş hikayenin ne olduğunu ne olmadığını bize örnekleyen sahici bir hikaye ustası, birdenek taşı, bir klavuz hikayeci” olarak niteledi. 
Ancak kendi yazarlık çizgisi olarak Sait Faik yerine Orhan Kemal'i usta bellediğini de sözlerine ekledi. 
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gözlerinin içi gülüyordu. 


Nâzım'ı gördüm, çocuklar, 

yol ortasında kalakalmıştı, 

Nâzim'i gördüm, bakıyordu kıpkızıl akan kana, 

Nâzım'ı gördüm, çocuklar, 

kederden ufalmıştı. 


Nâzım'ı gördüm, çocuklar, koşuyor ve bağırıyordu: Insanlar, insanlar, insanlar! 
Nâzım'ın elleri açılmış çiçek. 
Durun, kardeşler, durun, kardeşler, 
Nâzım bir iki laf edecek. 


Nâzım'ı gördüm, harç karıyordu. 
Nâzım'ı gördüm, kan ter içinde, 
Nâzım'ı gördüm vapura binerken, iskeleye yanaşırken Nâzım'i. 
Nâzım'ı gördüm, elinde menekşe. 


Nâzım'ın elleri açılmış çiçek. 
Nâzım'ı gördüm, çocuklar, Nâzım'ı gördüm, Nâzım'ı, 


Geçen yıl Mayıs ayında kaybettiğimiz tiyatro sanatçısı, sanat adamı Vasıf Öngören ölümünün birinci yılında Türkiye'de ve son olarak yaşadığı ve çalıştğı Hollanda'da bir sanatçıya en yakışacak biçimde, kendi eserleriyle anıldı. Amsterdam" da Balie Tiyatrosu'nda 19 Mayıs'la yapılan anma gecesinde tiyatro oyuncusu Meral Tay- gün, Vasıf Öngören tarafından sahneye konan, Nazım Hikmet" in - “Memleketimden (İnsan Manzaraları"nı İngilizce ve Türkçe olarak dialar eşliğinde 

nadi. Tiyatronun girişinde 

gören'i tanıtan fotoğrafların ve yine sanatçı Yunus Saltuk tarafından yapılmış olan büstün yer aldığı sergi ilgiyle izlendi. 
Öngören'in Türkiye'de Dostlar Tiyatrosu tarafından sergilenmekte olan, Türk tiyatrosunun en sağlam yapıtlarından sayilan “Asiye Nasıl Kurtulur” ve yine onun yönetim biçimiyle 


Vasıf Öngören anıldı 


k NA iğ e ie Ty ME ği yakla yana ineşe fu, 
“dünyayi kucaklayarak. | (Varlık, Aralık 1944) 


Tutuk şiir 
Yanaşır gibiydiler bir iskeleye. 
Çıkamaz gibiydiler karaya. 
Okur gibiydiler bir kitabı. 
Getiremez oydir sonunu, 


Buradaydılar az önce. 
Şimdi nerdeler? 


Gittim ormanın kokusunu emmeye. 


Kurumaz bu ağaçların kökleri, 
Sulanmış alın teriyle. 


Insanı zincirinden, 
Geceyi derisinden. 


(Varlık, Mart 1985. 
Yayınlanan son şiiri) 


Hollanda'da sergilenmekte olan “Memleketimden İnsan Manzaraları” Öngören'in bir tiyatro yazan vesanalçısı olarak önemini bir kez daha gözler önüne sererken, İşçi sınifinin yanında, İşçi sınıfı için savaş veren devrimci kişiliğinin ölüme veyıllara kolay yenilmeyeceğini de bir kez daha kanıtlıyor. 
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şiliğini böylesine geliştirmek; İşte gerçek ozanları, gerçek toplumcu ozanları diğerlerinden ayıran başta gelen niteliklerden biri. 

Yine A.Kadirustada bize gösteriyor ki, gerçek bir ozan toplumcu bir ozansa, o ozan aynı zamanda dürüstlüğüyle, açık sözlülüğüyle, zorbalığa ödün vermeden karşı duruşuyla, zorluğa, aciya yakınmadan katlanmayı bilmeşiyle, haksızlığa karşı çıkmasıyla, doğru bildiğini sonuna kadar savunabilmesiyle, her türlü olumsuzluğa, yıkıma karşı çevresine umut ve güven aşılamasıyla... Bütün bunları ve benzer olumlu nitelikleri, yaşamının her döneminde, en küçük her biriminde uygulayabilmesiyle örnek bir insan, öncü bir insan, olgun bir insan olmak zorundadır. İşte usta ozanlığa eriş» mek isteyenlerin başarması gereken zorlu sınav! A.Kadir usta bu zorlu sınavı başaran ender ozanlarımızdan biri olma mutluluğu- na erişmiştir. 

Toplumcu şiir geleneğimize yeni katılacak genç yetenekleri, şiirsever okurlarımızı, Nazım ustanın ölüm yıldönümünde, aynı geleneğin sürdürücüsü A.Kadir ustanın şiirleriyle; onurlu örnek kişiliğiyle başbaşa bırakıyoruz. 


O. Taylan'ın hasret resimleri sergileniyor 


Barış Derneği davasından halen tutuklu olarak yargılanan ressam Orhan Taylan'ın cezaevinde yapti-È tablolardan oluşan “Hasret Resimleri” sergisi 14 Mayıs'ta Ankaga Tanbay galerisinde açıldı. Serginin açılışı Türkiye'de, özellikle aydın ve sanatçı kesimlerde demokratik bir eylem niteliği kazandı. Unutulmaz | Mayıs 1976'nın ünlü işçi elleri afişinin de çizgicisi olan ve işçi sınıfının günlük yaşam ve savaşımından pek çok sahnenin, pankartlara, afişlere, duvar resimlerine geçmesine katkıları bulunan ressam Orhan Taylan'ın 17. 
kişisel reşim sergisi olan Hasret Resimleri, özgürlüğe, yaşama, güzel günlere hasreti yansıtıyor. Hasret resimleri Orhan Taylan'ın hapisanede yaplığı resimlerden oluşan ikinci sergisi. 


SİZİN İÇİN GÖRDÜK, DUYDUK, OKUDUK 


“Ortadireğe hep birlikte acıyacağız, sızlanacağız, yakınacağız. Amakimsenin elinden birşey gelmez”. Türkiye'nin en zengin üçünden biri olan Sakıp Sabancı 


“Zeytin pahalıysa siz de peynir yiyiniz.” Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral 


“Şevket beyle diyaloglarımız bütün dünya ülkelerini ktskançlıktan çatlatacak düzeyde.” Halit Narin 


“İşçinin derdini Türkçe anlatamadığım için İngilizce öğreniyorum.” Türk İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz 


“Hiçbir şeyi kendine dert etmeyeceksin.” 103 yaşına basan Celal Bayar 


“Bende Allah'ın verdiği çok güzel bir surat var.” Sinema oyuncusu Kemal Sunal 


“En fakir Başbakanım. Maaşım Suudi Arabistan'da çalışan bir işçininkinden biraz fazla.” Başbakan Turgut Özal 


“Erken emekli olursan evde kavga edersin... Emekli olduktan sonra beş yıl maaş ödenmesi yeterli.” Emeklilik yaşını yükseltmeye çalışan Başbakan Özal 


“Eskiden Peeyizyon `da bunlardan hiç puan al, 


Anneler, “Anneler Günü”nde hapishane kapılarındaydı 


Hapishanelerde de Anneler Günü bekir 


Türkiye'de, ilk anneler günü 30 yıl önce kutlanmıştı. Önceleri bir <% çiçek, bir öpücük falan derken, 

şimdi mutlu azınlığın çocukları an- sm annelerine, hatta öğretmenlerine otomobiller, mücevherler hediye etmekte yarışıyorlar. Anneler günü, bu yıl da Türkiye'de özellikle kentsel kesimlerde, herkesin kesesine, gücüne göre hatırlanırken, diktatörlüğün hapisanelerinde de kutlandı. 

O gün için, bazı tutukluların annelerine çocuklarıyla açık görüş olanağı sağlandı. Ama tabii dakikalarla sınırlı olarak ve tabii yine tutuklular arasında çeşitli ayrımlar yapılarak ve kimine “yaşı büyük”, kimine “kağıdı yok”, “annesi olduğu nerden malum” türünden bürokratik engeller çıkarılarak...O gün sabahın erken saatlerinde Mamak, Metris ve diğer askeri tutukevlerinin - kapılarında büyük bir kalabalık 
birikti. Anneler, evlatlarıyla 20 
dakikalık bir mutluluğu yaşayabilmek için bazen günlerce süren yollardan gelmişlerdi. “ “Görüş bitti” diyen görevliye “daha 19 dakika oldu, ne olur 

bir dakikamı çalma” diyen, tüm evlat sevgisini o küçük bir dakikaya sığdırmaya çalışan analar, anneler gününe 

buruk bir acı kattılar. 


OE esi 


Mısır'da 1001 Gece Masalları toplatıldı 


Yüzlerce yıldan bu yana Doğu-Arap kültürünün yarattığı en ünlü, en yaygın ve karakteristik ürünler- den biri sayılan “1001 Gece Masalları”, geçtiğimiz günlerde Mısır İçişleri Bakanlığı'nın emriyle “gençliğin ahlakını bozduğu” gerekçesiyle toplatıldı. İçişleri Bakanlığı, ayrıca “1001 Gece Masalları”nı basan üç yayıncı ı hakkında “Sansürden geçmemiş müstehcen kitap basmak” iddiasıyla dava açtı. Mısır İçişleri Bakanlığı Kabahatler Dairesi, masallardaki “kötü” bölümlerin çıkanlacağını bildirdi. Böylece yüzlerce yıldır okunan, Arap klasikleri arasında sayılan “1001 Gece Masalları"da müctehcen yayınlar arasına dahil oldu. 

Miısirliaydınlar arasındatepki yaratan bu uygulamå, radikal islamcı kanatlar gelen baskılara bağ 


sınırlı kalmayacağından, tüm yayın, kültür ve sanat hayatına yaygınlaşacağından endişe ediliyor. 


Bilindiği gibi 1001 gece masalları Semerkand'ın kanlı padişahı Şehriyar'a kanısı Şehrazad'ın anlattığı rivayet edilen 125 masaldan oluşur. Aralarında “Ali Baba ve 40 Haramiler”, “Gemici Simbad'ın Maceraları” gibi ünlü bölümlerin yer aldığı bu masallar, efsaneye göre, kanlarını evlendiği gece öldürtmesiyle tanınan zalim padişaha, akıllı karısı Şehrazad tarafından anlatılmış. Şehrazad ilk gece çok tatlı anlattığı meraklı masalı en meraklı yerinde kesip gerisini ertesi gece anlatacağını söyleyerek ve geei RETT Smam ederek ayı vE 


Amerikan polisi 
“yanlışlıkla” 
11 kişiyi 
öldürdü 


Amerikan polisinin Philadelphia şehrinde başlattığı bombalı saldırı sonucu 11 kişi öldü, 60 haneli bir mahalle tahrip edildi. Ölenlerin 4 
tanesi çocuk; 

Geçtiğimiz haftalarda, 
Move tarikatına bağlı kişilerin yaşadığı mahallede, omahallede yaşayanların ihbarı üzerine bir operasyon başlatildi. 

Move tarikatı, 1972 yılında 
100 kişinin bir araya gelmesi 
ile kurulan, çoğunluğunu siyahların ve Porto Rikoluların oluşturduğu, teknolojik gelişmelerin zararlarına karşı 


doğaya dönme ilkelerini sayunan bir tarikat. Üyeleri her türlü teknolojik gelişmeyi reddedip doğal besinlerle yaşıyorlar. 

Yaşadıkları mahallede sağlık koşullarına aykırı davran- 


dıkları ve gürültüleriyle komşularını rahatsiz ettikleri için Move üyeleri hakkında yapılan şikayetle başlayan operasyon sırasında polis, tarikat mensuplarının direnişi 
karşısında 90 dakika içinde 7 
bin kurşun harcadı. Evdekilerin direnmesinin devam etmesi sonucu tarikat üyelerinin yaşadıkları ev polis tarafindan helikopterle bombalandı, 4 kişiyi yakalamak için bütün bir mahalleyi yakan polis saldırısi kamuoyunda büyük tepkiler uyandırırken Belediye Başkanı “bir yanlışlık oldu” dedi. 

Move tarikatı üyeleri ise, kendilerinin anarşist olmadığını, doğallığı savunduklarriçin baskı ve zorbalığa uğ- 


Bir Türk üç Alman genci otomobilde intihar ettiler 


tep trile 


„e a mno puan $ 


oarre orema mn e pN pn 


Türk 


Bu düzenin gençlere verdiği: Umutsuzluk ve ölüm 


Biri Türk, üçü Alman dört gençtiler. Yaşları 15'le 19 arasiydı. Ogün Türk genci Hürkan Yalnızlar 19 yaşını bitirmişti. Doğum günüydü. 

Federal Almanya'nın Aachen kentindeki bir ormanda sabah ko-Şusuna çıkan bir Alman, onları otomobilin içinde bulduğunda Hürkan, Udo, Jürgen çoktan ölmüşler, Guide adlı genç ise pencereden sızantemiz hava sayesin- de ölümden kurtulmuştu. Gençler, “Bu budalaca dünyada yaşamak zaman kaybetmekten başka bir şey değil” diye bir veda mektubu bırakarak otomobillerini ormanın kuytu bir köşesine çekmişler ve otomobilin ekzosuna bağladıkları bir hortumla eksoz gazını arabanın içine çekerek intihar etmişlerdi. Üç Alman bir Türk gencini intihara sürükleyen nedenler ölümlerinden bir süre önei en yeğin 


tı: “Hiçbirgeleceğimiz, hiçbir şansımız yok. Dünyada herşey kötüye gidiyor. Bir sürü bomba, bir sürü silah varken, insanlar yeni bombalar imal ediyor. Insanlar sadece yıkmayı düşünüyor. Bir de çiçekleri, hayvanlan düşünseler, ama hayir; bunlara ormanlara, sulara dudak büküyorlar...” 

Doğum gününü ölümle kutlayan Türk genci Hürkan ise iki yıldan bu yana işsizdi. Ailesine biraktığı mektupta “Aldığım işsizlik yardımı kesilince sosyal yardım için sosyal daireye başvurmak ağınma gitti.” diyordu. 

Olaya geniş yer ayıran Bild gazetesi kendi havasına uygun yorumunda, gençleri umutsuzluğa iten bu korkunç düzene hiç deinmeden “Gençlere umutsuzluk aşılamayalım, herşeyi kötü karamsar göslermeyelim” diyerek iyimserlik afyonları aşılamayı salık verirken, vE n “Neden” başlıklı yonilas endilerii vi 


m ge eee A SY Şe bunlardan hiç puân alamazdık, Demek ki devr-i iktidarımızda bunu da düzelttik.” 
Başbakan Özal 


vi 1“ i 

“Yeşil ışık yeşil işık denip duruluyor. Kendimi yeşile mi boyatmam lazim.” DYP'ye başkan seçilmek için Demire" in yeşilışığını alması gerektiği söylentileri karşısında, başkan adayı Hüsamettin Cindoruk 


“Kirmizi ışıkta bir kez yaya olarak geçtim. 5liracezaödedim.” Demirel'in kırmızı ışık yaktığı DYP başkan adayı Mehmet Yazar 


“Arkada bekleyenler korna çalarsa kırmızı ışıkta da geçilebilir.” DYP başkan adaylarından Yıldırım Avcı 


“Benim temiz olduğumu sanki bilmiyorlar mı? Hangisi benden daha temiz?” Rüşvet aldığı için Anayasa mahkemesine sevkedilen eski Bakan Ismail Özdağlar 


“Aslında ben çok utangaç bir yaradılişa sahibim.” Soyun- 


makla ünlü sinema oyuncusu Ahu Tuğba 


,Mısırlı aydınlar arasında tepki yaratan bu uygula- 


lanıyor ve bu türden bir sansürün sadece bu olayla 


celer boyu-masallarına devam ederek yaşamayı ve ma, radikal islamcı kanattan gelen baskılara bağ- zekas hayran kalan padişahın yüreğini yumuşatmayı başarmış. 


Türkiye'de iki Türkiye var 


Birinde emekci 


baskı ve zorbalığa uğradıklarını açıkladılar. 


ce yazdıkları mektuplardaki veda 


Sözlerinde gizliydi. 17, yaşındaki Udo, ailesine şu satırları yazmış- 


Otekinde 


Yoksulluk cehenneminden insan manzaraları ve bir garsonun anıları... 


72'lik Ayşe Nine Adana Belediye Başkanı'na yalvarıyor: “Odanı temizlerim, çayını getiririm. Yoksa açlıktan ölecefim. Bana bir iş ver kurban!” Ara sıra eve ekmek getiren 
torunu tutuklanınca, Ayşe Nine büsbütün aç kalmış. 72 
yaşında, İşsizler ordusuna katılmış, İş için yalvarıyor. 

65 yaşındaki Bahri Baba bir süredir tedavi görmekte olduğu Ankara Numune Hastanesi'ne yatak ve ilaç ficretlerini ödeyemez olunca çöp kamyonuna bindirilip Kızılay'ın göbeğinde kaldırım kenarına bırakılmış. Plastik terlikleri ve ilaç kutuları da yanında... Üç yıl öncesine kadar ağır vasıta şoförü olan Bahri Baba bir trafik kazası geçirince vannı yoğunu satıp tedavi parası yapmış. Sonra parası tükenmiş ve zatürre olup hastaneye yatınca bir geliri olmadığı anlaşılmış. “Gidecek hiçbir yerim olmadığını söyleyince “burası imarathane değil’ dediler. Sonra da ‘haydi babatik, çok yattın” diye koluma girip beni dışarı çıkardılar, hastane önündeki çöp kamyonuna bindirip Kızılay'ın ortası- na bıraktılar” diye anlatıyor başına gelenleri. 

Seyyar satıcı Nedim Pekhaz'ın işleri ise uzun süredir iyi gitmiyordu. 7 çocuğu ve karsı sefalet içindeydi. Bir gece eve kuru ekmek bile getiremedi. Ertesi gün yine öyle. Sonra evinden ayrıldı, cesedi bir sulama kanalında bulundu. Seyyar satıcı Nedim Pekhaz intihar etmişti. Karısı “Kocam eve ekmek getiremediği için öldü. Ocağımız yıkıldı. Bizi bu hale getirenlerin de ocakları yıkılsın” diye ağlyor şimdi. 

Ve Tokatlıoğlu silesi...Çoluk çocuk böbreklerini satışa çıkaran, böbrek pazarı kuran Tokatlıoğlu'lar...Cerrahpaşa hastanesinin kalabalık, civcivli bahçesine oturmuş, önlerine “Dikkat, ihtiyaç dolayısıyla iki adet böbrek acele satılıktır” levhasını asmış, alıcı bekliyorlar. 35 yaşındaki baba Mehmet Tokatlıoğlu haftada 15 bin lira ücretle bir atölyede çalışırken, işyeri iflas etti diye İşten atılmış. Eşiyle uzun uzun düşünmüş, taşınmışlar. Evde üç küçük çocuk âş bekliyor, ekmek bekliyor. Sonunda böbreklerini satmaya karar vermişler. “Ilk gün müşteri çıkmadı” diyor baba Tokatlıoğlu. Ama umudunu da kesmiyor. 


VE BIR GARSONUN AKTARDIĞI 

28 yıllık görmüş geçirmiş bir garson, bir gazeteye yazdığı mektupta şunları yazıyor: 

“Yıllardan beri bu işi yaparım, Son 5 yıldır görülmemiş bir israfa şahit oluyorum. Şimdi, cebindeki para belki kendisinin de beklemediği bir hızda bollaşan bir alay insan alabildiğine bir görgüsüzlük yarışına girmiş. Evlenme yıldönümünden çocukların doğum gününe, hatta aylık poker, konken toplantılarına varana değin her fırsatta evlere servis veren lokantalara başvurma modasına ayak uydurmuş. Ev hanımı yorulmasın diye tabağından çanağına, bardağından masa örtüsüne varana kadar her türlü malzeme ve müşterinin ısmarladığı binbir çeşit yemek davet günü eve götürülüyor. Lokantacının getirdiği yemeklerin çoğu da davet sonrasında çöpe gidiyor...Şimdi diyelim ki Ayşe hanım 
8 çeşit soğuk, 10 çeşit sıcak meze, bir et yemeği ve tatlı 
ikram ederek verdi yemeği. Ertesi hafta aym davette bulunan Fatma hanımın evine gittiğimizde siparişler mutlaka üç dört çeşit artmıştır. O grup içinde sıra yeniden Ayşe 


oksul olunca 
- böyle oluyor işler!.. 


Numune Matna yaon pers, ninay Wor 85 ağlak! 
ba y hatis Raats çh hamyon e tuhota pitilar i 


ira vermeyince 


MZUR- Aa 


hanıma geldiğinde ısmarlananlar neredeyse iki katına çikar...Ve davette çöpe atılan yemek miktarı her geçen gün artar. Bu çeşit davetler en az 100-150 binden başlar. Davetli sayısına göre yükselir de yükselir...” 


Kuşkusuz Türkiye'deki bugünkü kepazeliğin boyutları yaşlı bir garsonun bu İlginç gözlemlerinin çok ötesinde. 
Bir başka deyişle herhangi bir “tanıklığa” gerek duyulmayacak kadar apaşikar. Faşizmin yol açtığı ahlaki çöküş olaganüstü. Lüks tüketim eğilimleri çılgınlık düzeyinde. 

Bu utanç verici tüketim çılgınlığı ve görgüsüzlüğü gitgide tırmanıyor. Mantar gibi açılan lüks gazinoların en ücra masalarında bir işçinin yıllık ücretleri toplamından daha fazla paralar “hesap” olarak ödeniyor ve garsonlara da 


işsiz aile Böhrekterni satışa Çikareiı 


Evi 


Gi? yüyedeki Fakna Erbak Adana Betdiye. Başkan, ma gen Sinera toplansa, İşi isieyesee, “Odanızı terzi rim, ze gey getirisim Yoksğ açlıktan SRN ded 


bir “asgari ücret” kadar da bahşiş bırakılıyor. Kısaca mafya babalarının kara para denen kazançlar ile tekelci kârlardan akan parababalarının kazançları alabildiğine tırmaniyor. Fuhuş, lüks tüketim, uyuşturucu kullanımı gitgide gündelik olaylara dönüşüyor. Bunun karşısında ise emekçi kitleler katlanılmaz bir yoksullaşmanın pençesinde kıvranıyorlar. Çok, pek çok, akla havsalaya sığmayacak kadar çok kazananlar bir yanda, açlık sınırının da altında ayakta kalmaya çalışan emekçiler bir yanda... 


Türkiye'de iki Türkiye var bugün. Aralarındaki uçurum hergün biraz daha derinleşen iki Türkiye...Birilerinin yedikleri, birilerinin baktıkları Türkiye'de kıyamet elbet bir- gün kopacak! 


. rirken, UZ'in “Neden” başlıklı yo- 


rumunda “Onlar kendilerine eğitim, meslek öğrenme, çalışma olanağı sağlamak yerine bombalar, zehirli yağmurlar ve kirli hava sunan bir dünyadan korkuyorlardı. 
Arkalarında sorular bırakarak öldüler. Çoğumuz onların daha iyi bir yaşam hakkı için çalışma ve yayama hakkı için bombalara, doğa- nın tahribine karşı direndiklerini farketmedik bile...” deniyordu. 


En zengin 
ANAP 


en büyük 
Özal (!) 


Sömürü düzeninin değerlersisteminde büyüklükle zenginlik yani mülkiyetle iktidar birbirine sıkısıkıya bağlanır. Diktatörlüğün başbakanı Özal, taraftarları ve 

kşakçıları tarafından “En büyük 

al”  feryatlarıyla karşılanıp uğurlanırken, diktatörlük döneminin siyasal partileri üzerine yapılan biraraştırma “enzengin par- 
"nin ANAP olduğunu ortaya 
koydu. ANAP'ın 256 milyon 460 
bin liralık mal varlığı bulunuyor. 
Onu 52 milyon liralık sabit gelirle SODEP izliyor. HP'nin 50 milyon, DYP'nin 46 milyon, MDP' nin 27 milyon liralık mal varlığı var, Beş kuruşluk bile mal varlığı olmayan parti ise Refah Partisi... 


Polis artık tiyatro 


dekorlarını bile tutukluyor 


Asiye Nasıl Kurtulur oyunuyla Bursa'ya turneye çıkan Dostlar Tiyatrosu'nun başina umulmadık bir olay geldi. Oyunu izleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden bir komiser, oyundaki kabadayı rolünde kullanılan 13 santimlik bir sustalıyı suç aleti sayarak yönetmen Genco Erkal ve sustalıyı rol icabı kullanan Avni Yalçın hakkında bir tutanak düzenledi ve “ateşli ve kesici silahlar yasasına aykırı davranış"tan sanatçıları sorguya 
çekti. Genco Erkal bu sustalıyı 14 
yıldan beri oyunlarda sahne araci olarak kullandıklarını söylediyse de para etmedi. 


Mi 
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